
                                                        

 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

Gemeentenijs. 
Met het uitkomen van dit Tsjerkebled zijn we al een eind op weg met de Veertigdagentijd. De tijd waarin we ons 
voorbereiden en bezinnen op Pasen. Pasen, het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de 
dood! Jezus Christus heeft al onze zonden op Zich genomen. Uit pure liefde voor u, jou en mij! Wat een rijkdom 
is dat! Het is ook rijkdom dat God ons als gemeente bij elkaar brengt. God brengt ons samen. Door Hem zijn we 
samen kerk. Niet alleen wereldwijd, maar ook als Protestantse gemeente Reitsum en omgeving. Gewoon hier 
in Noardeast- Fryslan. Is dat niet rijk……?! 
 
Door gemeente te zijn, kunnen we er ook zijn voor onze naaste. Niet alleen de naaste buiten de gemeente, 
maar ook binnen de gemeente. We mogen er zijn voor elkaar. In mooie en minder mooie tijden. Ook in dit Ge-
meentenijs mogen we weer delen wat er leeft in onze gemeente, zodat we met elkaar mee kunnen leven en bid-
den en danken! 
 
We willen danken voor de goede uitslag van de scan van Jan Corporaal! Natuurlijk blijft Jan wel onder controle, 
maar de uitslag van de scan was heel goed. Samen met Hillie en Jan zijn we daar dankbaar voor. Maar het is 
ook goed om Jan en Hillie mee te blijven nemen in het gebed!  
 
Op dit moment ondergaat Tine Reitsma-Brouwer onderzoeken en is het wachten op de uitslag van deze onder-
zoeken. Dat is niet makkelijk. Laten we bidden voor Tine.  In Foswert is Anne Faase opgenomen omdat hij zijn 
heup zwaar gekneusd heeft. Het kamernummer van Anne is Kamer 135. Laten we Anne in ons gebed meene-
men en bidden voor herstel. 
 
Er wordt zoveel met ons meegeleefd rondom de ziekte van Ronald. Dat doet goed. Daarom deel ik het vol-
gende. We zijn dankbaar dat Ronald zich steeds een beetje fitter voelt nu de kuren klaar zijn. Op dinsdag 3 
maart aanstaande wordt er weer een MRI scan gemaakt. Wanneer de uitslag volgt, is op het moment van 
schrijven nog niet bekend. 
  
Er gebeurt veel in een gemeente. Zo ook in onze gemeente. We weten vaak niet alles en ook in dit Gemeentenijs 
staat niet alles wat er gebeurt. Daarom is het belangrijk en goed om te bidden voor ieder lid van onze ge-
meente. Iedereen heeft gebed nodig, maar soms heeft iemand wat extra nodig. Blijf vooral voor elkaar bidden! 
 
De diensten: In maart staan verschillende (bijzondere) diensten op het programma. Op 8 maart een “gewone” 
dienst. Van harte welkom! Op  woensdag 11 maart is de Biddagdienst. Goed om te samen te bidden tot onze 
hemelse Vader. Een Hart en ziel dienst vindt plaats op 15 maart. De huisjes die gemaakt zijn in de kinderdienst 
staan dan klaar om mee te nemen. Verder in dit Tsjerkebled meer hierover. 
 
Zondag 22 maart is een bijzondere zondag. Een doopdienst! Dan worden er twee kinderen uit onze gemeente 
gedoopt! Silke Sierksma en Jelte Bakker mogen dan de doop ontvangen! Wat een feest! Ieder van harte welkom 
om dit mooie moment mee te maken! En natuurlijk is iedereen ook weer welkom op zondag 29 maart. 
 
Gemeente-avond: Op maandagavond 23 maart staat de Gemeente-avond gepland. Op deze avond van ont-
moeting en verbinding is ieder van harte welkom! Op deze avond wordt het Jaarboekje gepresenteerd. Ook het 
financieel jaarverslag wordt gepresenteerd. Natuurlijk wordt er deze avond ook een boeiend en actueel onder-
werp besproken! Verzorgd door de Stichting Hope 4 Ukraine. We hopen u en jou te zien deze avond! 
 
Veertigdagentijd: We leven nu in de veertig dagen voor Pasen. Een tijd waarin we ons extra focussen op het 
lijden, sterven en de opstandig van Jezus Christus. Aan het eind van deze periode is het op donderdag 2 april 
Witte donderdag. We mogen elkaar ontmoeten in de kerk. Ook vieren we dan het Heilig Avondmaal. Op Goede 



vrijdag, 3 april, denken we aan het offer dat Jezus Christus voor ons bracht. Op zaterdag, Stille zaterdag, en 
zondag, Eerste Paasdag, willen we elkaar ook weer ontmoeten in de diensten. Op Eerste Paasdag mogen we 
met elkaar vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood en wat dit voor ons ook nu nog betekent.  
 
Zussendagen: In dit Gemeentenijs wil ik toch ook even wijzen op de Zussendagen. De informatie hierover staat 
verderop in dit Tsjerkebled. Een leuk weetje is dat één van de workshops wordt gegeven door een zus uit onze 
gemeente…. 
De werkgroep die de Zussendagen organiseert, merkt dat de Zussendagen heel langzaam bekender worden in 
ons deel van Friesland. Aangezien ik zelf ook in die werkgroep zit, wil ik heel graag de vragen die je er misschien 
over hebt, beantwoorden. Dus als je vragen of opmerkingen hebt na het lezen van de informatie, neem gewoon 
contact met mij op! En natuurlijk hoop ik je te zien op de Zussendagen op 10 en 11 april! 
 
Tot zover weer. Groetnis, Anneke Bouw 
  
Verjaardagen 

31-3-2026 88 Mevr. J. de Groot-Visser Jannum   
7-4-2026 88 Mevr. N. de Groot-Terpstra Lichtaard   

Namens de gemeente van Reitsum c.a. wensen wij U en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe 
 
Jubileum 
Op 31 maart 2026 hopen Jan en Hillie Corporaal-Welbedacht hun 60 jarig huwelijksjubileum te vieren. Namens 
de gemeente van Reitsum c.a. wensen wij u en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe. 
Gebed voor eenheid: 

Mogen we samen één zijn, 

als lichaam van Christus, 

gezonden door de Geest, 

de wereld in. 

Mogen we hoop vinden, 

omdat we geroepen zijn, 

geroepen om elkaar 

in liefde te verdragen. 
 

Mogen we samen 

die ene Heer, 

Jezus Christus, 

belijden, 

 
als bron van geloof, 
als anker van hoop, 

als weg naar de Vader. 
(door Annemieke Bosman-Mohrmann) 

  

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 24 februari 2026 in dorpshuis “ de Fjouwer “ 

te Reitsum. 

  

Opening : door de voorzitter A. Zoodsma wordt een ieder welkom geheten. Hij opent de vergadering 

met het lezen van Jesaja 50: 1-7 gevolgd door een meditatie: “Ik ben het woord zoals dat altijd be-

staan heeft”. Tot slot wordt een zegen over deze avond gevraagd. 

 

Notulen: 13-01-2026: de notulen worden goedgekeurd en getekend. 

 

Kerkenraadszaken 

Zieken: alle zieken hebben bezoek gehad of er komt binnenkort iemand langs. Het doorgeven van zie-

ken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.  

Jaarboekje: Jillert Sijens verzorgd vanaf dit jaar het Jaarboekje.  

Gemeenteavond: De gemeenteavond is op maandag 23 maart. Voor de pauze komt Stichting Hope 4 

Ukraïne en na de pauze het financieel verslag. 

Doopdienst: er is een doopdienst op zondag 22 maart. Hierin worden Jelte Bakker en Silke Sierksma 

gedoopt.  

Slotdienst: de slotdienst is op zondag 12 april. De jeugdraad verzorgd deze dienst. 

Bevestigingsdienst: de bevestigingsdienst is op zondag 19 april. De nieuwe ambtsdragers worden op 

de kerkenraadsvergadering van 14 april al welkom geheten. Het afscheid van de scheidende ambtsdra-

gers vindt dan ook plaats.  

Bijdrage Apha-cursus in Raard: de Gemeente Reitsum wordt gevraagd om de alpha-cursus te spon-

seren. 

Jaarrekeningen: de Jaarrekeningen worden doorgenomen en goedgekeurd. 



 

Nieuws Anneke Bouw 

Mentorraad: de 10 gesprekken met J. de Cock zijn gestart. Na dit traject volgt permanente educatie.  

Het boekje “kijk door Jezus ogen” gaat over de 40 dagentijd. Deze boekjes worden besteld voor 2027. 

Ze komen voor in de kerk-hal te liggen. Wie belangstelling heeft kan er dan ééntje meenemen. 

 

Diaconie: notulen van 19-01-2026. Bij alle bijzondere diensten is er koffiedrinken. In ieder geval één 

keer in de maand. 

 

Kerkrentmeesters: notulen 10-02-2026. Website is weer up to date. 

 

Jeugdraad: clubavonden lopen goed. Genoeg animo. 

 

Liturgie commissie: Paascyclus: Paaszondag komt de gospel “the rising hope”. 

 

Sluiting :de voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenst ons nog een goede 

avond. waarna dhr. H. Hoekstra de vergadering sluit met Psalm 23 uit de Friese bijbel. 

 

Volgende vergadering : deze zal gehouden worden op 14 april in het dorpshuis “De Fjouwer”. te 

Reitsum, aanvang 19.45 uur. 

Sluiting : Mevr. T. Boomsma 

 

Collecte 8 maart World Servants groep Broeksterwâld en omstreken. 

In de zomer van 2026 gaan wij, een groep van 35 jongeren en leiders uit Broeksterwâld en omstreken, naar 
Rwanda om daar samen met de lokale bevolking een school te bouwen. Alle kinderen hebben recht op goed 
onderwijs en daarmee een betere toekomst. In Rwanda zijn de middelen heel beperkt. Daarom willen wij onze 
handen uit de mouwen steken. Dit doen wij onder de vlag van World Servants. 
Met World Servants gaan jaarlijks zo’n 700 jongeren op reis. In een ontwikkelingsland bouwen ze, samen met 

de lokale gemeenschap, aan een kliniek, school of 
sanitaire voorzieningen. Het project zorgt niet alleen 
voor de bouw van zo’n faciliteit, maar ook voor 
nieuwe kennis en energie in de gemeenschap. Door 
deel te nemen aan een project, dat in nauw overleg 
met de plaatselijke organisatie en gemeenschap is 
opgezet, help je mee leefomstandigheden van de ge-
meenschap structureel te verbeteren. 
 
 We bouwen in Rwanda aan de toekomst van de kin-

deren van dat bijzondere land in het oosten van Afrika, maar we bouwen tegelijk ook aan onszelf door te leren 
over het (geloofs)leven en de cultuur in Rwanda. En die ervaringen nemen we weer mee terug naar de Wâlden. 
Het blijkt keer op keer dat kerkelijke betrokkenheid bovengemiddeld hoog is na deelname aan een World Ser-
vants project en dat deelnemers vaker een actieve bijdrage leveren aan een kerkelijke gemeenschap of sociale 
activiteiten in het dorp. 

Collecte bidstond 11 maart KIA landbouw Rwandese zusters 
Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u in-
eens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze 
zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als 
je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden.  Vandaag col-
lecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. 
Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bij-
voorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond 
leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn 
elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of 
boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel! 



Uitnodiging Hart & Ziel Dienst  

Zondag 15 maart 2026 
Vanaf 10.00 uur inloop met koffie 
Aanvang dienst: 10.30 uur 
Kerk Reitsum 

We kijken ernaar uit om er samen weer een fijne dienst van te maken.  
Iedereen is van harte welkom, jong en oud! 

Deze zondag is Roelof Speelman bij ons te gast. 
Roelof Speelman is schilder en ondernemer, werkzaam in Nederland en Noorwegen. Naast zijn werk is hij ac-
tief als schrijver en spreker. In zijn spreken zoekt hij de verbinding tussen Bijbelse thema’s en het dagelijks le-
ven. Zijn verlangen is om geloof niet alleen als overtuiging, maar als geleefde werkelijkheid dichtbij te brengen 

Als vervolg op de vorige dienst met het thema ‘Huis op de Rots’ gaat Roelof deze keer verder met het thema: 
‘De Rots’. Waar het eerder ging over het fundament waarop we bouwen, willen we nu dieper ingaan op wat die 
Rots betekent in ons dagelijks leven. Zo bouwen we verder op het fundament dat in de kinderdienst is gelegd.  

 

Tijdens de dienst kun je genieten van en meezingen met MUZIEKGROEP BITJA. 
BITJA betekent: “Dochter van Jahweh”. 
Met hun muziek willen zij laten horen dat God er voor je wil zijn. Die boodschap delen zij graag met iedereen die 
het wil horen. 
 
De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor: 
Friese Rijders voor Oekraïne 

Tot zondag! Je bent van harte welkom! 
Tineke, Elsanne, Jan, Lieuwkje, Piet, Sjouke en Sippie 
De Jeugdraad 
 
PS:            Huisjes op de Rots! 
Elsanne heeft de kleihuisjes van de Kinderdienst afgebakken en in de huisjes op de Rots gezet. Na de dienst 
mogen de kinderen hun eigen huisje mee naar huis nemen. Veel plezier!  
 

Collectedoel voor de Friese Rijders op 15 maart. 

In de Hart en Ziel-dienst op 15 maart willen we graag geld inzamelen voor de Fries Rijders. Deze organisatie 
heeft als missie: het organiseren van hulptransporten naar gebieden waar de nood het hoogst is. Zij zijn actief 
sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Wat begon met een eerste busje vanuit Friesland naar de Oekra-
iense grens, is het uitgegroeid tot het grootste hulpkonvooi in Nederland. Hulp is harder nodig dan ooit. Met uw 
bijdrage komen hulpgoederen snel op de plek waar dit het meest nodig is. Het geld besteden we aan voedsel,   
medische en hygiëneproducten , generatoren en diesel voor de 24 vrachtauto’s van het inmiddels grootste 
hulpkonvooi uit Nederland. 

Warm aanbevolen voor de mensen in Oekraïne ! 

Speciaal voor de kinderen                                    

Roelof komt niet alleen… hij neemt Pake mee! 

Kenne jim Pake al? 

Pake hat altyd ferhalen. Soms grappich, soms spannend, mar altyd mei wat 

om oer nei te tinken. Snein fertelt er wer wat nijs… Komst ek lústerjen? 

 



Collecte 22 maart Indonesië straatkinderen 
In de Indonesische steden Yogyakarta (Java) en Kupang (Timor) leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen 
worden door hun ouders meegenomen om op drukke verkeerspleinen te helpen bij de verkoop van kranten of 
etenswaren. Anderen worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dream-
house kijkt naar hen om.  

Medewerkers en vrijwilligers van Dreamhouse zoeken de kinderen op straat op. Via sport en spel leggen zij con-
tact, leren de kinderen kennen en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Ook legt Dreamhouse contact met de 
ouders om de thuissituatie te verbeteren. Zo verwijst Dreamhouse ouders van straatkinderen door naar organi-
saties, die hen helpen hun gezin financieel te kunnen onderhouden. Dreamhouse roept ouders op hun kinderen 
niet de straat op te sturen, en moedigt kinderen en ouders aan om kinderen (terug) naar school te laten gaan. 
Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden kunnen tijdelijk in het opvanghuis van Dreamhouse te-
recht. Daar gaan ze naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie en stafmedewerkers be-
geleiden het kind terug naar huis of naar familie. In Kupang biedt Dreamhouse kinderen van vuilnisrapers mu-
ziekles aan: zij leren het traditionele snaarinstrument sasando spelen. Ze leren doorzetten, het geeft hen zelf-
vertrouwen en aanzien. Dreamhouse steunt ieder jaar 500 kinderen. 

Dreamhouse doet ook aan preventie, om te voorkomen dat kinderen op straat belanden en kinderrechten beter 
nageleefd worden. Samen met andere organisaties voert Dreamhouse campagne voor het recht op onderwijs 
en samen bestrijden ze geweld tegen kinderen. 

Collecte 29 maart The Passion 

 

Collecte 2 april KIA Burkina Faso (witte donderdag) 
In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten op een ei             
gen  stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. 
Dan is er te weinig te eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. 
Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegen-
gaan. Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een put geslagen. Zo is er genoeg water voor de groenten. 
Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en mest van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken 
met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over ge-
zonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen investe-
ren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst 
eens tegenvalt.  



Collecte 3 april KIA Hope4 Ukraine (Goede vrijdag) 
Toen op 24 februari 2022 de oorlog uitbrak in Oekraïne, kon een stel pioniers uit Leeuwarden en omstreken niet 
stil blijven zitten en toekijken. Vanuit de Stadskerk in Leeuwarden, werden daarom al gauw gebedsavonden en 
inzamelingsacties georganiseerd. Het transport van de ingezamelde spullen werd georganiseerd door stichting 
de 4e Musketier. We kwamen op die manier in contact met een Oekraïens echtpaar uit Irpin en ze nodigden 
ons uit om langs te komen en te komen helpen. Dat was begin april, net nadat de Russen uit hun stad waren 
weggetrokken. Het stel waarmee de mannen in contact komen is nauw verbonden met de Irpin Bible Church. 
Deze kerk gevestigd in Irpin (dat een van de voorsteden van Kiev is en voor 70% werd verwoest) heeft sinds het 
begin van de oorlog haar deuren nooit gesloten en kwam direct in actie voor een ieder die maar hulp nodig had. 
De kerk werd door de overheid aangewezen om als lokale rode kruis te fungeren en zodoende alle hulpstromen 
te coördineren en te verzorgen in die regio. Nog dagelijks verstrekken zij voedselpakketten, organiseren activi-
teiten, bieden medische hulp en gaan er verschillende teams op pad voor uiteenlopende werkzaamheden. 
 

Nieuws van de liturgiecommisie. 

Hierbij nodigen we een ieder uit om ook dit jaar weer Pasen te gedenken en te vieren.  Als liturgie commissie 
verzorgen we dit jaar een overdenking op 4 april 

Stille Zaterdag s’ avonds om 19.30 uur. 
                                                                                                                                      liturgiecommissie 

 

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië Collecte 4 april KIA (Stille zaterdag) 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven 
achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethania vangt 
deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun 
huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor ge-
zamenlijke activiteiten en een warme douche. 

Paaszondag liturgiecommissie 

Op Paas zondag 5 april  s ‘morgens om 10.00 uur is er een dienst i.s.m. Gospelgroep “the Rising Hope” 
Uit Burgum. Zij zullen de hele dienst verzorgen met als thema:  

“Jezus overwinnaar” 
Tijdens deze thema dienst nemen ze ons mee middels prachtige liederen door het lijdensverhaal met als slot 
feest, want Jezus is opgestaan en overwon de dood.  Dat vieren we graag samen met jou! 
Een ieder van harte welkom.                                                                                             liturgiecommissie 
 

 

Collecte 5 april KIA India kinderen in de knel 
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gedis-
crimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zou-
den willen ontsnappen. Kinderen in de knel. 

Uitnodiging aan zussen, susters! 
Je hebt het misschien al gelezen of al wat gehoord over “De Zussendagen”. Dit jaar organiseren we als werk-
groep voor de vierde keer De Zussendagen. Het thema is dit jaar “Puur”. We hopen op bijzondere, waardevolle 
en gezegende dagen, waarin we een klein stukje van Gods Koninkrijk mogen ervaren! 
 
Wie wij zijn…? We krijgen regelmatig de vraag wie we nou zijn. Daarom even kort wat info over De Zussendagen. 
 
De Zussendagen is een (bewust!) kleinschalige conferentie voor vrouwen met een verlangen naar ontmoeting 
met God en andere vrouwen. Door onze kleinschaligheid ontstaat er ontmoeting en een vertrouwelijke sfeer. 
Dat is ook wat we terugkrijgen van vrouwen die al eerder op De Zussendagen zijn geweest. Het is zo mooi te 
zien dat dat verlangen er is, groeit zelfs! Daarom zijn we ook super dankbaar dat we deze conferentie weer mo-
gen organiseren. 
 



De werkgroep van De Zussendagen is ontstaan in 2023. Theoloog Anneke Bouw verhuisde van Veenendaal 
naar Driesum. Al snel ontstond het verlangen de netwerken uit beide regio’s met elkaar te verbinden. Want 
waar we ook wonen, we zijn allemaal dochters van dezelfde Vader; we zijn zussen, susters. Vanuit beide plaat-
sen ontstond de werkgroep. Onze namen zie je onderaan dit bericht. 
 
De eerste ontmoetingen zijn in 2023 georganiseerd: De Zussendagen in Driesum-Walterswald. We ontmoeten 
elkaar en we ontmoeten God. We delen wat ons bezighoudt en beweegt. Wat is het mooi om in alle openheid 
die verbinding te beleven. Ook via de appgroep zussen-susters wordt met elkaar meegeleefd en informatie ge-
deeld. We kijken ernaar uit elkaar (weer) live te zien, samen te leren en geïnspireerd te worden. 
Op de onderstaande flyer vind je meer informatie over de komende Zussendagen! 
 
Opgeven kan tot uiterlijk 1 april 2026. Opgeven kan met de QR code op de flyer of gebruik de link: 
https://forms.gle/RPyLuznqLDqzuNwN6 
Heb je vragen of opmerkingen? Bel ons gerust! (06-17776902) 
We kijken ernaar uit je te ontmoeten op 10 en 11 april! 
 
Namens de werkgroep, Alie Feddema, Janine de Gooijer, Petra den Hartogh, Jeltsje van der Veen 
Anneke Bouw 
 

 
 
Collecte december 2025 en jan 2026 

Datum  Coll. Kerk   Coll. diaconie  Doel Diaconie 
7-12-2025  €          34,60   €           179,95  KIA Werelddiaconaat Libanon 
14-12-2025  €        163,10  

 
coll. plaatselijk jeugdwerk 

21-12-2025  €          47,10   €             89,25  Jong generatie Jongeren beleven het 
kerstverhaal 

24-12-2025 
 

 €           368,00  Leger des Heils Dagopvang 
25-12-2025  €          42,70   €           131,05  KIA Kinderen in de Knel 
28-12-2025  €          18,00   €             48,10  ZOA 
31-12-2025  €          30,72   €             27,85  Oudjaarscollecte 
4-1-2026  €          27,15   €             48,12  KIA Werelddiaconaat India, praise dienst 
11-1-2026 

 
 €           294,35  Hulp aan Oekraïne 

18-1-2026 
 

 €           251,05  KWF Kankerbestrijding 
25-1-2026  €          37,15   €             57,45  Jonge generaties 
1-2-2026  €          35,35   €           172,00  Werelddiaconaat Bangladesh 

 

Protestantse gemeente Burdaard e.o. en Reitsum c.a. 

Lieve Hemel  
Na het succes van In Gods Naam met Bastiaan Ragas staat er nu opnieuw een bijzondere productie op het 
programma. We zijn benieuwd naar de veelzijdigheid van Joris en de twee muzikanten. Veel mensen kennen 
hem hier in de regio natuurlijk  van Joris’kerstboom ” in Dokkum.  

 rijdag
18.30 uur Ontvangst
19.00 uur Samen eten  

 ennismaking
21.30 uur Afsluiting

We kijken ernaar uit God en elkaar te ontmoeten!
Anneke, Petra, Alie,Jeltsje en Janine

P
R
O
G
R
A
M
M
A

Zaterdag
09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Zingen
10.00 uur  hema:  Puur 
12.00 uur Pauze
12.15 uur  unch
14.00 uur Workshops
15.15 uur Zingen
15.45 uur Afsluiting

https://forms.gle/RPyLuznqLDqzuNwN6


Nachtzon media en de kerken van Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Burdaard, Reitsum en Raard werken mee 
aan het organiseren van deze avonden en hopen dit weer tot een succes te maken.  
Wilt u kaarten bestellen? 
Voor de organiserende kerken is het mogelijk om gebruik te maken van een speciale korting.  
De kaarten kosten € 35.- per stuk, echter de eerste 50 kaarten krijgen korting en kosten € 25.-! 
Leden van de PKN in de Flieterpen kunnen een mail sturen naar pietreitsma@gmail.com of appen naar 06-
51455625, met daarin het aantal kaarten dat u wilt bestellen. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact 
met u op om de korting te kunnen benutten. 
 

 

Kinderdienst Huis op de Rots – 8 februari 2026 

Op zondag 8 februari jl. organiseerde de Jeugdraad een bij-
zondere kinderdienst in de kerk van Reitsum. Samen gingen 
we op ontdekkingstocht door het Bijbelverhaal Het huis op 
de rots. 

Vooraf ontvingen alle kinderen van De Flieterpen een per-
soonlijke envelop in de brievenbus. Hierin zat een uitnodi-
ging, een “cool huisje” (met de vraag om dit zo mooi moge-
lijk te versieren en mee te nemen naar de kinderdienst) én 
een zakje Lego-snoepbouwsteentjes. Zo konden de kin-
deren zich alvast voorbereiden en in de juiste sfeer komen. 
Uiteraard waren ook ouders, verzorgers, pake’s, beppe’s, 
ooms, tantes en andere belangstellenden van harte wel-
kom. 

De kerk was feestelijk versierd. Bij binnenkomst stond er 
een grote kale rots in het zand. De kinderen mochten zelf 
kiezen waar zij hun versierde huisje neerzetten: op de rots 
of in het zand. De kerk was verdeeld in vier groepen. We begonnen de dienst meteen actief met de Spaghetti 
Challenge: een wedstrijd waarbij in vijf minuten een zo mooi en stevig mogelijk huis gebouwd moest worden 
van spaghetti en spekjes.  oor deze uitdaging hadden we een echte jury geregeld: “Herman de Bouwer”, die in 
het dagelijks leven werkzaam is in de bouw. Na vijf minuten stonden er prachtige bouwwerken. Herman beoor-
deelde kritisch op hoogte en stabiliteit. 

Natuurlijk zongen we ook vrolijke liedjes met bijbehorende bewegingen en gebaren. Iedereen deed enthousiast 
mee. Daarna volgde een proef onder leiding van Anneke, met hulp van Rinske en Anke Jildou. Er stonden twee 
bakken klaar: één met een houten huisje op zand en één met een houten huisje op een baksteen. De kinderen 
goten water in de bakken. Het huisje op het zand spoelde weg, terwijl het huisje op de steen stevig bleef staan. 

Op speelse wijze nam Anneke ons vervolgens mee in het spiegelverhaal: Waar bouw jij je huis? Een goede fun-
dering is het belangrijkste, zodat je huis blijft staan bij storm en regen. Als je doet wat Jezus zegt, bouw je op 
een stevige basis en zal je huis niet instorten. Vergeet je wat Hij zegt, dan lijk je op iemand die zijn huis op zand 
bouwt. Jezus zegt: als het stormt in je leven, mag je op Hem vertrouwen. Hij gaat met je mee: Hij is de Rots. 

Na afloop kregen de kinderen de vraag of zij hun huisje misschien op een andere plek wilden neerzetten. Uit-
eindelijk stonden alle huisjes op de rots. Daarna was het tijd voor een creatief moment onder leiding van 
Elsanne. De kinderen mochten een kleihuisje versieren, terwijl er voor iedereen koffie en iets lekkers was. 
Elsanne zal de kleihuisjes afbakken en ze een plekje geven bij de huisjes op de rots. Tijdens de volgende Hart- 
en Zieldienst mogen de kinderen hun huisje mee naar huis nemen. 

We mogen terugkijken op een prachtige kinderdienst. Wat was het fijn om met zoveel kinderen samen te ko-
men! Iedereen die heeft meegewerkt aan deze bijzondere dienst: heel hartelijk dank. Kijk gerust nog even op 
onze website om de kinderdienst terug te kijken. 

mailto:pietreitsma@gmail.com


Het thema van de volgende Hart- en Zieldienst, met Roelof Speelman, sluit aan bij de kinderdienst en vormt 
een mooi vervolg op het thema Het huis op de rots. U bent van harte welkom om deze dienst samen met ons 
mee te beleven. 
 Anneke, Elsanne, Tineke, Jan, Piet, Sjouke, Lieuwkje en Sippie, de Jeugdraad. 

Kerkelijkbureau 
Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens  
a.s.sijens@knid.nl  Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname 
graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma 
wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos. 
 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien: 

“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “ 

08-03 09.30 u Pastor mevr. Anneke Bouw ,  Reitsum 
  Coll.1e  erk  
  Coll.2e World Servants Actiegroep Broeksterwâld    
   oster: dhr. C.  erwolf  
    
11-03 19.30 u Mevr. Y. Machiela  ,  Bidstond Marrum 
  Coll. 1e  erk  
  Coll. 2e  erk in Actie Werelddiaconaat Rwanda  
   oster: dhr. F. Sierksma  
    
15- 03 10.30  Roelof Speelman en m. m. v. MUZIEKGROEP BITJA  
 10.00 u  offie/thee voor de dienst   
  Coll.  Friese Rijders voor Oekraïne  
   oster: dhr. H. Akkerman  
    
22- 03 09.30 u Pastor Anneke Bouw, doopdienst Reitsum 
   offie/ hee na de dienst  
  Coll. 1e  erk  
  Coll. 2e  erk in Actie Werelddiaconaat Indonesië  
   oster: dhr. A. Sierksma  
    
29- 03 09.30 u Mevr. J. van der  een Drachten 
  Coll. 1e  erk  
  Coll. 2e P N Missionair Werk Palmpasen Nederland  
   oster: dhr. H. Hoekstra  
    
02-04 19.30 u Pastor Anneke Bouw,  witte donderdag  
  Heilig avondmaal  
  Coll. 1e  erk  
  Coll. 2e  erk in Actie Werelddiaconaat Burkina Faso  
   oster: dhr.   . Wiegersma  
    
03-04 19.30 u Mevr. G.   rol, Goede  rijdag Broeksterwoude 
  Coll. 1e  erk  
  Coll. 2e Stichting Hope 4 Ukraine  
   oster: dhr. H. Hilverda  
    
04-04 19.30 u  iturgiecommissie, stille zaterdag  
  Coll.  erk in Actie Werelddiaconaat Moldavië  
   oster: dhr. J. Reitsma  
    

mailto:a.s.sijens@knid.nl
mailto:wzoodsma@outlook.com


05-04 10.00 u  iturgiecommissie, Paaszondag   
  m.m.v. “ he Rising hope” Burgum 
  Coll. 1e  erk   
  Coll. 2e  erk in Actie Werelddiaconaat India  
   oster: dhr. R. de  ries  
    

 

Aan de drukker: 
Aan de achterkant van het blad er graag uit: Predikant: vacature en Jeugdwerker: Vacant, kerk over-
stag 
 
 
Voorblad kerkblad 
 
“Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar om-
dat Hij van ons hield met heel zijn hart is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha” 

Bovenstaande woorden zijn het refrein van een passielied gezongen door de muziekgroep ’Sela’. Centraal staat 
in dit lied de weg die Jezus ging op Goede Vrijdag, de weg (=Via) van pijn en lijden (=Dolorosa). Het past , denk 
ik, om die woorden centraal te stellen voor de hele Veertigdagentijd. In deze periode van het kerkelijk jaar wil-
len we ons concentreren op de betekenis van die weg in ons persoonlijke  geloofsleven. Het stilstaan bij die 
weg berust al op een hele vroege kerkelijke traditie van pelgrims die in Jeruzalem die weg wilden lopen, die weg 
die Jezus ging op die laatste dag. Biddend en mediterend werd dan door hen die weg gegaan. 

Omdat pelgrimeren voor de meeste gelovigen niet mogelijk was ontstond in de middeleeuwen de traditie om 
de Via Dolorosa af te beelden in- en bij- de kerkgebouwen en bij onze katholieke broeders en zusters zijn die 
afbeeldingen nog altijd een heel wezenlijk onderdeel in het interieur van hun kerken. Op veertien afbeeldingen 
wordt weergegeven hoe Christus zijn weg is geweest, van veroordeling tot en met de graflegging. Deze afbeel-
dingen worden staties genoemd. Statie betekent letterlijk moment van stilstaan en op Goede Vrijdag wordt in 
de katholieke erediensten stilgestaan bij wat die staties met de afbeeldingen ons willen zeggen vanuit geloofs-
perspectief. 

Naast de traditionele veertien staties is er in later tijd ook vaak een vijftiende statie bijgekomen met een verwij-
zing naar de opstanding. Het stilstaan bij de kruisweg in een katholieke kerk heb ik als protestant, voor het 
eerst eens meegemaakt toen ik op Goede Vrijdag 1978 op Ameland was en de herinnering daaraan is me altijd 
bijgebleven als een goede en rijke ervaring. De kruisweg overdenken dat kan ook heel goed wanneer je door het 
park loopt bij de Bonifatiuskapel in Dokkum en daar de staties bekijkt en op je in laat werken. Over het op je in 
laten werken van de kruiswegstaties ,en over  het erbij langs lopen en het  erbij stilstaan, las ik eens deze woor-
den: “ In het zien van  Jezus, die voor ons de eerste en eigenlijke kruisweg is gegaan…..kunnen we de diepste 
rijkdom van ons geloof ervaren……en een kruisweg kun je eigenlijk alleen maar biddend gaan”. Ja, over die rijk-
dom mogen we juist in deze tijd nadenken en er ook over zingen met de woorden van lied 575: 

“Jezus, leven van ons leven,                                                                                                                                                          
 Jezus , dood van onze dood,                                                                                                                                                             
Gij hebt U voor ons gegeven,                                                                                                                                                                    
Gij neemt op U angst en nood,                                                                                                                                                        
Gij moet sterven aan uw lijden                                                                                                                                                            
om ons leven te bevrijden.                                                                                                                                                             
Duizend , duizend maal , o Heer,                                                                                                                                                          
 zij U daarvoor dank en eer”.  
 
Wanneer wij in de Veertigdagentijd, in de Passietijd, de weg van Christus zo overdenken  dan stemt dat tot 
diepe dankbaarheid en als navolgers van Christus wordt tegelijkertijd aan ons de oproep gedaan om er met 
compassie te zijn voor anderen, voor anderen dichtbij en veraf. 

                                                                                                                                                                                    Teun R.A Simonides 



  

 


