
                                                           

 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 
 

 

Gemeentenijs. 

December, alweer het laatste Gemeentenijs van 2025… 
December, een maand waarin we vaak terugkijken op het afgelopen kalenderjaar. We kijken ook terug naar wat 
er in onze gemeente is gebeurt. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, hebben we 
stilgestaan bij onze gemeenteleden die we moeten missen. We bidden de families en allen die hen missen heel 
veel kracht en sterkte toe! 
 
We kijken ook terug op acht mooie Contactavonden of Groothuisbezoeken (waarvan er twee ‘s middags wa-
ren). Goede gesprekken over het thema “Samen kerk”. Een thema wat ook nog niet klaar is. We mogen samen 
blijven werken aan onze gemeente. Elk met onze eigen gaven en talenten. Samen groeien en bloeien. God en 
elkaar ontmoeten.  

Afgelopen 24 november was de Gemeente-avond. Een avond ook weer in het teken van ontmoeten. God en 
elkaar ontmoeten. Vanuit Psalm 133 en Matheus 18: 20. De presentatie van Grannies2grannies was indruk-
wekkend! Wat mooi om er ook op deze manier te mogen zijn voor onze naaste ver weg in Uganda. Na de pauze 
werd de begroting besproken en goedgekeurd. Dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Daarna volgde een ge-
zellig samenzijn.  

Adventperiode: wij zitten nu in de periode van Advent. De eerste adventzondag was een gezamenlijke dienst 
met Raard/Foudgum in de Marthakerk in Raard. Wat fijn dat we op deze manier ook elkaar mogen ontmoeten!  
“Samen kerk”, daar hoort ook bij dat we naar elkaar omzien. Met elkaar meeleven. Voor elkaar bidden en dan-
ken. 

Danken en bidden: we willen, samen met Hillie en Jan, danken en bidden voor de gezondheidssituatie van Jan 
Corporaal. Laten we Jan en Hillie blijven meenemen in ons gebed! Het herstel van Wytske de Vries verloopt 
moeizaam. Toch ervaren Wytske en Ruurd dat zij kracht krijgen van God. Laten we voor Wytske en Ruurd blijven 
bidden! Ik besef dat er nu ook namen niet genoemd worden terwijl en nog veel meer vreugde en zorgen in onze 
gemeente zijn. Laten we ook blijven bidden voor hen die dit aangaat. Er ligt veel meer kracht in gebed dan wij 
vaak denken! 
 
Advent: op het moment van schrijven zijn er nog drie adventzondagen waarin we uitkijken naar… Ja, waarnaar 
eigenlijk?  Advent is kijken naar wat komt, zoals toen lang geleden. Er werd een kind van God verwacht, een 
kind van licht, een kind van kracht, een kind dat zorgt voor vrede. Dit is het tweede couplet van een advents-
lied. 
In Lucas 1 en 2 staat heel mooi alles voor, tijdens en na de geboorte van Jezus beschreven. In het eerste hoofd-
stuk van Lukas wordt de geboorte van Jezus aangekondigd. De geboorte van het kind van God dat verwacht 
werd. De geboorte van een kind van licht en vol van kracht. De geboorte van een kind dat voor vrede zal zorgen!  

In het Oude Testament wordt verschillende keren de komst van de Vredestichter al aangekondigd. In Jesaja 9, 
vers 5 staat: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze 
namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, VREDEVORST. Een Vredevorst. 
Wat was die toen nodig! De Romeinen heersten over het land, de bevolking had het zwaar. Een Vredevorst die 
hen zal verlossen van de Romeinse overheersing was zeer welkom! In onze tijd zou een Vredevorst ook meer 
dan welkom zijn. Kijk maar naar wat er in de wereld gebeurt!!! En in uw en jouw en mijn eigen leven dan… 



Maar de Vredevorst waar het in Jesaja en Lukas en in het liedje over gaat, is een Vredevorst van een andere 
orde. Mensen, ook wij,  verwachten iemand die het toen en nu voor iedereen weer beter maakt, vrede brengt in 
deze wereld. De Vredevorst waar het in de Bijbel over gaat, brengt een Koninkrijk dat er voor altijd zal zijn. Aan 
het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring krijgen we een inkijkje van God hoe dat zal zijn. Het Koninkrijk 
van God. Het Koninkrijk waar geen dood, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn meer zal zijn! Daar verlan-
gen we allemaal op momenten wel naar. Zeker als je het moeilijk hebt. 

Met de geboorte van Jezus is het kind geboren wat verwacht werd! De Vredevorst! En dit is ook wat wij met 
Kerst vieren! Een stukje vrede op aarde. Maar het gaat verder. We leven nog steeds in adventstijd. We verwach-
ten de wederkomst van Jezus Christus hier op aarde! Dan zal gebeuren wat God belooft in het boek Openba-
ring.  Wat een toekomstperspectief!  

Vanuit dit perspectief mogen wij naar de toekomst kijken diensten: Ieder is van harte uitgenodigd voor de 
Kerstvoorstelling "Hoor de Engel zingt" met Kindertheater Simon en Zo op 14 december. Nadere informatie 
staat verderop in dit Tsjerkeblad. Welkom! Op 16 december is de Kerstbroodmaaltijd voor de ieder van 66 
jaar of ouder. We straten om 16 uur. Het thema is “We zijn onderweg”. Op 24 december is de Kerstnacht-
dienst. Er volgt nog nadere informatie. Iedereen is van harte uitgenodigd! Iedereen is natuurlijk ook van harte 
uitgenodigd voor de dienst op 25 december, op eerste kerstdag! 
Alphacursus. 
Ook goed om ieders aandacht te vestigen op de Alphacursus, die op 15 januari van start gaat. Een cursus voor 
ieder die meer wil weten of zich opnieuw wil verdiepen in het christelijk geloof. Een echte aanrader! Op 10 de-
cember aanstaande is er een avond voor de jongeren (tot 30 jaar ongeveer). Op 15 januari aanstaande start de 
Alphacursus.  
Jeugdclubavonden. 
Zit je op het voorgezet onderwijs en vind je het leuk anderen te ontmoeten? Kom dan naar de Jeugdclubavon-
den. Avonden met inhoud en gezelligheid! Hierover volgt verderop in dit Tsjerkebled nog meer informatie. We 
zien je graag op deze avonden! Tot dan! 
Informatie Gemeentenijs. 
Het Gemeentenijs stel ik samen aan de hand van de informatie die ik doorkrijg. Om het Gemeentenijs zo actu-
eel en compleet mogelijk te laten zijn, vraag ik u en jou om  informatie die belangrijk kan zijn voor het Gemeen-
tenijs naar mij te mailen zodat ik het erin verwerken kan. Als de informatie niet in het Gemeentenijs hoeft, maar 
wel in het Tsjerkebled moet komen, hoeft u/jij, het niet naar mij te mailen maar naar het gebruikelijke mail-
adres. 
 
Rest mij verder ieder hele fijne en gezegende feestdagen toe te wensen!  

Groetnis,  Anneke Bouw 

 
Verjaardagen 

14-12-2025 Mevr. A. Hoekstra-de Poel        82 jaar           Dokkum 

De gemeente van Reitsum c.a. wenst u en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe. 

Kerstfeest 

Kerstfeest is niet enkel licht 
in een mooie boom doen branden, 
Kerstfeest is het licht van God 
dragen op je beide handen. 
 

Kerstfeest is herboren zijn, 
een opnieuw begonnen leven. 
Kerstfeest is je eigen wil 
aan de Heiland overgeven. 

Kerstfeest is gelijk een kind 
op de Vader te vertrouwen. 
Boven alle leed en nood 
Toch je handen samenvouwen. 

Kerstfeest is geen flakkerlicht 
in een sparreboom verheven. 
Kerstfeest is: het licht van God 
dragen door je ganse leven.                               Huib Fenijn 

 



Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 17 november 2025 in dorpshuis “ de Fjouwer “ te Reitsum. 
 
Opening : door de voorzitter A. Zoodsma wordt een ieder welkom geheten. Daarna opent hij de vergadering 
met het lezen van Johannes 14; 1-7 “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. “Door mij ken je de Vader”. Ge-
volgd door een meditatie. Tot slot wordt een zegen gevraagd over deze avond. 
 
Notulen: 07-10-2025: de notulen worden goedgekeurd en getekend. 
Ingekomen: naar aanleiding van de mail over Theatervoorstelling “Lieve Hemel” deze voorstelling is gepland 
op 16 en 17 april in het MFC van Burdaard. De kaarten kosten 35 euro. Per gemeente kunnen 50 kaarten met 10 
euro korting worden afgenomen. Meer informatie in het kerkblad. 
Kerkenraadszaken 
Zieken: Alle zieken hebben bezoek gehad of er komt binnenkort iemand langs. Het doorgeven van zieken uit de 
gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.  
Begroting 2026: de begroting wordt doorgenomen en goedgekeurd.  
Evaluatie Groot huisbezoek: alle avonden waren goed bezet en de reacties waren positief.  
Gemeenteavond: de Gemeenteavond is op maandag 24 november. Op de agenda o.a. het samenwerken met 
Raard/Foudgum. Nu staan er enkele zondagen gepland om samen te kerken. Oudejaarsavond komt Raard bij 
ons kerken i.v.m. geen voorganger in Raard. 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar: er zijn kaarsen mét houders voor in de kerk besteld. De 6 kaarsen voorin de kerk 
worden aangestoken met een kleine brandende kaars door familie van de overledene. Bij elke overledene 
wordt persoonlijk stilgestaan door Pastor A. Bouw. Na de dienst koffiedrinken.  
Advent/ Kerst/ Nieuwjaar: elke advents-zondag wordt een kaars aangestoken en gedicht gelezen. Kerstnacht 
wordt de 4e kaars aangestoken. Kerstdag wordt de 5e kaars aangestoken. Op Nieuwjaarsdag is er geen dienst in 
Reitsum. Op zondag 4 januari koffiedrinken en elkaar gezegend nieuwjaar wensen. 
 
Verkiezing ambtsdragers: diaconie: Wieke de Jong stopt na haar termijn van 4 jaar. Kerkrentmeesters: Hylke 
Hoekstra stopt na zijn termijn van 8 jaar. De verkiezingsbriefjes worden 15 december langs gebracht bij de ge-
meenteleden en 28/29 december weer opgehaald. 
Nieuws Pastor Anneke Bouw:  Zondag 8 februari is er een kinderdienst. Pastor A. Bouw wil de school (Born-
wird) hier ook graag bij betrekken. 
Diaconie: Notulen van 29-10-’25 Kerk in Actie vraagt ons de Voedselbankactie vaker te organiseren. Kerk als 
verzamelpunt voor de voedselbank. Op 16 december is er weer een broodmaaltijd voor onze 66 plussers.  
Leeftijdsgrens gaat elk jaar mee omhoog tot 70 + en ouder. 
Kerkrentmeesters : notulen van 28-10-2025 
Jeugdraad: bij de Hart en Ziel dienst was de opbrengst voor de voedselbank. Men kon ook voedsel meenemen 
naar de dienst. Goed geslaagd. Op 14 december komt er ‘s middags een kindervoorstelling “Simon en Zo”.  
Morgendienst komt te vervallen. 
Liturgie commissie: tijdens de Kerstnachtdienst komen de Freedom Singers voor de muzikale begeleiding. 
 
Sluiting : de voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en wenst ons een goede avond. 
Dhr J. Reitsma leest het gedicht: “Niet klagen maar dragen” van Nicolaas Beets. 
Volgende vergadering :  
Deze zal gehouden worden op 13 januari in het dorpshuis “De Fjouwer” te Reitsum, aanvang 19.45 uur. Sluiting 
: Dhr. H. Schaafsma 
      

diaconie 3 december 2025. 

Ingekomen brieven / mails / post 

Bedankbrief :     * Red een kind      * ORA     * Edukans   * leger des heils 
Toekennen van giften  

HVC ( help vervolg Christen)                           € 200,- World Vision                 € 240,-                                 
ZZG ( zeister Zending genootschap )           € 100,- Lepra  Stichting           € 120,- 
Dorkas                                                                       € 200,- TWR (bron van hoop)€  90,- 
See You                                                                     € 200,- Heifer                               € 100,- 
Terre des hommes                                              € 150,- Christs  hope               € 100,- 



Kerst 16 december2025 voor mensen van 66+  :  
De uitnodiging wordt rechtstreeks rond gebracht, omdat via kerkblad te laat is, voor vervolg acties 
 

Alphacursus  
Alphacursus, 

10 december 2025 (tot 30 jaar) voor jongeren  
in de Nije Pόle om 19.45 u 

Raard 
Start Alphacursus 15 januari 2026 

In de “Nije Pόle” 
 Raard 

Aanvang 19.45 u 
Nu met affiches erbij willen we de aandacht vestigen op de Alphacursus 

Een cursus voor ieder die meer wil weten of zich opnieuw wil verdiepen in het christelijk geloof. Een echte 
aanrader! Op 10 december aanstaande is er een avond voor de jongeren (tot 30 jaar ongeveer).Op 15 januari 
aanstaande start de Alphacursus. Tot dan! 
 

 

Collecte 21 december Jonge generatie Jongeren beleven het kerstverhaal 

Met de KerstChallenge beleven jongeren het kerstverhaal op een unieke, interactieve manier: als spel, avon-
tuur en ontdekkingstocht. Elk jaar staat er een ander thema centraal, dat het bekende verhaal in een nieuw 
licht zet, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de herders, Maria, of de vreemdeling onderweg. Ook het dia-
conale aspect krijgt aandacht: wat betekent de komst van Jezus voor hoe we omgaan met de ander? Duizen-
den tieners doen jaarlijks mee, verspreid over honderden kerkelijke jeugdgroepen door het hele land. Ze krui-
pen in de huid van de personages uit het kerstverhaal, voeren opdrachten uit, lossen raadsels op en verzame-
len punten. Zo worden ze spelenderwijs uitgedaagd om na te denken over geloof, keuzes maken, en hun eigen 
rol in het grotere verhaal. De KerstChallenge verbindt geloofsverhalen met het leven van jongeren vandaag. Het 
is creatief, verdiepend én gewoon leuk om samen te doen. Jeugdleider Ruben vertelt: “Onze groep kijkt elk jaar 
weer uit naar de KerstChallenge. Jongeren die normaal stil zijn, raken betrokken, denken mee, stellen vragen. 
Het opent echt iets – over geloof, kerst, en wat dat te maken heeft met hun eigen leven. Voor ons is het een vast 
onderdeel geworden van advent.” De impact van zulke momenten is groot. In een tijd waarin jongeren over-
spoeld worden met prikkels en meningen, biedt de KerstChallenge een speelse maar serieuze manier om stil te 
staan bij de kern van Kerst: God die mens wordt, juist in het kleine en onverwachte. Daarom is dit een inspire-
rend en eigentijds collectedoel dat we van harte aanbevelen – om jongeren op een creatieve manier te blijven 
meenemen in het hart van het geloof. 



Kerstnachtdienst, kerstnachtdienst, kerstnachtdienst, kerstnachtdienst, kerstnachtdienst 

Hierbij nodigen wij iedereen uit om ook dit jaar weer met ons de 

Kerstnachtdienst mee te vieren. 

Dit is 24 december en begint om 21.30 uur. 

 De dienst word verzorgd door 

de liturgie commissie in samenwerking met Gospelgroep “de Freedom Singers” 

uit Engwierum. 

De collecte deze avond is voor het Leger des Heils vestiging Leeuwarden voor dak en thuislozen. 

Wij rekenen op jullie komst. 

Namens de liturgie commissie. 

 

 

Collecte 25 december: kinderen in de knel 

Door klimaatverandering wordt vooral het zuiden van Ethiopië regelmatig hard getroffen bij langdurige droogte 
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Om te voorkomen dat dan mensen afhankelijk raken van 
voedselhulp, wil de Ethiopische kerk de leefwijze van jonge Ethiopiërs veranderen en hen weerbaar maken te-
gen klimaatverandering. 

Eigen bedrijf voor extra inkomsten. Jongeren weten niet altijd hoe ze op andere manieren kunnen rondkomen 
dan de traditionele landbouw en veeteelt, zoals ze van hun ouders leren. De Ethiopische kerk en hulporganisa-
tie leren jongeren en vrouwen hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten voor extra inkomsten. Ze worden lid 
van een groep, waarin ze elkaar helpen en stimuleren. Ze starten een restaurant of winkel, gaan meubels ma-
ken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren of worden monteur. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd 
mee. 

Het doel van het Leger des Heils is hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. 
Mattheus 25”35 en 36. 

In Leeuwarden hebben wij de Dagopvang de Tuinen. Elke dag komen er tussen de 50 en 70 verschillende men-
sen. Dit zijn dak en thuislozen. We ontvangen bezoekers die (economisch) dakloos zijn, schuldproblematiek 
hebben, verstandelijk beperkt zijn, relatie problematiek hebben, verslaaft zijn/middelen gebruiken, psychiatri-
sche stoornissen hebben. Beschadigde mensen met een of een combinatie van dit alles. 

 

Wat wij bieden: warmte(in contact en gebouw),intake en briefadres(nodig voor daklozen uitkering, ziektekosten 
verzekering, bankrekening, contacten etc.) we noemen de mensen bij naam, sanitair wc/douche, wasma-
chine/droger, computers en vaste telefoon, zit en  rustgelegenheid, eten en drinken tegen gereduceerde prij-
zen, geestelijke verzorging/levensvraagstukken, luisterend oor en trajecten voor herstel, huisvesting ,kleding-
uitgifte, wellnessdag .Op woensdagavond gaan wij met de soepfiets door het centrum van Leeuwarden. Naast 
soep/eten delen we ook slaapzakken en kleding uit. De stap van huis/gezin naar dakloosheid is niet per defini-
tie heel groot. Vaak is het ook maar net waar je wieg heeft gestaan. Beeldvorming is er al snel. Maar als je je erin 
verdiept, besef je dat sommigen niet zoveel geluk hebben gehad als jij. 

Giften voor Leger des Heils, dagopvang kunnen gestort worden op:NL72RABO0157447510 t.n.v. ST LEGER 
DES HEILS W&GNOORDOOST.  Onder vermelding van :Gift de Tuinen 



 

Verslag bijeenkomst organisten PKN Reitsum op 15-11-2025 
 
Traditiegetrouw is er weer een jaarlijkse bijeenkomst geweest van het organistenteam PKN Reitsum. We be-
spreken dan zaken met elkaar over hoe in het afgelopen jaar de samenwerking is verlopen onderling, de com-
municatie met de kerkenraden, het ontvangen van de liturgie, of er mankementen zijn aan orgel of omringende 
attributen, maar ook andere voorkomende agendapunten en lief en leed wordt besproken. Dit alles onder het 
genot van koffie met koek en na afloop een drankje en een hapje bij wijze van dank voor de fijne samenwerking 
en om op deze wijze het jaar positief gezamenlijk af te sluiten. 
 

Bij de bijeenkomst dit jaar waren naast de vaste organisten van Reitsum, te weten Jaap, Jetze en Rineke; ook 
Piety, Jan Pieter en Tom uitgenodigd, omdat de laatste 3 ons het afgelopen jaar uit de brand hebben geholpen 
met invalbeurten. Tom en Jan Pieter zijn onder anderen organist in Burdaard. Piety heeft eerder ons team 
aangevuld, maar moest vanwege een verhuizing verstek laten gaan. Nu ze sinds kort wat dichterbij woont, kan 
ze weer onze diensten begeleiden. Gelukkig heeft ook Rineke aangegeven dat ze zich weer fit genoeg voelt om, 
na fysieke klachten en een revalidatieperiode afgelopen jaar, achter het kerkorgel plaats te nemen. Jaap, die 
vorig jaar veel extra diensten voor zijn rekening heeft genomen in Reitsum, kan nu weer wat vaker in andere ker-
ken orgelspelen en tot slot zullen Jetze en Hilma weer zoals voorheen ingeroosterd worden. 
 
Naast de diensten in Reitsum, spelen enkelen van ons team ook geregeld op het orgel in Raard of Foudgum, 
waar het organistenteam de afgelopen jaren nogal is uitgedund. Tevens vraagt Blija ons regelmatig om in te val-
len. Elk jaar opnieuw merken we dat het fijn is om elkaar tijdens zo'n bijeenkomst even te zien en te spreken; 
want alle overleg onderling gaat altijd via mail, app of telefoon; we zien elkaar praktisch nooit. We merken in 
gesprek met elkaar dat ieder gedreven is in het goed willen begeleiden van de gemeente, de orgelklanken af te 
stemmen op de sfeer van de liturgie en preek zoals de dominee het heeft bedoeld en we hopen dat de kerkgan-
gers met vreugde meezingen en positief weer huiswaarts gaan.  
 
Soms zijn er gemeenteleden die de organist na afloop van de dienst nog even bedanken voor het orgelspel of 
een praatje maken, dat wordt erg gewaardeerd. Alle organisten wensen de kerkelijke gemeente van Reitsum, 
Raard en Foudgum alvast fijne feestdagen en hopen volgend jaar weer vol enthousiasme hun muzikale 
bijdrage te mogen leveren aan de kerkdiensten. 
Hilma 

 
Zondag 14 dec 2025 - Kindertheater Simon en Zo 

In de kerk van Reitsum 
Aanvang 14.00 uur 

Kerstvoorstelling: ”Hoor de Engel zingt” 
 

Aan alle kinderen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes en gemeenteleden!! 
 
Op zondagmiddag 14 december 2025 om 14.00 uur organiseert de Jeugdraad weer een hele speciale Kinder-
dienst!  Wij zijn ontzettend blij dat Fredie en Harry Nijhof uit Houten opnieuw naar het hoge noorden willen ko-
men met hun geweldige Kindertheater Simon en Zo. Samen beleven we de prachtige laagdrempelige en ont-
roerende voorstelling: “Hoor de Engel zingt” het verhaal rond de geboorte van Jezus Christus. 
 
De voorstelling begint met de reis die Jozef en Maria maken naar Bethlehem. Ze lopen door de stad op zoek 
naar een plek om te overnachten. Ze kloppen aan bij verschillende herbergen, maar er is geen plaats. Dood-
moe vinden ze uiteindelijk plek in een oude stal. Daar wordt Jezus geboren.  
 
Wie Simon en Zo al eens heeft gezien, weet dat zij dit niet alleen met woorden doen. Het verhaal komt tot leven 
met humor, muziek, beweging en vooral: Meespelen! Want ook de kinderen doen actief mee in deze voorstel-
ling. Samen gaan we op ontdekkingstocht naar de betekenis van dit bijzondere kerstverhaal in een prachtig de-
cor! De voorstelling is uitstekend geschikt voor een gezinsdienst. Iedereen is welkom: kinderen, ouders, groot-
ouders, gemeenteleden en natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes. We hopen dan ook veel bekenden én 



nieuwe gezichten te mogen begroeten!  Om alvast een beetje in de stemming te komen, gaan we deze keer iets 
heel leuks doen! We gaan namelijk met alle kinderen een prachtige kerststal knutselen. Kleur of versier jouw 
deel zo mooi mogelijk en neem dit op 14 december mee naar de voorstelling! 
Na afloop van de dienst is er voor alle kinderen een mooie kerstverrassing en staat er warme chocomel met 
iets lekkers klaar! Wees welkom en geef je voor dinsdag 9 december op bij: Riemke: 06 57748211, 
 Sippie: 06 38484546, Elsanne: 06 12117932,  Lieuwkje: 06 11349132. 
De collecte tijdens deze dienst is voor:  
Het plaatselijk Jeugdwerk.  
 
Tot dan! See you!  
Namens de Jeugdraad, 
Elsanne, Lieuwkje, Riemke en Sippie 
 

De jeugdclub 12-17 jaar is gestart! 
Op woensdag 3 december is de clubjeugd bij elkaar geweest om samen te bespreken wat we met en op de 
club willen doen. Een positief groepje wil door, dat geeft moed en energie! Elke 2 weken op de woensdag-
avond in het Ponkje zullen we bij elkaar komen voor een soort clubichisatie, naast een thema/onderwerp is 
er genoeg ruimte voor ontmoeting en spelletjes. Met meerdere duo’s zal elke avond ondersteund worden 
door de leiding uit de jeugdraad. 
 
De jeugd is welkom op woensdagavond op 7 januari 2026 , en 21/1 en 4/2 en 18/2 en 4/3 en 18/3 en 1 april. 
Op 15 april sluiten we af met een verrassingsuitje. 

Ben je tussen de 12 en 17 jaar? Kom erbij! Je bent welkom! 
De Jeugdraad/Clubleiding met Jan en Alle, Tineke, Anneke en Piet (voor vragen bel 06-51455625) 
 

 
 
Hart en Zieldienst – 16 november 2025 

Op zondag 16 november organiseerde de Jeugdraad weer een bijzondere Hart en Zieldienst, volledig in het te-
ken van de Voedselbank Dokkum met de actie: “Op een lege maag kun je niet leren.” De voorbereiding lag in 
handen van de Jeugdraad en Johan Eisma. Wat mooi om te zien dat de kerk opnieuw zo goed gevuld was! 
 
Alle inwoners van de Flieterpen hadden vooraf een boodschappentas ontvangen, met daarin een flyer en een 
boodschappenlijstje met ontbijtproducten. De tassen met ontbijtproducten konden zowel vooraf als tijdens de 
dienst worden ingeleverd. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met een heerlijke High Tea/High Koffie, 
compleet met allerlei lekkernijen – een warm en gastvrij begin. 
 
Om 10.30 uur begon de dienst en konden we genieten van muziek van Jongerenband Salvation, waarbij we ook 
van harte mochten meezingen. Daarna volgde de uitleg van het thema Durf jij te delen? Johan illustreerde dit 
met een vel papier. Hij liet zien hoe gemene en nare woorden ons kunnen “kreukelen”. Met sorry’s en lieve 
woorden wordt het papier wel weer gladgestreken, maar de kreukels blijven zichtbaar. Bij Jezus krijgen we ech-
ter een nieuw, schoon papier. Ook het verhaal van Elia en de vrouw uit Sarefat kwam aan bod. Durf jij je leven 
te delen met God? En mag het delen van producten niet beperkt blijven tot deze ene tas, maar een proces wor-
den? Welke talenten kun jij delen met een ander? 
 



De kinderen hadden een prachtige taak: het ver-
sieren van theezakjes voor de Voedselbank. Met 
zorg, kleur en vrolijkheid maakten zij “blije thee-
tjes” voor mensen die wel een beetje extra 
warmte kunnen gebruiken. Wat hebben ze dat 
geweldig gedaan! De collecte voor Voedselbank 
Dokkum heeft het mooie bedrag van € 416,30 op-
gebracht, én daarnaast een volle tafel met ontbijt-
producten. Fantastisch! 
 
Onze hartelijke dank gaat uit naar iedereen die op 
welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze 
Hart en Zieldienst. In het bijzonder danken we de 
kinderen voor het zo mooi versieren van de thee-
zakjes. We hopen jullie allemaal weer te ontmoe-
ten tijdens de volgende Hart en Zieldienst op zon-
dag 14 december. Deze belooft opnieuw heel spe-
ciaal te worden! 
See you! Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Tineke, 
Sjouke en Sippie, De Jeugdraad 

 
 

Rond de Kerstdagen. 
Evenals vorige jaren willen we met de jeugdclubs een broodmaaltijd houden in het dorpshuis. Op woensdag  
24 december beginnen we om 18.30 uur, met ontmoeting, soep en broodjes, en een leuke activiteit. Daarna 
natuurlijk naar de kerstnachtdienst om 21.30 uur. Donderdagmorgen 25 december om 06.30 uur is een ieder 
welkom op de hoek in Reitsum om samen te zingen en langs de deuren te gaan bij ouderen en zieken om 
kerstliederen te zingen. Heb je een instrument? Helemaal mooi!  We rekenen op jou!  
 
De clubleiding 
 

 

Dokkum, 19 november 2025    

Beste gemeenteleden, 

Vanuit het bestuur van Stichting Voedselbank Dokkum willen we jullie van harte bedanken voor de steun, in de 
vorm van producten en collectegeld, die we afgelopen week van jullie hebben mogen ontvangen. We zijn daar 
ontzettend blij mee, want deze helpt ons om ons doel te bereiken: mensen in Dokkum en omgeving die in ar-
moede leven, een steuntje in de rug te geven. 

Op dit moment delen we wekelijks zo’n 65 voedselpakketten uit in Dokkum en Ferwert, voornamelijk aan al-
leenstaanden en gezinnen die het financieel zwaar hebben. Deze pakketten zijn bedoeld als noodhulp, om hen 
tijdelijk te ondersteunen. Omdat we volledig op vrijwilligers draaien, komt alles wat we ontvangen direct ten 
goede aan de mensen die we helpen en aan de organisatie zelf. Nogmaals, dank jullie wel voor de betrokken-
heid en de steun die we van jullie mogen ontvangen. Het betekent heel veel voor ons én voor de mensen die we 
helpen. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Voedselbank Dokkum, 

Fenny Reitsma-Hazelhoff voorzitter Voedselbank Dokkum 

 



VOORAANKONDIGING – SAVE THE DATE! 
 
Praise & Worshipavond 
Zondag 18 januari 2026 
Aanvang 19.30 uur in de kerk van Reitsum 
Met Klaailûd en Hiele Dijkstra 
 
Geniet jij van goede muziek en vind je het geweldig om God hiermee groot te maken en Hem hierin te ontmoe-
ten? Je bent van harte welkom op onze Praise & Worshipavond! Meer informatie over deze avond volgt in het 
volgende kerkblad. Maar… zet alvast de datum in je agenda! Tot dan, we kijken ernaar uit! 

Elsanne, Piet, Sjouke, Jan, Tineke, Lieuwkje en Sippie. De Jeugdraad. 

 
Alvast noteren in je agenda: de vierde editie van de Zussendagen! 

Op 10 en 11 april hopen we elkaar weer te ontmoeten. Als zussen en susters van dezelfde Vader. Het thema is 
“Puur”.  Vrijdagavond staat in het teken van samen eten, kennismaken en zingen. Op zaterdag staat een lezing 
centraal, omlijst door creatieve werkvormen, workshops en samen zingen.  

Nieuwsgierig? Stel ons je vraag via de mail (zussensusters@gmail.com) of een belletje (06 17776902). We zijn 
ook te volgen op Instagram zussensusters. Krijg je er nu al zin in? Noteer de data dan alvast! 
Wij kijken er ook nu al naar uit! 
Groetjes van de werkgroep, 

Janine, Petra, Alie, Jeltsje en Anneke 

 

 

 



Collecte september tot 23 november 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiek 
Verhuisd: Mevr. A. Hoekstra van Reitsum naar Aalsum/Dokkum, 
                     Mevr. L. De Graaf van Reitsum naar Deinum. 

 
Kerkelijkbureau 
Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens  
a.s.sijens@knid.nl  Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname 
graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma 
wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos. 
 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien: 

“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “ 

 
14 -12 14.00 u Kindertheater “ Simon en Zo”  
  Kerstvoorstelling “Hoor de Engel zingt”  
  Coll. 1e Het plaatselijk Jeugdwerk  
  Koster: dhr. A. Sierksma  
    
21-12 09.30 u Pastor, Mevr. Anneke Bouw Reitsum 
  Coll.1e Kerk  
  Coll. 2e Jonge generatie Jongeren beleven het kerstverhaal  
  Koster: dhr. H. Hoekstra  
    
24-12 21.30 u  Liturgiecommissie,  Kerstnachtdienst  
  Met Gospelgroep “de Freedom Singers” Engwierum 
  Coll. 1e Kerk  
  Coll.2e Leger des Heils Leeuwarden   
  Koster: dhr. L. Wiegersma  
    
25-12 09.30 u Mevr. Anneke Bouw  Reitsum 
  1e kerstdag  
  Coll. 1e Kerk  
  Coll. 2e KIA kinderen in de knel  

Datum Collecte Kerk Collecte Diaconie  Doel Diaconie 

21-sep € 27,45   € 89,70  KIA Werelddiaconaat Libanon 

5-okt € 35,50   € 66,80  KIA  Werelddiaconaat Israël-zondag 

12-okt  € 169,40  Oecumenische hulp 

19-okt € 70,35   € 135,40  KIA Werelddiaconaat Bangladesh 

26-okt € 24,00   € 67,10  Dorkas 

2-nov € 28,50   € 61,75  KIA Zending China 

5-nov € 30,40   € 88,75  KIA Werelddiaconaat Colombia 

9-nov € 27,55   € 102,80  KIA Werelddiaconaat Zuid-Afrika 

16-nov  € 416,30  Voedselbank 

23-nov € 71,50   € 86,80  PKN Pastoraat Nederland 

    

Zendingsbusje  € 119,95   
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  Koster: dhr. H. Hilverda  
    
28 -12 09.30 u Ds. J. Overeem Stiens 
  Coll. 1e Kerk  
  Coll. 2e ZOA  
  Koster: dhr. J. Reitsma  
    
31-12 19.30 u Mevr. W. Marinus  
  Coll.1e Kerk  
  Coll.2e Oudejaarscollecte  
  Koster: dhr. H. Schaafsma jr.  
    
04-01 11.00 u Ds. E. van der Veer Ferwert 
 10.30 u  Koffie (Nieuwjaars wensen)  
  Coll.1e Kerk  
  Coll.2e KIA Werelddiaconaat India  
  Koster: dhr. S. Sijens  
    

  
 

Voorblad Tsjerkebled 
 
“Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus ,licht en leven…” 

Met deze woorden begint een bekend kerstlied dat heel veel zegt over de betekenis van Kerst in het kader van 
onze geloofsbeleving. In het oude liedboek waren de beginwoorden : “Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus Gij 
mijn leven” en in het Fryske Lieteboek is de eerste regel : “Ik wol dy, berntsje hulde dwaan, ‘k soe sûnder dy net 
kinne”. Alle drie bewerkingen van dit van oorsprong Duitse kerklied spreken aan en bepalen ons bij de diepe 
betekenis van kerst als geloofsfeest. We danken dit lied aan de lutherse predikant Paul Gerhardt die leefde van 
1607 tot 1676.Voor Gerhardt was het toeleven naar kerst een weg van overdenking en persoonlijke geloofsbele-
ving en ik denk dat hij daarmee ook een voorbeeld mag zijn voor ons in deze tijd. 

Wanneer wij de woorden van dit lied horen zingen met de prachtige melodie van Bach erbij , dan kan ons dat 
ontroeren want het is een bijzonder mooi lied maar het is heel wezenlijk, denk ik, om naast dat gevoel, juist in 
deze tijd van het kerkelijk jaar extra stil te staan bij de woorden van dit lied en bij de achtergrond van de maker. 
Het is een lied van diep geloofsvertrouwen en het is tot stand gekomen in een tijd die ook toen vol van spannin-
gen en oorlogsgeweld was, de oorlog die Gerhardt in zijn jonge jaren heeft  meegemaakt, kennen we als de Der-
tigjarige Oorlog, een oorlog met onnoemlijk veel slachtoffers en daarbij waren er ook uitbraken van pestepide-
mieën. Zijn  jongere broer Christian is toen gestorven maar ook later maakte hij veel verlies en verdriet mee, 
vier van zijn kinderen stierven jong. 

Het zoeken naar steun en kracht vanuit het geloof is bij alles wat hij meemaakte voor hem zeer wezenlijk ge-
weest en in de liederen die hij schreef komt dat ook steeds naar voren. In een beschrijving over het leven van 
Gerhardt vatte iemand het zo samen: “Met zijn liederen vol godsvertrouwen wilde Gerhardt mensen troosten 
bij alle ellende in die barre tijden en zocht steun in persoonlijk doorleefd geloof” Dat geloofsvertrouwen komt 
ook heel direct naar voren in een ander kerklied dat we aan hem te danken hebben en dat we kennen als : “Be-
veel gerust uw wegen”. In dat lied worden de vragen en moeilijke dingen van het leven niet verzwegen maar bo-
ven dat alles spreken de woorden van godsvertrouwen.  

En vanuit die achtergrond mogen we denk ik ook kijken naar dat prachtige lied “Ik kniel aan uwe kribbe neer”, 
een lied dat eigenlijk een geloofsbelijdenis is en dat het, in gedachten staande bij de kribbe, in de begin en 
eindregels zo uitdrukt: “Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus , Gij mijn leven…..Te midden van de nacht des 
doods zijt Gij, mijn zon verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het 
donker breekt en ’t ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen”                                                                                                                                                                    
Laat het zo zijn dat we hier aan denken bij het zingen van de kerstliederen in de komende we-
ken.                                                                                                                                                         Teun R.A.Simonides 
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 ‘Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen  
als geboren Israëlieten.  
Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’  
(Leviticus 19:33, NBV21) 

 
De vergeten vraag  
Bij verkiezingen horen paprikachips. Dat is bij mij in elk geval de eerste associatie bij het feest der democratie. Ver-
kiezingsdebatten, diepte-interviews bij Nieuwsuur en zelfs de kandidaten met hun folders op straat: ik vind dat leuk 
om naar te kijken. En tot slot met een zak chips voor de uitslagen op de bank. Het was weer mooi!  
Maar kijkend naar de TV miste ik deze keer één belangrijke vraag. Het ging veel over asiel, migratie en mislukte inte-
gratie, maar niet over de hoofdvraag: hoe kun je in ons land wél succesvol integreren? En nog belangrijker: hoe kun 
je dat als gastland mogelijk maken?  
Empathie  
In Leviticus staat hiervoor een goede tip en daarom heb ik die bovenaan deze brief gezet: probeer je eerst eens in te 
leven in die ander. De vreemdeling is altijd minder vreemd dan je op het eerste gezicht dacht. Als je dan in gesprek 
komt, blijken er wel weer nieuwe vreemde verrassingen te zijn: elke cultuur heeft aspecten die je als westerling niet 
zomaar begrijpt. Zelfs binnen Nederland is dat zo. Toen ik dertig jaar geleden van de Veluwerand naar Fryslân ver-
huisde, moest ik naast de taal ook nog veel van de cultuur leren. En dan heb je het over een afstand van nog geen 
anderhalf uur.  
Mozes  
Een mooi voorbeeld hiervan staat in het boek Exodus. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe Mozes moet vluchten 
van Egypte naar Midjan. Onderweg rust hij uit bij een waterput, waar hij een groep herderinnen helpt, wanneer ze 
worden lastig gevallen door een groep herders. Die herderinnen zijn zussen van elkaar, en zes van hen zelfs aan-
staande schoonzus van die vreemdeling daar bij de put. Maar dat weten ze later pas. Nu accepteren ze zijn hulp en 
laten hem vervolgens zelf, alle oosterse gastvrijheid ten spijt, hulpeloos achter. Het is hun vader (een priester) die 
hen tot de orde roept en dan pas leren ze elkaar kennen en volgt er zelfs een bruiloft.  
Kennismaken  
Een bruiloft hoeft het hier bij ons niet meteen te worden. Maar een keer samen koffiedrinken of een hapje eten, zou 
al een groot verschil kunnen maken. Niet om hen te helpen, maar om elkaar te leren kennen. Een aantal gemeenten 
in onze classis heeft dat al eens gedaan, en hebben daar ontzettend veel van geleerd. De vreemdeling krijgt een 
naam, een gezicht en een verhaal.  
Kerk in Actie  
Wellicht denkt u nu: leuk, maar hoe beginnen we daarmee? Dat is geen onterechte vraag. De vluchtelingen die tot 
nu toe op mijn pad zijn gekomen, heb ik niet zelf gezocht. Ze waren er en de rest volgde met vallen en opstaan min 
of meer vanzelf. Maar er zijn ook mogelijkheden om hen als gemeente op te zoeken. Kerk in Actie heeft recent vier 
regioavonden georganiseerd waarbij we daar iets over konden horen.  
Thuisgevers  
Vooral van ‘De thuisgevers’ hebben we veel gehoord. Dit project is begonnen in en rond Kampen na de Russische in 
val in Oekraïne. Hals over kop moest er ruimte komen om mensen van daar hier een plek te geven. In Kampen sloe-
gen kerk en burgerlijke overheid de handen inéén met een groot aantal opvangplekken tot gevolg. En ze kregen de 
smaak te pakken: De Thuisgevers springen nu overal in het land bij om vluchtelingen aan onderdak te helpen. En ker-
ken zijn dan vaak het begin. Denk aan een tijdelijk niet bewoonde pastorie of ander leegstaand onroerend goed. Of 
een uit gebruik genomen kerk. Of braak liggend land. De thuisgevers kunnen helpen bij het realiseren van zowel tij-
delijke als definitieve woonruimte en dat voor zowel vluchteling als autochtoon. Het hele verhaal past niet in deze 
nieuwsbrief, maar neemt u vooral een kijkje op hun website: dethuisgevers.nl. Dit is vooral ook interessant voor wie 
tijdelijk wil verhuren en dat door de nieuwe regelgeving niet meer kan.  
 
 
 



Inlia en vluchtelingenwerk  
Niet besproken maar wel het vermelden waard zijn Inlia en de Vereniging Vluchtelingenwerk. Voor crisisopvang en 
opvang van niet gedocumenteerden zet INLIA zich in. En Vluchtelingenwerk begeleid vluchtelingen vanaf hun eerste 
AZC tot het moment dat ze zich zelfstandig in onze samenleving kunnen redden.  
Zie inlia.nl en vluchtelingenwerk.nl.  
Medegelovigen  
Een bijzondere ingang voor ons als kerken is gelegen in het feit dat veel vluchtelingen Christen zijn. Dat maakt dat we 
van begin af aan iets gemeen hebben. We kunnen samen bidden, soms zelfs samen bidden of in de Bijbel lezen. En 
ook voor de levenshouding in andere godsdiensten hebben wij soms een betere antenne dan onze seculiere tijdge-
noten. Ook die gave kunnen we inzetten, al was het maar met een relativerende opmerking aan de keuken- of bor-
reltafel.  
Kerkasiel  
Heel concreet wordt deze verbondenheid in het Kerkasiel in Kampen. Daar heeft een gezin veilig onderdak gevonden 
om uitzetting naar Oezbekistan te voorkomen. Over de achtergrond hiervan kunt u lezen op kerkasielkampen.nl. Het 
gaat er vooral om dat het schadelijk is voor hier gewortelde kinderen om te worden uitgezet naar het vaderland dat 
zij niet kennen. Om dit kerkasiel mogelijk te maken is er een doorlopende viering. ‘Doorlopend’ betekent hier ook 
echt doorlopend: overdag en ‘s nachts. En elke gemeente kan een stukje van die viering voor z’n rekening nemen. Op 
21 november duurt deze viering twee jaar, en de oproep is om daar overal in het land in de dienst van 16 of 23 no-
vember bij stil te staan. Op 24 november is er van 14.00 tot 16.00 een viering vanuit onze classis, waarvoor u van 
harte bent uitgenodigd. U kunt dan zien of dit voor uw gemeente ook iets is. Aanmelden graag bij j.boonstra@pro-
testantsekerk.nl.  
Agenda  
Voor wie niet bij deze regiobijeenkomsten was: Jannie Boonstra komt op gemeente- of ringavond u graag bijpraten 
over dit onderwerp! U kunt haar uitnodigen via bovenstaand adres.  
Vrijwilliger voor TV-kerkdiensten  
Even heel iets anders: de stichting ‘Tsjerke en Media’ verzorgt wekelijks de uitzending van de kerkdienst via Omrop 
Fryslân. Zij zoeken nu een vrijwilliger als coördinator van deze diensten. De volledige omschrijving staat op hun web-
site: tsjerke.media. De link naar de vacature staat helemaal onderaan, bij ‘Nijs’.  
Inventarisatie van adressen  
We zoeken nog de adressen van emeriti en geestelijk verzorgers binnen onze classis. Hoor je bij die groep, maar heb 
je nog nooit post van de classis gehad? Dan zit je waarschijnlijk niet in het systeem. Een mailtje naar de scriba kan 
daar verandering in brengen: scriba@classisfryslan.nl. 
 
Gebed  
Niet iedereen kan naar Kampen en niet elke gemeente heeft woonruimte beschikbaar. Maar het mooie van het ge-
loof is dat je nooit met je armen over elkaar hoeft te zitten: je kunt die armen ook ten hemel heffen of je handen 
eenvoudig vouwen. Liefde voor de vreemdeling begint soms eenvoudig met een kort gebed voor wie hier landt:  
dat wie hier als vreemde  
vreemde ogen ziet kijken  
- afwerend soms –  
gezien mag zijn  
- warmhartig –  
en vinden mag  
- ooit hier –  
een thuis.  
Met hartelijke groet,  
ds. Riemer Praamsma  
uw classispredikant 
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