
                                               

 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Gemeente wêzen. 

 

We bin wer fan start. Letterlijk ha we de trossen los goaid op de startsnein. It waar koe 

net better. Mei goed 70 man útein. Op dek geniete fan Klaailûd en ús foargonger, wiene 

we hielendal taret om ús op de boaiem fan de see (Ingelsmanplaat) te weagjen. Hiel 

bysûnder. 

In goed wike letter hie de 65+ noch in reiske op de boat. Nei ôfrin kamen hja allegear yn 

ús doarpshûs foar in warm miel. Mei elkoar op paad en dan nei ôfrin mei elkoar ite. Wat 

in segen dat wij dat meimeitsje . 

Op paad foar de beroppingscommissie, útein mei de gespreksgroepen, de jeugd is wer 

fan start gien mei de greppeltocht. De bezoekdames as heren bin wer op de dyk………… 

Wêr gean jo mei útein? Stil sitte kin net, wij ha ek dizze taak meikrigen, omsjen nei 

elkoar. 

Lit ús as gemeente ek dit winterseizoen der foar elkoar wêze. 

                                                                                      Groetnis fanút de tsjerkeried. 

Verjaardagen 

 

17-10   Dhr. C. Verwolf 75       Lichtaard 

19-10   Mevr. R. de Vries-Fennema 73       Lichtaard 

3-11     Dhr. H. Schaafsma 76       Reitsum 

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie 

kinderen en kleinkinderen. 

 

Jubileum 

 

Op D.V. 9 november 2024 hopen Oane en Tsjikke Sierksma – Brander  hun 40jarig huwe-

lijksjubileum te vieren.  

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een mooie dag, samen met familie en vrienden. 

 

Vredevorst, 

Hoor me bidden: 

Geef vrede tussen mensen. 

Vuur en wapens doden zo veel leven. 

Oorlog maakt zo veel stuk. 

Geef vrede tussen mensen. 

Geef vrede in mijn hoofd. 

Oorlog in mijn hoofd woedt dag en nacht. 

Onrust en onmacht doden verlangens en hoop. 

Oorlog maakt zo veel stuk. 

Geef vrede in mijn hoofd. 

Geef vrede in mijn hart. 

Ik voel de pijn van eenzaamheid. 

Ik voel de steek van haat. 

Ik voel me soms niet gezien. 

Geef vrede in mijn hart. 



Geef vrede in mijn ziel. 

In de storm is er ook leegte. 

In de stilte voelt het kil. 

Waar is dat vonkje van hoop? 

Waar is de adem die mij aanvuurt? 

Geef vrede in mijn ziel. 

Geef dat ik vrede leef, 

dat ik vrede geef. 

Amen 

(door ds. Peter Breure) 

 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 17 september 2024 

 

Opening : door de voorzitter A. Zoodsma wordt een ieder welkom geheten. Hij opent de 

vergadering met het lezen van Handelingen 17: 22-29 gevolgd door een meditatie: Want 

God laat ons leven bewegen en bestaan. Daarna wordt een zegen gevraagd over deze 

avond.  

Notulen: 23-07-2024 de notulen worden goedgekeurd en getekend. 

Kerkenraadszaken; zieken we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. 

Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. 

Geef het door aan de wijkouderling.  

Beroepen predikant: het werk van de commissie moet nog opgestart worden. 

Wiersma heeft met een drone een luchtfoto/film gemaakt voor de website van de kerk. 

Website kerk: Jillert is gestart met het maken van de website. Wat moet er op de web-

site komen? Website moet wel steeds actueel blijven. B. Wassenaar, W. de Jong en R. 

Folkertsma gaan zich hierover buigen, samen met Jillert. 

Gemeenteavond: de gemeenteavond is gepland op 26 november. 

Begroting moet dan klaar zijn. Plaatselijke regeling bespreken. Nadenken over verdere 

invulling …. 

Plaatselijke regeling: deze wordt doorgenomen en hier en daar aangevuld en/of ge-

schrapt. Aanvulling o.a.: Huwelijk sluiten in de kerk van hetzelfde geslacht. Doopleden 

mogen in de kerkenraad benoemt worden. (is tevens belijdenis). Dit moet besproken 

worden in de Gemeenteavond! 

Uitnodiging Classis: We kunnen op uitnodiging van de Classis in gesprek met omrin-

gende vacante gemeentes. Hoe kunnen we elkaar versterken. De vergadering is op 17 

oktober in Metslawier. E. van der Veer, A. Zoodsma en A.S. Sijens gaan hier naar toe. 

Diaconie: Notulen 5-07-2024 op 26 september is er een reisje met onze oudere ge-

meenteleden. Boottocht Earnewâld. Opbrengst collecte voor World Servants tijdens start-

dienst is: 342,95 euro 

Kerkrentmeesters: otulen 11-07-2024 solidariteitskas wordt verhoogd. Percentage van 

het vermogen moet in de kas. 

Jeugdraad: We krijgen voortaan officieel de notulen van de jeugdraad. Elsanne Bijma is 

notuliste. Het nieuwe seizoen starten met greppeltocht in Reitsum op vrijdag 4 oktober. 

Kaatshok is begin en eindpunt. Roetz regelt dit. Jeugdclub: gaat door, misschien met ex-

tra groep i.v.m. leeftijdsverschil. Kletspotavonden worden dit jaar niet georganiseerd. 

Jeugddiensten moeten nog opgestart. 

Sluiting : Dhr. J.P. Sierksma sluit de vergadering met “Zegeningen” uit “Speciaal voor 

jou”. Volgende vergadering : deze zal gehouden worden op 29 oktober in het dorpshuis 

“De Fjouwer”. Aanvang 19.45 uur. 

      

 

 

 

 

 

 

 



Diaconievergadering 18 September 2024  

Ingekomen stukken: 

 Magazine/uitgave ’s/Nieuws brieven 

Voluit (Bartiméus fonds) Hoop v Albanië (maaltijdenproject) 

Open Doors (aug/okt.) Uit de Herberg (pastoraal/diaconaal centrum) 

Werken bij MAF AMREF (meisjes besnijdenis/ gedwongen huwelijk 

STEM (SDOK) chr. Vervolging Collecte rooster 2025 

 

Binnen gekomen bedankbrieven  

Edukans 2x (onderwijskansen Oost-Afrika) NBG (bijbel genootschap) 

Simavi (drinkwater/ toiletten Afrika) ORA (zending en hulp) 

HEIFER (arme boerengezinnen, hulp ge-

ven) 

Bartiméus fonds (slecht ziende/blind) 

Terre des Hommes (hulp kwetsbare kin-

deren en uitbuiting) 

Stichting prins MAX (minder stres/angst 

kinderen Ziekenhuis. 

Lepra Stichting (medicatie/ fysio)  

 

Toekennen giften:  

SDOK                          € 100 Stichting mensen kinderen    € 100 

AMREF                         € 250 World Vision                         € 150 

DORKAS                       € 250 ZOA                                    € 200 

Hoop voor Albanië         € 250 World Servants                     € 500 

Terre des Hommes        € 200 SIMAVI                                € 250 

 
Enkele datums om te onthouden 

 

Bibelkring 

 

De bibelkring sil ek wer los op 22 oktober bij ús pastor dhr. Simonides yn Burdaard oan 

de Ie. Wa’t ek mei dwaan wol kin him opjaan bij Simonides tel:332207. De dielnimmers 

binne dizze jûn te gast bij Simonides, it begjint om 20.00 uur. Foar koffie en thee wurdt 

fersoarge. 

 

 

Groeigroep/gespreksgroep 
 

Wat gean we dwaan: In ôflevering sjen fan de filmreeks oer de bibel fan The Chosen. 

Wanneer útein: 16 oktober om 19.30 oere yn de kosterij. Foar wa: in elk is tige wolkom. 

Koffie en thee wurd setten troch Piet en Gré 

 

 

Edukans collecte 13 oktober 

 

Door Edukans te steunen geeft u kinderen de kans om uit te groeien tot zelfstandige vol-

wassenen vol zelfvertrouwen. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best moge-

lijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docen-

ten en vakopleidingen met zicht op werk. 

Collecteer voor beter onderwijs, onderwijs is de kans van je leven. Miljoenen kinderen en 

jongeren wereldwijd hebben die kans nog niet. Edukans werkt hard om dat te veranderen. 

Maar dat kunnen we niet zonder u. Wilt u ons met uw kerk helpen om kinderen de kans te 

geven zich te ontwikkelen? Organiseer dan een collecte in uw kerk voor beter onderwijs. 

 

 

 

 

 

tel:332207


 

ZOA collecte 27 oktober 

 

ZOA's noodhulpteam staat altijd klaar om mensen te ondersteunen die getroffen zijn door 

oorlogen of rampen, zoals overstromingen, stormen, droogte en aardbevingen. In landen 

als Jemen, Syrië en Colombia bieden we noodhulp. Afhankelijk van de aard en de omvang 

van de ramp, blijft het noodhulpteam tot drie jaar betrokken.  

ZOA biedt noodhulp. Concreet betekent dit dat we mensen ondersteunen met onderdak, 

voedsel en schoon drinkwater. Maar we richten ons ook op zaken waar je misschien niet 

meteen aan denkt: sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld. Of onderwijs. Waar mogelijk ge-

ven we mensen zelf de keuze om aan te schaffen wat ze op dat moment het hardst nodig 

hebben, via cash of vouchers. Veel van de mensen die we ondersteunen hebben verschrik-

kelijke dingen meegemaakt. Daarom helpen we hen ook bij het verwerken van hun trau-

ma's.  

 

Collecte Zending in Ghana 3 november 

 

We kunnen het ons nu nauwelijks nog voorstellen: dat je geen boeken in huis hebt. 

Misschien kennen we de verhalen van vroeger, van vaders, moeders, opa’s, oma’s: dat er 

maar een enkel boek in huis was. En hoe kostbaar bezit dat was. 

In het achtergestelde noorden van Ghana komen kinderen die op de bijbelclub zitten met 

zo’n kostbaar boek thuis: een Bijbel vol boeiende verhalen en mooie platen.  

Een Bijbel in hun eigen taal. Kinderen hebben daaruit leren lezen op de bijbelclub. Ze lezen 

hun familie eruit voor. Ouders, broertjes en zusjes luisteren ademloos mee. Een kostbaar 

bezit. Ouders zijn trots om hun kinderen te horen voorlezen. Zeker als ze zelf analfabeet 

zijn. En goed lezen in hun eigen taal helpt kinderen ook om beter mee te komen op school, 

waar het onderwijs al gauw in het Engels is, de hoofdtaal in Ghana. 

We bevelen deze collecte van Kerk in Actie voor bijbelclubs in Noord-Ghana van harte bij 

jullie aan. 

 

Bedankje 

Wij willen iedereen bedanken voor de persoonlijke reacties, voor de kaarten 

en attenties die wij mochten ontvangen bij ons 60 jarig huwelijk. 

 

Hartelijke groeten Wiebe en Annie 

 

Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij 

 

Verschillende plaatsen kennen lokale tradities waarmee bid- en dankdag worden vormge-

geven. Zo wordt er in diverse oorspronkelijke vissersdorpen, zoals Katwijk aan Zee en 

Arnemuiden, in (hervormde) gemeenten ook gebeden en gedankt voor Gods zegen voor 

de visserij. Men spreekt in deze gemeenten ook wel van Bid- en Dankdag voor Gewas, 

Arbeid en Visserij. In het vissersdorp Urk wordt sinds de negentiende eeuw vanwege het 

seizoen van de visserij biddag al op de tweede woensdag in februari gevierd, en dankdag 

op de laatste dag van het jaar. In het verleden kwamen de vissers rond het kerstfeest naar 

huis, waarna de schepen ongeveer zes weken in de haven bleven liggen. De Zuiderzee was 

gedurende de wintertijd immers veelal dichtgevroren, waardoor weinig tot niets gevangen 

kon worden. Het ontbreken van verdiensten en de bittere armoede die hiervan het gevolg 

waren vormden aanleiding voor het ontstaan van de ‘biddag voor de visserij’ die na de 

magere winterperiode aan het begin van het nieuwe visseizoen in februari werd gevierd. 

Ook tegenwoordig blijft tijdens ‘bidweek’ (de week rondom biddag) de gehele Urker vis-

sersvloot aan wal liggen, en wordt er niet gevist maar worden er slechts reparaties aan de 

schepen verricht tijdens de weekdagen buiten biddag. In de omgeving van Ouddorp wor-

den de diensten voor bid- en dankdag ook gehouden op de zondag die volgt op deze dagen, 

om de vissers de mogelijkheid te geven om de diensten bij te wonen. 

https://www.zoa.nl/jemen
https://www.zoa.nl/syrie
https://www.zoa.nl/colombia
https://www.zoa.nl/cash-voor-mensen-in-nood-hoe-werkt-dat


Bidden en danken voor Zijn genade en zegen 

Wat wordt er op biddag gevierd en beleden? Biddag is een dag waarop traditioneel in het 

voorjaar speciaal gebeden wordt om Gods zegen voor de oogst en het werk, maar in bre-

dere zin ook voor het welzijn in de familie en gemeente, de economie, de samenleving en 

de wereld. Deze dag wordt met name gevierd in kerkelijke gemeenten van de Protestantse 

Kerk in Nederland die zich verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities. 

Het vieren van biddag is God vragen om Zijn zegen voor jouw leven en werk, en dat van 

anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron van al het goede in de wereld is, en dat wij 

mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Het is zodoende ook een moment van bewust-

wording. Je getuigt op bid- (en dankdag) van Zijn genade, door stil te staan bij de goede 

dingen die Hij je heeft gegeven in je persoonlijke leven en aan deze wereld, waarvoor wij 

mensen dankbaar mogen zijn. Je vraagt God in je gebed om ook in het komende jaar weer 

Zijn genade te schenken aan deze wereld. Maar je herkent daarnaast ook dat bijvoorbeeld 

de welvaart en veiligheid van de samenleving waarin je leeft niet vanzelfsprekend zijn, en 

niet op alle plaatsen in de wereld in gelijke mate gegeven zijn. Velen in deze wereld leven 

in armoede en onzekerheid en ervaren onrecht, en je vraagt God in je gebed op biddag 

daarom ook om gerechtigheid voor allen in deze wereld en voorspoed voor de minderbe-

deelden. 

Veel kerkelijke gemeenten organiseren in de periode van bid- en dankdag daarom ook 

acties waarbij gaven gegeven kunnen worden ten nutte van de minderbedeelden of men-

sen die onrecht ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het doneren van kleding, 

voedsel of andere goederen, of door een financiële bijdrage te geven ten behoeve van een 

goed doel. Ook hierdoor kun je getuigen van Zijn genade, omdat Hij je in staat heeft 

gesteld als welvarend mens te kunnen geven aan anderen. Daar waar mensen barmhartig 

zijn en liefde naar elkaar tonen wordt immers het Koninkrijk van God zichtbaar. Bid daarom 

op biddag én op alle andere dagen in het jaar om Gods zegen en genade voor allen in deze 

wereld. 

ZONDAG 15-09-2024 START VAN HET NIEUWE SEIZOEN 

Zondag 15 september jl. organiseerde de 

Jeugdraad een bijzondere Start van het 

nieuwe seizoen op een unieke locatie: 

Wereld Erfgoed Waddenzee! Na een 

lange voorbereiding was het eindelijk zo-

ver, onder geweldige weersomstandighe-

den mochten we een prachtige groep van 

65 mensen verwelkomen op het schip 

“De Blijdschap” van Waddenschipper Ja-

cob van der Wal. 

In een ontspannen sfeer kon iedereen 

genieten van het uitzicht, terwijl “De 

Blijdschap” met de ebstroom meevarend 

bij de zeehondenbank aankwam. Jam-

mer genoeg waren de zeehonden net van 

tevoren door een Jetski verstoord. Mis-

schien kregen we op de terugreis nog een kans! Hierna voeren we verder waarna het anker 

uitging om het schip stil te leggen voor de dienst op zee. De kinderen konden in het schip 

met een doeboekje aan de slag. Waddenschipper Jacob van der Wal leidde de dienst, waar-

bij Klaailûd de muzikale omlijsting geheel unplugged verzorgde.  



Jacob gebruikte voor de "scheepspreek" 

het boek Exodus 14, waar omschreven 

wordt hoe het volk van God uit Egypte 

wordt geleid op weg naar het beloofde 

land. Ook zij waren op weg naar een 

nieuwe start. Al vrij snel kwamen ze ech-

ter bij de zee en leek er geen ontsnapping 

meer mogelijk. Maar God maakte een 

weg door de zee en het volk ging over de 

bodem van de zee op weg naar hun 

nieuwe toekomst. (de allereerste en met-

een ook de allergrootste goed georgani-

seerde wadlooptocht ever) Vandaag vie-

ren we de startzondag, het begin van een 

nieuw kerkelijk jaar. Hoe ga jij dat nieuwe jaar in? Heb je goeie voornemens? Wil jij dichter 

bij God komen? Onze God is niet veranderd, Hij is nog steeds dezelfde God die destijds 

gepassioneerd Zijn volk bevrijdde, en Hij wil nu ook graag jou bevrijden van jouw "vijan-

den" Iedereen heeft van die vervelende ondergrondse "vijanden" die jou stiekem proberen 

af te houden van een goede persoonlijke relatie met God. Adam en Eva hadden een prach-

tig contact met God, totdat er zonde was in hun leven. Toen gingen ze zich zelfs verstoppen 

voor God. Je moet dus radicaal afrekenen met die ondergrondse vijanden, en daarom deed 

Jacob een hele persoonlijke oproep aan een ieder, om die dingen die jou soms kunnen 

belemmeren (zonde, ziekte, zorgen, pijn, strijd, etc.), voor jou zelf eens te bedenken en 

straks in gedachten mee te nemen als we van het schip af zullen gaan. Als we dan even 

later (net als Gods volk destijds) over de bodem van de zee zouden lopen, dan mocht je 

die "vijanden" in gebed bij God brengen en op de zandplaat achterlaten. Het opkomende 

tij zou dan deze vijanden letterlijk overspoelen en God zal er daarna mee af rekenen, net 

zoals hij ooit ook afrekende met het complete Egyptische leger. Wordt dit jouw nieuwe start 

vandaag? Ga jij in dit nieuwe kerkelijk jaar op weg naar beter? Op weg naar een dieper 

contact met God.  

De collecte tijdens deze dienst was voor: World Servants en heeft het mooie bedrag van 

€342.95 opgebracht. Klaailûd had voor onder de collecte het mooie lied: Opwekking 822: 

Mijn Anker ingestudeerd.  

Na deze bijzondere dienst midden op zee, werd het anker gelicht en voeren we door naar 

de Engelsmanplaat. Het schip werd met de voorkant tegen de zandplaat gevaren waarna 

we met blote voetjes mochten ervaren hoe het is om daar op de zeebodem te lopen. Na-

tuurlijk was het eerst even wennen om door het water te lopen, wie het spannend vond 

klom op de rug van een ander. Maar wat was het een geweldige ervaring om als gemeente 

in dit prachtige stiltegebied te mogen wandelen! De kinderen waren druk bezig schelpjes 

te verzamelen met hun emmertjes. Kees van der Wal liep met zijn stok voorop en vertelde 

onderweg veel over de zeediertjes en het waddenleven. Jan had een schepnet bemachtigd 

en haalde garnaaltjes, krabben, en kleine scharretjes omhoog. De wandeling was prachtig 

voor de kinderen maar zeker ook voor de ouderen! Toen elk weer naar “de Blijdschap” 

moest komen vond iedereen het jammer dat het alweer voorbij was; de tijd was omgevlo-

gen! Nog één keer terug door het water, voelde iedereen dat het water alweer aan het 

opkomen was, maar gelukkig had iedereen droge kleding meegenomen! Hierna ging de 

tocht weer terug naar Lauwersoog. Gelukkig nam Jacob nog even de afslag naar de zee-

hondenbank, waar toch weer een aantal zeehonden lagen. Prachtig om deze zeezoogdieren 

in een natuurlijke omgeving te spotten! Daarna gingen we terug naar Lauwersoog; kon elk 

nog even heerlijk genieten van het middagzonnetje aan dek of een drankje doen in het 

schip. We kijken terug op een prachtige middag, een dag om nooit meer te vergeten. Een 



speciale dank aan Jacob en Kees van der Wal en Klaailûd. U kunt meer foto’s zien op 

Protestantse gemeente Reitsum via Facebook.  

De Jeugdraad. 

Uitje 65 plussers uit de Flieterpen 

 

De diaconie van de Protestantse Gemeente 

Reitsum heeft voor de mensen van 65 plus uit 

de Flieterpen een mooi uitje gemaakt naar Ear-

newâld. Om 14.00 uur vertrok de boot met 

daarop 35 personen die bijna allemaal de leeftijd 

hadden van 65 plus. U ziet enkele natuur ver-

schijnselen op de foto's en enkele passa-

giers.  Om vijf uur stond er een warme maaltijd 

klaar. De volledige film(dia’s} staat ook op 

youtube en facebook: 

                                                          protestansegemeentereitsum@pgreitsum16 

 

Jeugdraadactiviteit clubstriid, greppeltocht 4 oktober 2024 

 

Op 4 oktober is het een drukte van belang in de Flieterpen. 

Op deze prachtige avond, geweldig mooi weer, organiseerde 

de jeugdraad samen met Roetz een expeditie door de Flie-

terpen. Op deze expeditie moesten we in groepjes de tocht 

maken met daarin opdrachten doen. Op die manier konden 

we punten scoren. Maar we moesten ook deksels uitkijken of 

er ook hunters waren die op jacht waren om ons te ontdek-

ken. Als dit gebeurde kregen we daar strafpunten voor.  

 

Dus bij elke auto doken we de berm in, snel achter de bosjes 

verschuilen zonder een geluidje te maken, liepen we soms 

door weiland om de weg te vermijden, sprongen we achter 

auto’s op het erf waar dan de lampen automatisch aanspron-

gen, lagen we in hondendrollen, gleden we de sloot in. Uit-

eindelijk kwam elke groep aan op het sportveld waar de laat-

ste opdracht gedaan werd, dit moest voor 22.00 uur anders 

kregen we tijdstrafkorting. 

 

De eindscores werden ingeleverd en moesten we wachten op de einduitslag. Maar, in het 

kaatshokje staan Sjouke en Lieuwkje achter de bar om iedereen te voorzien van een warme 

kop chocolademelk met een broodje knakworst. Sterke verhalen en een gezellig samenzijn 

bij de opgestookte vuurkorven maken het wachten aangenaam en gezellig. Als eindwinnaar 

komt de groep uit Morra, Jacob en zijn Bitches, uit de bus en krijgt van Janine (van Roetz) 

de eer en prijs uitgereikt. Aan deze avond deden maar liefst 19 groepen mee!   

 

Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen voor deze machtig mooie avond, De Hunters 

waren Herman en Andrea, Johannes en Henk. Dank! 

Deze sfeerimpressie werd geschreven door een nu uitgeputte leider.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum 

Kerk/Diaco-

nie Doel Bedrag Bijzonderheden 

  Kerk  € 34,95  

16-6-2024 Diaconie ZOA € 72,10  

23-6-2024 Kerk  € 37,10  

 Diaconie KIA Wereldvluchtelingendag € 69,00  

30-6-2024 Kerk  € 34,30  

 Diaconie 

KIA Werelddiaconaat Molda-

vië € 66,25  

7-7-2024 Kerk  € 36,00  

 Diaconie PKN Pastoraat € 50,71  

14-7-2024 Kerk  € 36,45  

 Diaconie Dorcas € 54,10  

21-7-2024 Diaconie Stichting Prins Max 

€ 

331,85 1 Collecte 

28-7-2024 Kerk  € 29,02  

 Diaconie Artsen zonder Grenzen € 50,90  

4-8-2024   

€ 

146,60 

Dienst in Foswert. 1 

Collecte 

11-8-2024 Kerk  € 34,83  

 Diaconie Zending Pakistan € 66,87  

18-8-2024 Kerk  € 19,10  

 Diaconie Lichtpunt Kollumerzwaag € 54,25  

25-8-2024 Kerk  € 33,90  

 Diaconie Leprastichting € 80,17  

1-9-2024 Kerk  € 31,70  

 Diaconie Missionair werk Nederland € 42,50  

8-9-2024 Kerk  € 28,50  

 Diaconie PKN jonge generaties € 50,90  

15-9-2024  

World servants t.a.v. Bavius 

Bakker 

€ 

342,95 Startzondag  1 collecte 

     
 

 

Kerkelijk bureau 

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. 

Sijens  a.s.sijens@knid.nl  Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij 

ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging 

in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in 

word en tekst graag verdana 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.s.sijens@knid.nl
mailto:wzoodsma@outlook.com


Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse 

Gemeente Reitsum@pgreitsum16  

13-10 09.30 u Dhr. Johan Helfferich Oude bildtzijl  

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e Edukans  

  Koster: dhr. A.S. Sijens  

    

20-10 09.30 u Ds. H. De Vries Veenwouden 

  Heilig Avondmaal  

  Coll. 1e  Oecumenishe hulp  

  Koster: dhr. H. Schaafsma  

    

27-10  09.30 u Ds. E van der Veer Ferwert 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e ZOA   

  Koster: dhr. J.P. Sierksma  

     

3-11 10.00 u Ds. A. Elverdink,  Foswert in Ferwert Eastermar 

 09.30 u Koffie en mensen naar zaal brengen   

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e Zending Ghana  

  Koster: dhr. S. Sijens  

    

6-11 19.30 u Ds. T. Deelstra, dankdag voor gewas en arbeid Opeinde 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA  werelddiaconaat Myanmar  

  Koster: dhr. C. Verwolf  

    

 

 

Achterop het kerkblad :Scriba A.S. Sijens, Iedyk 13,9107GD, Jannum  

a.s.sijens@knid.nl 

Mevr. P. van der Meer-de Groot kan eruit. 

 

‘Geef vrede Heer, geef vrede..’( Lied 1010) 

Met deze gebedswoorden begint een van de bekende kerkliederen in ons Liedboek. De 

woorden van dit lied danken we aan de  doopsgezinde predikant en dichter Jan Nooter. In 

de vier coupletten van dit lied  gaat het, naast de roep- en het bidden om vrede,  over 

mensen in angst en pijn, over mensen getroffen door oorlogsgeweld. Het is een lied dat in 

veel opzichten direct aansluit bij de actualiteit van het nieuws dat wij dagelijks zien en 

horen in de journaals. Maar daarnaast roept dit lied ons ook op om als navolgers van 

Christus  vredesstichters te zijn en om in ieder geval dàt te doen wàt we kunnen. Bij het 

zien van oorlogsellende komen bij ons vaak gevoelens op van onmacht en die gevoelens 

zijn zonder meer begrijpelijk en de dichter Jan Nooter was zich dat ook heel bewust. Maar 

toch was hij ook doordrongen van het besef dat die gevoelens niet het laatste woord mogen 

hebben. En wanneer wij roepen en bidden om vrede dan zullen we in ieder geval dat moe-

ten doen wat wèl in ons vermogen ligt en dat kan al door organisaties te steunen die hulp 

bieden aan de duizenden die het slachtoffer zijn van  oorlog en geweld. En waar maar 

mogelijk zullen we mensen moeten steunen die proberen bruggenbouwers te zijn en die 

hun uiterste best  doen om met elkaar een vredesproces op gang te brengen. Een indruk-

wekkend voorbeeld van samenwerken om echt vrede te krijgen beluisterde ik afgelopen 

zondag 29 september in het programma Buitenhof waarin presentator Twan Huys in ge-

sprek was met Rula Daood en Alon-Lee Green. Rula is een Palestijnse vrouw en staatsbur-

ger van Israël en Alon is een man en  Israëlisch staatsburger met een Joodse achtergrond 
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maar samen zetten zij zich met de organisatie ‘Standing – Together’ in voor het op gang 

brengen van een vredesproces dat recht doet naar beide kanten toe. Het was indrukwek-

kend hoe in dit gesprek gesproken werd over een weg naar vrede. Tegen alle donkerte van 

oorlog en ellende in ,werd hier respectvol met elkaar gesproken over-  en getuigd van de 

noodzaak om door samenwerking  tot echte  vrede te komen. Duidelijk kwam naar voren 

dat blijvende vrede alleen tot stand kan komen wanneer mensen bereid zijn om samen 

met elkaar , met respect voor elkaars achtergrond,  bruggen  te bouwen naar een nieuwe 

toekomst. En laat het zo zijn dat wij in onze gebeden deze moedige bruggenbouwers  op-

dragen aan God en vragen om zegen over hun werk. En laten we daarbij de woorden 

uitspreken van lied 1010: “Geef vrede Heer, geef vrede”. 

                                                                              T.R.A. Simonides 

 

 
 

Minsken fan ‘e wei 
 
 
‘Dan iets voor u die zegt: ‘vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, 
we zullen er handel drijven en geld verdienen.’  
U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’  
(Jakobus 4:13 en 15, NBV21)  
 

Deo Volente  
Ik maak het mezelf wel lastig, met zo’n tekst uit Jakobus boven de nieuwsbrief. Je hoort de woorden 
‘zo de Here wil’ of ‘Deo volente’ tegenwoordig niet zo vaak meer, maar onlangs werd ie me vanuit 
onverwachte hoek onder de neus gewreven in verband met al onze kerkelijke plannenmakerij. Dach-
ten we nu echt dat wij zo de toekomst van de kerk kunnen bepalen? Dat zette mij aan het denken. 
Maar hoe combineer ik dat met alles wat ik verder nog met u wil delen? We hebben in onze classis 
namelijk mooie plannen voor het nieuwe seizoen en het zou wel handig zijn als u die alvast in uw 
agenda zet…  
 
Ontmoetingsdag kerkelijk werkers  
Vorig jaar was er een bijzonder geslaagde bijeenkomst voor kerkelijk werkers. Het ging toen vooral 
over de positie van kerkelijk werkers in onze kerk. Dit jaar is er weer zo’n bijeenkomst, maar dan met 
een meer toegespitst thema: de preek. Kees van Ekris, dit jaar theoloog des Vaderlands, zal er een 
inleiding over houden, waarna we in gesprek gaan en elkaar tijdens een lunch kunnen ontmoeten. 
Het geheel vindt plaats op 9 oktober 2024, van 9.30 tot 13.30 in De Lantearne te Surhuisterveen. 
Graag aanmelden bij onze scriba: classisfryslan@gmail.com.  
 
De classis komt naar u toe!  
Bij de herindeling van de classes in 2018 werden in Fryslân zeven classes samengevoegd tot één. 
Voor veel gemeentes is afstand tot die classis een flink stuk groter geworden. Deels wordt dat opge-
vangen door de Ring, maar toch: we willen classis en gemeente weer wat dichter bij elkaar brengen. 
Het eerste wat we gaan uitproberen om dat voor elkaar te krijgen is onze vergaderlocatie. De classi-
cale vergadering waar al onze 30 afgevaardigden bij elkaar komen, zal voortaan op steeds een andere 
plek in onze classis zijn:  
- op 19 november 2024 in Burgum,  
- op 23 januari 2025 in Joure,  
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- en op 22 mei 2025 in Franeker.  
Om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen, beginnen we om 19.15 uur met een korte vie-
ring. En ook de vergadering is voor het grootste deel als gast mee te maken. Weet u welkom!  
 
Preekvoorziening nieuwe stijl  
De classicale vergadering in november zal voor een groot deel in het teken staan van de preekvoorzie-

ning. Dit blijkt in steeds meer gemeentes een probleem te zijn en mede daardoor worden predikan-

ten steeds eerder gebeld: soms al twee jaar in het voren. Dat laatste kan natuurlijk de bedoeling niet 

zijn, daarom gaan we met elkaar op zoek naar creatieve oplossingen. Hierboven schreef ik al dat u de 

vergadering als gast kunt bezoeken, en die uitnodiging betreft hier met nadruk ook de preekregelaars. 

Oproep aan preekvoorzieners  
Ik kan nu natuurlijk nog niet zeggen tot welke conclusies we in november zullen komen, maar het zou 
me niet verbazen als we een datum afspreken waarop het jachtseizoen van de preekvoorziening be-
gint. Daarom roep ik preekvoorzieners, predikanten, emeriti en houders van een preekconsent op 
om te wachten met het maken van afspraken voor 2026 tot we de besluiten van de novemberverga-
dering bekend hebben gemaakt. Volgt u daarvoor de berichtgeving op onze website: classisclassis-
fryslan.nl  
 
Waar blijft de jeugd?  
Anders dan menigéén denkt is er wel degelijk jeugd in de kerk. Het probleem is alleen dat we nooit 
precies weten wáár. Er kan een tijdlang een leuke jeugdgroep in uw gemeente zijn, maar door werk 
en studie van de deelnemers kan die ook zomaar weer verdwijnen. Ergens anders ontstaat er juist 
weer één, omdat een mooie groep van de kindernevendienst elkaar niet los wilde laten. Of anders is 
het een vonkje van de Geest. Het is elk seizoen weer anders. En wat nu als zo’n groep professionele 
begeleiding zoekt? Het zou mooi zijn als we in de classis één of meer goed geschoolde jeugdwerkers 
zouden hebben die we daar in kunnen zetten waar jeugd is. De classis vormt al een werkgroep om 
zoiets op te zetten, we zoeken nu gemeentes die hierin mee willen denken, hier middelen voor vrij 
willen maken òf zelf een jeugdwerker zoeken. Reacties zijn welkom bij op mijn mailadres.  
 
Themaronde ‘Armoede’  
In het voorjaar organiseert Jannie Boonstra (consulent Kerk in Aktie) samen met ondergetekende 
voor de diaconieën in onze classis een viertal bijeenkomsten rond het thema ‘Armoede’. De meeste 
armoede is ‘stille armoede’ en daarom vraagt het een stukje toerusting om de signalen goed op te 
vangen en er adequaat op te reageren. De bijeenkomsten worden gehouden op middag en avond en 
op vier verschillende locaties, zodat is er voor ieder wel een mogelijkheid is om erbij te zijn:  
- 10 maart (avond) Heerenveen  
- 17 maart (middag) Stiens  
- 24 maart (avond) Sneek  
- 31 maart (middag) Surhuisterveen.  
Naast diakenen zijn ook andere belangstellenden van harte welkom! 

Werkzaam vermogen  
Zoals u wellicht weet is onder de noemer ‘werkzaam vermogen’ de laatste jaren in onze kerk een ge-
sprek gaande over kerkelijk vermogen en de mogelijkheden om dit in onderlinge verbondenheid en 
solidariteit vruchtbaar te maken voor het kerkelijk leven als geheel. Namens o.a. de Vereniging Kerk-
rentmeesterlijk Beheer (VKB) doet Gerard Frank Sollman een onderzoek naar verschillende inzichten 
die er binnen onze kerk rondom dit thema leven.  
Op zijn verzoek heb ik een aantal gemeentes in onze classis uitgezocht die hier elk heel 

verschillend instaan. Maar misschien was daar uw gemeente niet bij, terwijl u hier wel 

graag aan mee had willen doen. Als u me daar deze maand nog over mailt gaan we 



kijken of dit nog mogelijk is. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk verschillende invals-

hoeken meegenomen kunnen worden.  

 

Vierjaarlijks bezoek classispredikant  
De classispredikant hoort eens in de vier jaar uw kerkenraad te bezoeken, om te horen hoe het staat 
met het geestelijk leven in uw gemeente. Die cyclus van vier jaar is een mooi streven, ook om te 
voorkomen dat ik in de ene gemeente heel vaak, en in de andere nooit kom. Ik ga daar dus, keurig in 
volgorde, mooi mee door. Ondertussen praat het wel zo gemakkelijk als er één of twee stevige vra-
gen op tafel liggen, daarom haal ik uw gemeente graag naar voren als er van die vragen zijn! Een 
mailtje van uw scriba is daarvoor genoeg.  
 
Deo Volente  
Wat zei Jakobus maar weer over al die plannen? ‘U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U 
bent immers maar een damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.’ Dat schrijft hij in vers 14. 
Het past ons niet om de toekomst in beton te gieten, er moet ook een gaatje open blijven voor de 
Geest. ‘Tenzij de wederkomst ons voor is’, zei een collega er ooit bij elke afspraak bij. Onder dat voor-
behoud hoop ik dat u toch iets met onze plannen kunt doen.  
Met hartelijke groet,  
ds. Riemer Praamsma  
uw classispredikant  
 


