
                                              

 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Gemeentenijs 

 

By de lêste tsjerkeriedsfergadering fertelde van der Veer, ús consulent, dat hy efkes in 

pear wiken fekânsje hat. Ja, dat like alle oanwêzigen ek wol wat ta. De boel de boel litte 

en de holle efkes oplade mei oare dingen. Wy ha nog 1 fergadering te gean yn juli. Dan 

kinne wy ek mei simmer reces, as hoe at je dat ek mar neame. De aginda probeare we 

heal yn te koartsjen, mar wy as frywilligers kinne net efkes sa as dûmny sizze, ik bin der 

efkes net.  

 

Der komme dan soms ek dingen op je paad die wy mei leafde oplosse moatte. Nee, mak-

kelik is dat soms echt net. Begriip my net ferkeerd, it measte wat wy dogge is moai 

wurk, mei in fijne ploeg minsken. Mar we meie it allegear dellize by ús Heit. 

 

De tinttsjinst stiet ek  dizze moarnne op de 21ste  juli. It is altyd fijn om op dizze manier 

ús doarpsfeest wer ôf te slûten mei musyk, koffie en wat lekkers der op ta, kom genieten 

minsken. 

 

Mei ik jim in hiel fijne simmer tawinskje, wer jim ek mar binne. Ik lies dit gedicht efter op 

de elisabeth bode, in gedeelte fan it opwekkingslied ”Een toekomst vol fan hoop”’ 

                                                                                      Groetnis fanút de tsjerkeried. 

 

Ik ben je thuis, je waterbron, je anker en 

je haven. 

Bij Mij kun je je jas uitdoen, je voeden en 

je laven. 

 

Ik ben je regen en je zon, je maan en al 

je sterren, 

Als je verdwaalt zoek Ik je op, herken je 

al van verre. 

 

Ik ben je gids en je kompas, je uitzicht , 

je omgeving, 

Altijd dichtbij waar je ook bent, je weg en 

je bestemming. 

 

Ik ben je steun, je toeverlaat, je houvast 

en je kracht. 

Ik ben en was en zal er zijn, als Ik je thuis 

verwacht. 

 

 

Verjaardagen 

 

11-7- 2024     Mevr. N. Kroodsma-Banga 81 jaar 

22-7- 2024 Mevr. G. Douwes-Veenstra 73 jaar 

04-8- 2024 Mevr. D. Schaafsma-Zoodsma 72 jaar 

12-8- 2024 dhr. R. de Vries 73 jaar 

22-8- 2024 Mevr. E. Bakker-de Jong 90 jaar 

28-8- 2024 dhr. M. Bijma 71 jaar 

01-9- 2024 dhr. A. Zoodsma 70 jaar 

01-9- 2024 dhr. E. Wassenaar 88 jaar  

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie 

kinderen en kleinkinderen. 



Jubileum 

 

Op D.V. 30 juli 2024 hopen Edwin en Anja van der Meer- de Vries hun 25jarig huwelijks-

jubileum te vieren. Op D.V. 20 augustus 2024 hopen Wiebe Hoekstra en Annie Hoekstra-

de Poel hun 60jarig huwelijksjubileum te vieren. 

  

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een mooie dag, samen met familie en vrienden.  

 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 25 juni 2024 in dorpshuis “ de 

Fjouwer “ te Reitsum. 

 

Opening: door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. Hij opent de 

vergadering met het lezen van Romeinen 8: 31-39 “God houdt van ons”. Gevolgd door 

een meditatie; Als ik voor je ben, wie kan er dan tegen je zijn”. Daarna wordt een zegen 

gevraagd over deze avond. 

 

Notulen: 14-05-2024: De notulen worden goedgekeurd en getekend. Naar aanleiding 

van de notulen: Consideratietraject: pp 12 september Classisvergadering; dit is een for-

maliteit; afmelding sturen. 

Zieken: we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van 

zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de 

wijkouderling.  

 

Beroepen nieuwe predikant/ Website PKN Reitsum: er zijn 2 bijeenkomsten ge-

weest van de beroepingscommissie. Er is m.b.v. ds. E van der Veer een vacature profiel-

schets opgemaakt. Een professionele website heeft PKN Reitsum nog niet, dit is wel wen-

selijk. We gaan hiermee aan de slag. Webdesigner benaderen. 

 

Doopdienst/Belijdenisdienst: beide diensten waren goed geslaagd en waardevol. 

Diaconie: notulen 05-06-2024, reisje is op 26 september. 

Kerkrentmeesters: notulen 17-06-2024, urnenmuur: vergunning is er. Kosten zijn 

hoog. Dit zijn vooral materiaalkosten. Afvoer van de grond mag, maar moet nog een 

plekje hebben. 

Jeugdraad: het nieuwe seizoen starten. Met jeugdraden in de andere dorpen Ferwerde-

radeel samenkomen en activiteiten combineren. Eventueel m.b.v. Rootz (voorheen YMCA 

Noord) 

Liturgie commissie: tentdienst op 21 juli. Koffiedrinken voor de dienst. Hulp gevraagd 

voor de tent; dinsdag 16 juli 13.00 uur opbouw van de tent. Maandag 22 juli 7.30 uur af-

breken. 

 

Sluiting:dhr.P. Reitsma sluit de vergadering met Galaten 5:22 “Vrucht van de Geest”. 

Waarna gedicht: “Plant je boom bij levend water”. 

 

Volgende vergadering: deze zal gehouden worden op 23 juli in dorpshuis “de 

Fjouwer “te Reitsum, aanvang 19.45 uur. 

 

 
Diaconie vergadering   5 Juni 2024  

 

Bedankbrieven zijn binnengekomen van:    

Nieuwe Hoop voor Albanië, Jeugddorp “Glind (Rudolphstichting), MAF (Afrika bieden zorg 

moeilijk bereikbare plaatsen) 

 

CCBB Friesland : reactie van de beoordeling van college van Diakenen die zij ebben ont-

vangen. En hebben vastgesteld dat dit beleggingsstatuut voldoet aan de richtlijnen 



beleggingen. Deze doorgestuurd naar Baukje Reitsma. 

 

Toekennen giften:  

Bartiméus fonds                         €100,-                   -  Simavi       €200,- 

Edukans                                    €200,-                  -   Epafras      €100,- 

Stichting Trijntje Beimers            €100,-                  -   Lepra         €200,- 

Mensen Kinderen / Moldavië```` €100,-                  -   N FB          €150,- 

See you foundation                     €250,-                  -   Heifer        €100,- 

Rudolph Stichting “de Glind         €200,-           -   Lepra stichting   €200,-                      

 

Collecte 7-7-2024, Pastoraat 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in ge-

wone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een to-

taal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er bin-

nen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. 

Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de 

weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met geba-

rentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Do-

venpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven 

aan kerkelijk werk onder dove mensen. 

Met jouw gift aan de collecte ondersteun je het pastoraat aan 

dove mede-gelovigen, die net als wij allemaal pastorale aan-

dacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van 

vreugde en verdriet. Van harte aanbevolen. 

 
Collecte 11-8-2024, Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof 

In Pakistan vormen christenen een kleine minder-

heid. Zij horen vaak bij de laagste klasse en daarmee 

bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen 

hebben te maken met discriminatie en krijgen regel-

matig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is 

het belangrijk om goed te weten wat het geloof in-

houdt.  

OTS (het Open Theologisch Seminarie), partnerorga-

nisatie van Kerk in Actie, wil Pakistaanse christenen 

versterken in hun geloof. Deze bijbelschool biedt trai-

ningen waar christenen meer leren over de Bijbel en 

ontdekken hoe ze zich staande kunnen houden in de samenleving. Jaarlijks doen ruim 

zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 

Kerk in Actie steunt via haar programma Zending kerken en christenen in de minderheid, 

zoals de christenen in Pakistan. Doe je mee? We bevelen de collecte van harte bij je aan! 

 

Collecte 1-9-2024, Nieuwe vormen van kerk-zijn 

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van 

kerk-zijn. Dat zijn nieuwe plekken waar mensen de liefde van God 

kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die 

zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in 

bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk 

kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om 

jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te 

betrekken bij activiteiten rondom geloven. 

Met je gift in de collecte steun je het missionaire werk van de Protes-

tantse Kerk, zoals de ondersteuning van nieuwe plekken van geloof, 

hoop en liefde. Van harte aanbevolen. 

 

 



 

Nieuws van de liturgie commissie.  

 

Hierbij willen we eenieder uitnodigingen voor de tentdienst op 21 juli. Deze dienst be-

gint om: 

                                  10.00 uur met koffie of theedrinken. 

                                   Om 10.30 uur Ruben van Vliet voorganger 

                                  in deze speciale dienst. Het thema is: Ik zie je 

                                   

Voel jij je soms ongezien in deze wereld vol social media, individualisme, werkdruk, 

schooldruk en verwachtingen van anderen? Alsof niemand echt begrijpt wie je bent? Kom 

dan naar de tentdienst met als thema: "Ik zie je!". We gaan het hebben over hoe God 

ons heeft gemaakt en ons vanaf het begin al helemaal kende en liefhad. In het paradijs 

hadden we een speciale band met Hem, maar door de zondeval raakten we die kwijt. Nu 

proberen we erkenning te vinden in status, geld, likes en volgers, wat ons vaak alleen 

maar meer onzekerheid en angst geeft. Samen ontdekken we hoe we die diepe verbon-

denheid met God weer kunnen terugvinden door het offer van Jezus. Kom luisteren en 

ervaar wat het betekent om echt gezien te worden. Jij bent belangrijk, en je bent van 

harte welkom!  

De muzikale begeleiding wordt door Pieter, Wiebrig en Sytse Reitsma 

                                        en Sara Hilverda-Reitsma verzorgd.   

 

De collecte is voor Stichting Prins Max.  Deze stichting heeft als 

doel om stress en angst te verminderen van kinderen opgenomen in 

het MCL te Leeuwarden.   

  

We rekenen op jullie komst.  

  

Namens de liturgie commissie.   

 

 

 

 

 

Uitje voor 65-plussers 

 

Op donderdag 26 september is het weer zover, een gezellig middagje weg met u als 

65-plusser! We vertrekken om 13:00 uur vanaf het dorpshuis richting Earnewâld waar 

we aan boord gaan voor een twee uur durende rondvaart door de Âlde Feanen. 

Het betreft een reguliere vaart, Er worden dus zitplaatsen voor ons gereserveerd, het 

is daarom van belang dat u zich zo spoedig mogelijk opgeeft! 

We sluiten de middag af in het dorpshuis met een drankje en een maaltijd. 

We vragen een kleine bijdrage van 10 euro per persoon. 

 

Opgeven kan tot 1 augustus bij Wieke of Hâns. 

Wieke: 0519-339273/06-13522264/jenwdejong3@outlook.com 

Hâns  : 0519-339444/06-19674455/hanshilverda@hetnet.nl 

 

We hopen dat diegene die in de gelegenheid is om te rijden dit ook even aan wil geven 

bij opgave. 

 

Alvast bedankt! 
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GESLAAGD! 

 
Wij willen de geslaagden van de middelbare school: 

 

Laura van der Meijde, Henner Akkerman, Warner de 

Boer, Johanna Sijens en Storm Los 

 

van harte feliciteren met hun behaalde resultaat. Gewel-

dig gedaan! Ter aanmoediging hebben jullie van tevoren 

vanuit onze gemeente een kleine attentie gekregen. Het 

was een spannende tijd maar jullie hebben het felbe-

geerde papiertje binnen weten te slepen! Top gedaan!  

Jongelui, geniet van jullie welverdiende vakantie en heel 

veel succes met jullie vervolgstudie! 

 

Namens de Jeugdraad:  

Piet, Sjouke, Lieuwkje, Jan, Elsanne en Sippie 

 

 

 

 

Datum Kerk/Diaconie Doel Bedrag Bijzonderheden

24-3-2024 Diaconie Stichting "Prins Max" € 97,15

28-3-2024 Diaconie Oecumenische help € 99,90 Witte Donderdag; Avondmaal

31-3-2024 Kerk € 50,05

Diaconie KIA Werelddiaconaat Columbia € 157,65

7-4-2024 Kerk € 33,75

Diaconie Edukans € 109,59

14-4-2024 Diaconie Alpe d'HuZes KWF Kankerbestrijding € 477,55 Jeugddienst

21-4-2024 Kerk € 26,77

Diaconie Open Doors € 63,55

28-4-2024 Kerk € 35,70

Diaconie KIA/Rwanda € 74,25

5-5-2024 Kerk € 25

Diaconie KIA/Noodhulp Oekraïne € 87,20

9-5-2024 Kerk € 18,80

Diaconie Wilde Ganzen € 43,65

12-5-2024 Kerk € 33,60

Diaconie KIA/Werelddiaconaat € 62,10

19-5-2024 Kerk € 35,45

Diaconie PKN/Missionair werk € 48,70

26-5-2024 Kerk € 57,00

Diaconie KIA/Zending Bangladesh € 112,90

2-6-2024 Kerk € 86,84

Diaconie St. Vrienden van de Hoop € 133,75

9-6-2024 Diaconie Oecumenische Hulp € 108,90



Statistieken 

 

Verhuist: Oege en Gré Hoekstra van Rietsum naar Lichtaard. 

 

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. 

Sijens  a.s.sijens@knid.nl  Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij 

ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging 

in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in 

word en tekst graag verdana 10. 

 

 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse 

Gemeente Reitsum@pgreitsum16  

 

07-7 09.30 u Dhr. J. Appelhof Dokkum 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA pastoraat  

  Koster: dhr. H. Hoekstra  

    

14-7 09.30 u Dhr. Th. Van der Velde Buitenpost  

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e Dorcas  

  Koster: dhr. L. Wiegersma  

    

21-7  10.30 u Ruben van Vliet, liturgiecommissie, tentdienst Ginnum 

 10.00 u Koffie/thee drinken  

  Coll. Stichting Prins Max, zie kerkblad  

  Koster: dhr. H. Hilverda  

     

28-7 09.30 u Mevr. A. Plantinga  EE 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e artsen zonder grenzen  

  Koster: dhr. J. Reitsma  

    

04-8 10.00 u Ds. A. Elverdink,  Foswert  Suameer 

 09.30 u Koffie drinken  

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e Diaconie  

  Koster:   

    

11-8 09.30 u Dhr. T. Simonides Burdaard 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e zending Pakistan  

  Koster: dhr. J. Hoekstra  

    

18-8  09.30 u Ds. L. Adema Metslawier 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e Lichtpunt Kollumerzwaag  

  Koster: dhr. R.de Vries  

     

25-8 09.30 u Dhr. Y. Zagema,  Friese dienst Damwoude 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e Leprastichting  

  Koster: dhr. J.P. Sierksma  

mailto:a.s.sijens@knid.nl
mailto:wzoodsma@outlook.com


    

01-9 09.30 u Mevr. N. Berntsen Leeuwarden 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e Missionairwerk Nederland   

  Koster:dhr. K. Folkertsma  

    

 

 

Bijdrage:      eerste pagina door drs.T.R.A. Simonides  

         “ Maar stilte, dat is een tweestemmig lied, waarin God en de mens elkaar raken” 

 

Met deze woorden eindigt het gedicht ‘Stilte als tweestemmig lied” van Willem Barnard. 

En die woorden zeggen in hun kortheid veel. Stilte heeft een mens nodig om tot rust te 

komen en om dingen goed te overdenken. Stilte kan ook enorm weldadig zijn wanneer je 

na een drukke periode een  wandeling of een fietstocht maakt en geniet van de pracht 

van de schepping om je heen. En als ik het mooie van het landschap in onze regio op me 

laat inwerken dan denk ik ook meer dan eens dat het een voorrecht is om hier te mogen 

wonen. Er is hier nog ruimte voor stilte en rust. En juist die woorden stilte en rust zijn 

ook zo wezenlijk in bijbels perspectief. Rust en stilte worden op meerdere plaatsen in de 

Bijbel genoemd als momenten om je hart open te stellen voor Hem die gezegd heeft: “Ik 

zal altijd naast je staan.” Rust en stilte is er echter niet altijd zomaar en voor rust en 

stilte moeten we ook bewust tijd willen nemen. Vaak zijn wij zo druk met heel veel din-

gen bezig dat we aan die noodzaak voorbijgaan. Momenten reserveren om even tot be-

zinning en stilte te komen daar kunnen we eigenlijk niet zonder en die kunnen ons geloof 

versterken. Kortgeleden kreeg ik een boekje met gebeden en die gebeden waren van de 

hand van Toon Hermans. Voor de wat ouderen onder ons is Toon Hermans zeker nog be-

kend als een cabaretier met fijnzinnige humor, hij kon dingen kostelijk op de korrel ne-

men. Maar hij was daarnaast ook iemand die onder woorden wilde brengen dat hij kracht 

en bemoediging zocht op grond van zijn geloof. In dat gebedenboekje trof ik de volgende 

tekst aan met daar boven de titel: “Stilte” en daarna stonden er deze woorden: 

Heer,                                                                                                                                                                                                    

ik sluit mijn ogen                                                                                                                                                                      

even is het stil                                                                                                                                                                                             

Ik probeer aan U te denken                                                                                                                                                                                                 

even maar                                                                                                                                                                           

wachten of er een vonkje                                                                                                                                                                                            

van Uw liefde                                                                                                                                                                                                              

opvlamt in mij.                                                                                                                                                                                       

En als U mijn gedachten zegent                                                                                                                                                                        

voel ik Uw nabijheid                                                                                                                                                  

en de stilte                                                                                                                                                                                                

raakt mij weldadig aan 

Stilte, in verschillende vormen, kan ons verrijken en rust geven. Stilte kan tot grote 

steun zijn om ons geloof te versterken. Kortgeleden las ik in het Nederlands Dagblad een 

prachtig artikel over een jonge man van 24 jaar die een van de vrijwillige kosters is in de 

Jacobikerk in Utrecht. In dat artikel beschreef hij het kosteren, dat hij met toewijding 

deed, en hij sprak ook over het ervaren van de stilte en de rust in het kerkgebouw als hij 

daar na alle drukte nog even alleen was en hij zei het zo: “Op het moment dat ik de deur 

achter de laatste kerkganger hoor dichtvallen, en ik, als koster alleen achterblijf in de 

kerk, zing ik vaak nog een psalm. Ik geniet dan van die heerlijke galm, en ben dankbaar 

dat de ochtenddienst goed is verlopen. Als ik als koster dan alleen in de kerk ben, ervaar 

ik God. Dat is mijn beste stille tijd. Het liefst ben ik altijd in een kerk”. Prachtig hoe hier 

benoemd wordt dat stilte ervaren kan worden als een verrijkend geloofsmoment. Moge 

het zo zijn dat een ieder van ons persoonlijk momenten van stilte als zegen mag ervaren. 

 

                                                                                             Teun R.A. Simonides                                                                                                                                                                                  
 


