
 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Gemeentenijs 

 

Mei it skriuwen fan dit stikje moatte we de belidenis tsjinst nog krije. Twa jonge minsken dy 

kieze foar ús Heit.  

Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 

Ik zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij. 

Hoe tapaslik. Dit ferske songen wy ek op de lêste dooptsjinst, wat in feest wie dat. De dumny 

kaam út eigen doarp, en Gretha begeliede ús noch mei it ferske “God kent jou”. Benne hie 

alle teksten wer teplak krigen op it skerm. Heerlik s’an “eigen minsken” tsjinst. Bedankt 

minsken. Nei ôfrin  nog efkes oan de kofje mei in stikje taart fan de grutske âlders, en in blide 

poppe Eline yn de midden. 

 

Ofrûne wike krige ik te hearren dat der wer ien fan ús leden foar in hart ûndersyk nei it siken-

hûs moat. Ik fyn net dat ik nammen hjir yn neame kin, net earder as dat se (jim) it sels oan 

joun ha. Wij wolle diegene die foar in ûndersyk moat in bult hoop en vertrouwen mei jaan. 

Hoop dat jim it ferske hjir boppe, folop sjonge kinne.  

 

Op de lêste tsjerkeriedsfergadering ha we ôfskied naam fan Durk en Helma. Pietie wol noch 

wol in skoftsje as notulist bliuwe, dêr binne wij hiel wiis mei. 

                                                                                                              Groetnis fan út de tsjerkeried. 
Verjaardagen 

 

 1-07     Mevr. IJ. Deelstra-Zijlstra       92 jaar   Dokkum 

 5-07     Dhr. B. Bakker                      90 jaar   Ginnum 

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie 

kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Lied: U komt mij, lieve God 

 

U komt mij, lieve God, 

zo nederig nabij, 

in dagen van gemis 

en moeite vindt U mij. 

 

U daalt het duister in, 

U deelt mijn angst en pijn, 

zo dodelijk bedroefd 

als maar een mens kan zijn, 

 



een man van smarten die 

ter aarde valt en schreit, 

een lotgenoot, een vriend, – 

o Heer die bij mij zijt, 

 

ik bid U, laat het licht 

dat doorbrak in uw smart, 

de zon die Pasen heet, 

ook dagen in mijn hart. 

 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 14 mei 2024 in dorpshuis “ de 

Fjouwer “ te Reitsum. 

 

Opening; door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. In het bijzonder 

de nieuwe ambtsdragers, Alle Sip Sijens, Jelle Reitsma en Betty Wassenaar. 

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Joh. 10: 7-16. Ik ben de goede 

herder en wil mensen het eeuwige leven geven. Gevolgd door een meditatie. Daarna wordt 

een zegen gevraagd over deze avond. 

Mededelingen: Herzien van de Plaatselijke regeling plannen in september. 

Notulen: 02-04-2024 De notulen worden goedgekeurd en getekend. 

 

Zieken: we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van 

zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de 

wijkouderling. 

  

Beroepen nieuwe predikant: op 9 april was er een overleg met Raard/Foudgum. Voor-

stel ligt er om in Reitsum voor 70% een predikant te benoemen, hiervan dan 20 % aan 

Raard/Foudgum te detacheren. Dit voor ten minste 5 jaar. Beroepen doen we gezamenlijk. 

De beroepings-commissie bestaat uit 4 leden van Reitsum en 3 leden van Raard-Foudgum.  

 

Consideratietraject: Predikanten kunnen nu definitief uit het ambt gezet worden bij wan-

gedrag. Voorheen alleen schorsing. We stemmen hiermee in. 

VOG verklaring: voor alle predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers is een Verkla-

ring omtrent gedrag (VOG) wenselijk. Wat doen wij hiermee? Er moeten dan ook vertrou-

wenspersonen aangesteld worden. De Classis wil graag inventariseren wat elke gemeente 

hiermee doet. Wij komen hierop terug in een volgende vergadering. 

 

Doopdienst/Belijdenisdienst; de doopdienst van Eline Maria is op 26 mei. Ds. Veltman 

hoopt dan voor te gaan. De doop is na de verkondiging. De belijdenisdienst is op 2 juni. 

Ds. E van der Veer hoopt dan voor te gaan. Er zijn al een aantal prettige gesprekken 

geweest naar aanleiding van het boekje “Als ik op zondag wakker wordt”.  

 

Diaconie: notulen 24-04-2024. Het ouderenuitje in op 24 september. Er wordt een kleine 

eigen bijdrage gevraagd. Het Avondmaalskleed wordt voortaan weggelaten en alles staat 

dan gereed op tafel. Het heen en weerlopen is dan verleden tijd. Beamerteam: Graag de 

gehele tafel in beeld brengen tijdens het avondmaal. 

 

Kerkrentmeesters: Notulen 18-04-2024 en 30-04-2024 april. Een headset wordt aange-

schaft. PTH moet deze dan wel inregelen! 

 

Jeugdraad: examenkandidaten kregen bezoek en attentie ter ondersteuning.  

Liturgie commissie: tentdienst op 21 juli. Ruben van Vliet is gevraagd. 

 

Rondvraag: de kerktelefoon is verleden tijd, dit is jammer maar onvermijdelijk. 

Sluiting:de voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. Hij neemt afscheid 

van de scheidende ambtsdragers Durk Deelstra (8 jaar kerkrentmeester), Helma Haakma 



en Pietie van der Meer, de laatste blijft nog als notulist. Mevr. G. Hoekstra sluit met: “Hear 

iepenje ús eagen” 

Volgende vergadering: deze zal gehouden worden op 25 juni in dorpshuis “ de 

Fjouwer “te Reitsum, aanvang 19.45 uur. 

 
Gezocht: een dominee of kerkelijk werker 

 

Als beroepingscommissie zijn we gestart samen met Raard -Foudgum. (Vanuit Raard 

/Foudgum zitten Seppy de Vries, Anneke Bilker en Hendrik Marinus in de commissie) 

 

Om een dominee of kerkelijk werker te beroepen zullen we op meerdere manieren daaraan 

werken. Waar we graag jullie medewerking als gemeente voor willen vragen is het vol-

gende: als gemeente van Reitsum hebben we een site waarop je de gegevens van de kerk 

kan vinden. Nu we een nieuwe dominee/kerkelijk werker zoeken, zou het heel fijn zijn als 

dat ook te zien is op de site van de kerk van “De Flieterpen”, bij de kerkelijke gegevens 

van P. G. Reitsum c.a. 

 

Wat is nu onze vraag, zou U of jij daar een goed idee bij hebben en ons daarbij willen 

helpen? Wil je iets op schrift zetten /omschrijven waarom wij een enthousiaste voorgan-

ger zoeken, alle ideeën zijn welkom. Ook staan wij open voor het aangeven van namen 

van eventueel te beroepen dominee/kerkelijk werker. Kortom graag jullie reactie, samen 

kunnen we zoeken naar een nieuwe voorganger die met jong en oud op pad gaat. Sadat 

we as gemeente meielkoar groeie kinne yn ús geloof. 

 

Alvast bedankt namens de beroepingscommissie van Reitsum e.o.:  Ietsje Hilverda, Auke 

Zoodsma, Maaike Meindertsma en Dittie Deelstra. 

                                                                 reacties versturen aan dittiedeelstra@live.nl   

 

Collecte 23 juni: Training in thuiszorg biedt werk én hoop 

 

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken 

veel jongeren werk in het buitenland, waaronder 

veel ervaren verpleegkundigen. 

Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn 

vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuis-

zorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluch-

telingen in het land de kans om in deze sector aan 

de slag te gaan.  

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor 

Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training 

en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het 

werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop 

voor de toekomst! Met jouw gift in de collecte helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische 

vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Van harte aanbevolen. 
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Collecte 30 juni: Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen 

 

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid 

in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië 

kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Ouderen leven dikwijls in afgelegen 

dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand 

om op terug te vallen.  

Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisa-

tie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp, 

en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken 

en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen lief-

devolle thuiszorg en worden vrijwilligers en profes-

sionals getraind in het bieden van zorg op maat. 

Met jouw gift in de collecte biedt Kerk in Actie zieke 

en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en ver-

pleegkundige hulp. Van harte aanbevolen. 

 

Collecte 7 augustus Protestantse Kerk Pastoraat  

 

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. 

Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is 

er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide do-

venpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendien-

sten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpasto-

raat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove 

mensen. Met jouw gift aan de collecte ondersteun je het pastoraat aan dove mede gelovi-

gen, die net als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in 

tijden van vreugde en verdriet. Van harte aanbevolen. 

 

Wij gedenken 

 

 

O blij vooruitzicht dat mij streelt, 

Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 

U in gerechtigheid aanschouwen, 

Verzadigd met uw goddelijk beeld. 

Psalm 17:7 

                                            Bep Neeleman-Oosterom 

Nieuwerkerk aan den Ijssel 7 juni 1938                            Dedemsvaart 27 mei 2024  

 

De dankdienst voor haar leven is gehouden op 31 mei 2024 

 

Echtgenote van Job Neeleman overleden 17 november 2011. In leven dominee in 

Reitsum c.a. en Burdaard/Jislum en Wanswerd van 23 augustus 1981 tot 17 augustus 

1986 

 

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en zegen toe. 

 

 

 

Tim Keller (1950-2023)  

 

Hij was theoloog, predikant van de Presbyterian Church in America, kerkplanter en auteur. 

Wereldwijd geniet hij grote bekendheid door de manier waarop hij het evangelie commu-

niceerde in een seculiere cultuur. Keller deed dat door het plaatsvervangend leven en ster-

ven van Jezus Christus centraal te blijven stellen en zonder concessies te doen aan wat hij 



beschouwde als onopgeefbare Bijbelse waarheid, hoe haaks deze ook mocht staan op de 

opvattingen van zijn mondaine gehoor in de metropool New York. Wanneer hoorden we 

voor het eerst van hem? 

 

In Nederland kreeg Tim Keller vanaf de vroege jaren 90 bredere bekendheid door het en-

thousiasme van buitenlandcommentator Aad Kamsteeg van het Nederlands Dagblad. Dit 

gebeurde via interviews, reizen met o.a. voorgangers naar de kerk van Keller, stichting 

Grace Invest en vertaalde samenvattingen van preken. Dominee Anne Elverdink heeft hem 

meerdere malen aangehaald in zijn preken.  

 

Waarmee is hij bekend geworden? 

Keller was geen ‘originele’ theoloog in de zin dat hij theologisch vernieuwend is geweest. 

Zijn kracht lag in zijn buitengewone vermogen om zeer uiteenlopende bronnen – theolo-

gische, historische, sociologische, filosofische en culturele – voor een seculier, sceptisch 

publiek op aansprekende en overtuigende wijze met elkaar te verbinden voor de verkon-

diging van het evangelie. Kellers gaven kwamen vooral aan het licht nadat hij in 1989 – na 

aanvankelijk grote aarzeling – besloot dat het zijn roeping was om, samen met zijn even-

eens theologisch bekwame echtgenote Kathy, een nieuwe kerk te planten in Manhattan, 

het hart van de seculiere metropool New York. Tijdens wat Keller zelf beschouwde als een 

'opwekking' groeide deze kerkplant razendsnel van nog geen 50 tot uiteindelijk ruim 5000 

kerkgangers per week. Wat velen vooral verwonderde, was dat het kennelijk mogelijk was 

om een publiek van voornamelijk seculiere yuppen te boeien met een zeer orthodoxe the-

ologie en dito ethiek. 

 

Keller verkondigde Jezus Christus altijd en overal en vanuit elke bijbeltekst. Dat Jezus als 

onze plaatsvervanger voor ons deed wat wij niet kunnen, vormde het hart en plot van elke 

preek. Onvermoeibaar was Keller in het aantonen dat de lijnen van ieders levensverhaal 

alleen in Christus een happy end vinden. 

 

Mensen kregen antwoorden op levensvragen in een taal en een vorm die ze kunnen be-

grijpen. De kracht van de argumenten kwam over, ook al was men het er misschien niet 

mee eens. Dat maakte Keller tot een van de meestbegaafde apologeten van de afgelopen 

decennia. 

 

Zijn bescheidenheid, oprechte belangstelling in anderen, vriendelijkheid, kwetsbare opstel-

ling en op Christus en Gods glorie gerichte geloof veranderden volgens het getuigenis van 

velen niet nadat zijn ster tot grote hoogte gestegen was.  

 

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachtegoed?  

Christenen uit veel verschillende kerken, culturen en contexten kunnen met vrucht ge-

bruikmaken van Kellers gedachtegoed. De basis van Tim Kellers visie op missionair leven 

en kerk-zijn in een seculiere cultuur wordt gevormd door een glasheldere en radicale ver-

tolking van het evangelie als het goede nieuws dat God ons door Christus heeft gered om 

de relatie met ons te herstellen en uiteindelijk alle gevolgen van de zonde in de wereld te 

vernietigen. Met dit evangelie in het centrum verbindt de kerk mensen met God, met el-

kaar, met de cultuur en met de stad. Keller laat je diep nadenken over je theologie en de 

cultuur, zodat je de wijze waarop je kerk en christen bent door beide laat vormen. 

 

Hoe breng je het evangelie in verband met jouw cultuur, in jouw tijd, in jouw woonplaats? 

Keller daagt je uit om aan het evangelie consequenties te verbinden. Zijn eigen benadering 

kenmerkt zich daarbij door een weldadig evenwicht dat valse en onvruchtbare tegenstel-

lingen overstijgt, zoals die tussen persoonlijke verzoening met God en inzet voor sociale 

gerechtigheid. 

                                                                                                    (Uit Petrus red.) 

 

 

 



 
 

Inhoud 

Hoe herken je een protestants kerkgebouw? Waarom dragen de meeste predikanten een 

toga? Welk snoep is het populairst tijdens de preek? Wat wordt bedoeld met het zoge-

naamde avondmaal? Deze en tal van andere typisch protestantse kwesties komen aan de 

orde in deze protestantse canon. In 7x7 korte hoofdstukken worden 49 belangrijke mo-

menten in de geschiedenis, gewoontes, opvattingen, personen en voorwerpen beschre-

ven. Een afwisselende en aantrekkelijke beschrijving van het protestantisme in Neder-

land. Prijs boek €20,-  digitaal €11,99                                                                                                              

(Petrus:red.) 

 

Statistieken 

Gedoopt: 26-05-2024  Eline Maria dochter van Gaatse Zoodsma en Mariëlle Brouwer 

Belijdenis: 2-6-2024  Jan Sierksma   Ginnum 

                                Ynse Wijbenga Ginnum 

 

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. 

A.S. Sijens  a.s.sijens@knid.nl  Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG 

Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij 

verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com 

kopij kerkblad graag in word en tekst graag verdana 10. 

 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse 

Gemeente Reitsum@pgreitsum16  

 

9-6 09.30 U Ds. W. J. Van Dijk,  Heilig avondmaal  Anjum 

  Coll. oecumenische hulp  

  Koster: dhr. C. Verwolf  

    

16-6 09.30 U Mevr. T. Bloem Minnertsga 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e ZOA  

  Koster: dhr. F. Sierksma  

    

23-6 09.30 U Mevr. G. Hoving Trynwalden 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA wereldvluchtelingendag  

  Koster: dhr. H. Akkerman  

    

30-6 09.30 U Dhr. Y. Zagema, Friese dienst  

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA werelddiaconaat Moldavië  

  Koster: dhr. A. Sierksma  

    

7-7 09.30 U Ds. T. Deelstra Opeinde 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e PKN Pastoraat  

  Koster: dhr. H. Hoekstra  
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