
 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Gemeentenijs 

   

Sa, ús nije collega’s Ale Sip, Jelle en Betty bin ek by de tsjerkeried oanskood. De befesti-

gingstsjinst troch Ds Adema wie alhiel yn it teken fan bouwen, bouwen oan de gemeente. 

En om dan genoch stienen te hawwen, is elkenien nedich. Net allinich de tsjerkeriedsle-

den , wij allegear mei-elkoar. 

 

De ôfrûne moarnne moasten wy ôfskie nimme fan ús gemeentelid Jan Feenstra. 

Jan mocht 80 jier wurde, soks is by ús tinken altiid tegau, mar op ús Heit syn tiid waard 

Jan thús helle. Wat fijn dat ús “âld” dumny Anne Elverdink de tsjinst lieden hat, Jan en 

Anne hiene wol watmei elkoar. 

 

De earste fergadering fan de beroppingscommisie Raard /Reitsum hat plak fûn. It wie in 

goeie fergadering, mei in fijne sfeer. Fan Raard binne de minsken : Hendrik Marinus , 

Seppy de Vries en foarsitster Anneke Bilker. Fan Reitsum binne de minsken : Maaike 

Meindertsma, Ytje Hilverda , Dittie Deelstra en foarsitter Auke Zoodsma. 

 

Op 26 maaie ha we wer in dooptsjinst en op 2 juni in belidenistsjinst. Wat in pracht tsjin-

sten yn it foarútsicht!                                                 Groetnis fan út jim tsjerkeried. 

 

 

Verjaardagen 

 

22-05-2024    Dhr. B.IJ. Folkertsma     75 jaar     Ginnum 

 4 -06-2024    Dhr. W. Hoekstra           86 jaar     Dokkum 

 

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie 

kinderen en kleinkinderen. 

 

Jubileum 

 

Op D.V. 31 mei 2024 hopen Alle Sip en Pietje Sijens-Terpstra hun 45 jarig huwelijksjubi-

leum te vieren. Op D.V. 4 juni hopen Sjouke en Sippie Sijens-Havinga hun 25 jarig huwe-

lijksjubileum te vieren.  

 

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een mooie dag samen met jullie familie en vrien-

den.  

 

Heer, 

De avond streelt de nacht 

en vult de stilte met mijn ziel. 

In dit gebed zoek ik U. 

Voor ons, kleine mensen, 

schept U woorden van hoop, 

die zo teder ons hart beroeren. 

  

En al wat U van ons verlangt, 

zijn slechts kleine stappen 

in liefde en geloof, 

gesteund door Uw Geest. 

Wijs ook mij het pad 

naar begeestering. 

Deze dag vraagt geloof. 

Ik sta klaar, Heer! 

  

 



 

In Memoriam 6 november 1943 Jan (TOBO) Feenstra 14 april 2024 

 

Snein 4 april is thús oan de Flieterpsterdyk 20A kaam te ferstjerren in de âlderdom fan 80 

jier dhr. Jan Feenstra.  

Jan Feenstra waard berne op 6 novimber 1943 yn Heech as âldste yn in gesin mei 10 bern. 

Nei de legere skoalle gong Jan nei de Lânbouwskoalle. Doe’t er 18 wie koe er oan it wurk 

as sjauffeur. Hy krige ferkearing mei Teunie Elzinga fan Skearnegoutum. Se trouden op 17 

maart 1965 en yn’e rin fan de jierren mochten der 9 bern komme. 

Jan wurke earst as sjauffeur foar in baas, mar makke faak safolle oeren, dat syn heit sjin 

him sei: ‘Dan kist better foar dysels begjinne!’ Dy kâns die him foar doe’t se yn 1968 it 

feetransport fan’e gebroeders Kingma yn Burdaard oernimme koene: TOBO, Transport On-

derneming Birdaard en Omstreken.  

 

In drok bestean, mar ek in moai libben. In hiele drege tiid wie it doe’t troch de MKZ-krisis 

fan 2001 it fee-transport hielendal feroare en krapoan fuortfoel. Feenstra hat doe noch 10 

jier as sjauffeur op Sweden riden, mar de lange wiken fan hûs foelen him swier. 

Neist it wurk hie Jan tiid foar syn hobby’s: de tún; syn wetterfûgels: guozzen, einen, swan-

nen. Mar syn grutste passy wie sjonge by it koar Juliana yn Burdaard en by mannekoar 

Pro Rege yn Dokkum.  

 

Om 2000 hinne ferhúzen Jan en Teunie fan Burdaard nei Ginnum; en noch wer sa’n 8 jier 

letter nei Reitsum. Yn 2012 waard Feenstra troffen troch in hersenbloeding. Nei moannen 

fan revalidearjen herstelde er frij goed: Hy soe noch oant syn 75e as sjauffeur sa no en 

dan syn ritsjes meitsje. De lêste jierren waard er lykwols faker troffen troch lytse TIA’s of 

attackjes. Hy moast stadichoan mear ynleverje, en dat foel net ta. 

 

De ôfskiedstsjinst wie tongersdei 18 april. Wy songen as earste liet Psalm 43: 3,4,5.  

“O Here God, kom mij bevrijden”, en “dan ga ik op tot Gods altaren”. Jan fertelde hoe’t syn 

mem him froeger holp om de wurden fan dy psalm der yn te stampen as er op skoalle syn 

psalmferske opsizze moast. Rinnend oer de polderdyk oefenen se dan tegearre (my die dat 

tinken oan de Fryske teolooch Oepke Noordmans – ôfkomstich fan Skearnegoutum – dy’t 

inselde jeugdherinnering hie; mar dan dat er oprûn mei syn âldere suster. 

  

We liezen yn’e tsjinst in part fan Psalm 107; oer lju dy’t hannel driuwe mei fiere lannen en 

dêrfoar oer sé hiele reizen meitsje. Dan in kear reitsje se yn swier waar ferseild (as yn de 

stoarm op’e mar út it evangeelje). As se dan God om help oanroppe, dat stier der: “Hij 

leidde hen naar de haven van hun begeerte”. Dan meie wy ienkear in feilige haven binnen 

rinne … oan de ein fan de reis. 

 

It mannekoar Pro Rege wurke mei oan de tsjinst, en by it útgean fan de tsjerke songen sy 

mei inoar dat moaie liet fan de Urker Zangers oer “De Haven van rust”.   

Teunie en de bern winskje we foar de kommende tiid in soad sterkte. In hiel stik soarch 

om en foar Jan falt wei. Mar wat bliuwe jo ek mei in leechte achter! Gelokkich wippe de 

bern wol gauris oan (en mooglik binne der oaren dy’t dat ek ris dwaan kinne …) 

                                                                                                     ds. Anne Elverdink 

Diaconie Uitje 65 plussers. 

 

Dit jaar organiseren we vanuit de diaconie weer een uitje voor de 65 plussers uit de 

gemeente. Noteert u de datum alvast op de kalender: donderdag 26 september a.s. 

is het zover. We vertrekken rond één uur vanuit Reitsum……...nader bericht volgt t.z.t. 

 

kruis deze datum aan op uw kalender!     

 

 

 

 



Waar gaan we heen met de pinksterdagen 

 

 

Opwekking en New Wine ken je misschien al, 

maar er zijn nog veel meer christelijke festivals. 

Van feestelijke weekenden vol muziek en inspi-

ratie tot kleinschalige bijeenkomsten met bezin-

ning en verdieping, er voor ieder wat wils. vind 

hier jouw plaatselijke favoriete christelijke festi-

val in 2024. 

 

 

 

Strandheem Festival Hemelvaart, Opende 

Op de grens van Friesland en Groningen vindt in het hemelvaartsweekend (9-12 mei) 

het vierdaagse Strandheem Festival plaats. Van openluchtdiensten in de jaren zeventig 

groeide Strandheem uit tot een festival voor duizenden bezoekers. Met gezinsdiensten, 

kinder- en worshipconcerten, optredens, workshops en seminars. 

 

Pinksterconferentie Opwekking, Biddinghuizen 

Het evenemententerrein van Walibi Holland wordt tijdens het pinksterweekend (17-20 

mei) voor de 54e keer omgetoverd tot het grootste christelijke festival van Nederland. 

Het thema van de Pinksterconferentie is ‘Dichterbij’.  

 

Kleinschalig pinksterfestival Amazing Grace, Onstwedde 

Vind je Opwekking te massaal? Dan kun je Pinksteren (17-20 mei) vieren op dit klein-

schalige, christelijke gezinsfestival op vakantiepark De Sikkenberg bij Stadskanaal. Op 

het podium staan bekende namen als InSalvation, The Bowery, Matthijn Buwalda & band 

en ELINE & band. 

 

Pinksterfestival Pinksterfeest316, Wijnjewoude 

Ook in Friesland kun je tijdens Pinksteren (17-20 mei) terecht voor christelijk festival. 

Er is een afwisselend programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.  

 

Stichting Zendingsfeesten Veenklooster 

Het Pinksterfeest in Veenklooster wordt georganiseerd door de Stichting Zendingsfeesten 

Veenklooster. En gehouden op (17-20 mei) u vindt de informatie op:  

http://www.pinksterfeest.com 

 

Collecte 12 mei KIA binnenlands diaconaat 

 

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die 

leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets beteke-

nen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks 

perspectief hebben op een betere toekomst?  

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Neder-

land om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi 

voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief 

heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krij-

gen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. 

In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.  

 

Met je gift in de collecte steun je het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie 

en maak je diaconale initiatieven om van betekenis te zijn voor de buurt mogelijk. Van 

harte aanbevolen. 

 

 

http://www.pinksterfeest.com/


 

 

Collecte 19 mei missionair werk 

 

Het christendom is een wereldgodsdienst. Overal ter wereld komen christenen zingend en 

biddend samen om God te eren, het geloof te vieren en stil te staan bij mensen in nood. 

We kunnen van elkaar leren en ons door hen laten inspireren! 

Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opgeroepen om samen 

met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. 

Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken, en plaatsen ons 

voor spannende vragen: 

• Hoe kunnen we het geloof eigentijds verwoorden en mensen ermee aanspreken? 

• Op welke manier kan de kerk van betekenis zijn in de samenleving? 

• Hoe gaan we om met economische groei en technologische veranderingen? 

• Hoe kunnen we voor het milieu zorgen en klimaatverandering tegengaan? 

• Hoe verdelen we de welvaart wereldwijd en in ons eigen land? 

• Wat betekent de kerk voor mensen in verdrukking? 

• Hoe stellen we ons op tegenover mensen met een ander geloof? 

• Willen we contact leggen met christenen uit andere culturen, dichtbij en ver weg? 

Geef voor dit werk.  

 

Collecte 26 mei KIA zending Bangladesh  

 

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend 

dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. 

Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsni-

veau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vi-

taal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een pro-

gramma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonder-

wijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en dia-

conaat. 

Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de 

zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een 

jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in ge-

loof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. 

Met jouw gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie Ben-

gaalse dorpskerken om vitale gemeenten te kunnen zijn. Van harte aanbevolen. 

 

Warner en Rick fietsen voor KWF Kankerbestrijding 6 juni  2024 

                  

Warner Sijens uit Lichtaard en zijn goede vriend Rick Koenen uit 

Dokkum gaan op 6 juni meedoen aan een groot en uniek sporteve-

nement: De intensieve uitdaging om een bekende berg in Frankrijk 

(de Alpe d’Huez) 6x met de fiets te beklimmen. Het gaat niet alleen 

om de sportieve uitdaging, maar ook om sponsorgeld op te halen 

voor een goed doel.  Alpe d’HuZes is een sportevenement waarbij 

geprobeerd wordt om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor on-

derzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met 

kanker. 



Warner en Rick fietsen voor een heel goed doel: KWF Kanker-

bestrijding. Beide jongens zijn lid van de Hurdfyts Akademie. 

Door middel van deelname aan deze fietsploeg kunnen Warner 

en Rick ervoor zorgen dat ze goed zijn voorbereid voor de klim. 

Want een goede voorbereiding is noodzakelijk, de klim heeft een 

lengte van bijna 14 kilometer, telt maar liefst 21 bochten en 

heeft een hoogteverschil van 1100 meter. Warner en Rick gaan 

proberen om dit 6 keer binnen één dag te doen. Voorafgaande 

aan deze sportieve uitdaging, zijn zij bezig om zoveel moge-

lijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker, om zo 

deze verschrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen. Een evene-

ment met een lach en een traan. 

 

Want opgeven is geen optie! 

 

Helpt u mee? U kunt nog geld storten. Alvast enorm bedankt!  

De Jeugdraad beveelt dit van harte aan. 

 

 

 

Predikantsbevoegdheid voor kerkelijk werkers in vacante gemeenten 

 

In haar vergadering van 20 april heeft de synode besloten dat kerkelijk werkers - in een 

nieuwe categorie - predikantsbevoegdheid kunnen ontvangen, namelijk in vacante ge-

meenten. Dit betreft een tijdelijke regeling, die per direct ingaat en geldt tot er een defi-

nitieve regeling is die is ingebed in het ambtstraject binnen de Protestantse Kerk.  

 

De tijdelijke regeling voor vacante gemeenten gaat per direct in. Een BMCV kon al aan een 

(wijk)gemeente die in bijzondere financiële omstandigheden verkeert en een eigen kerke-

lijk werker met preekconsent heeft, toestemming verlenen om deze kerkelijk werker de 

bediening van doop en avondmaal, het afnemen van de belijdenis van het geloof, de be-

vestiging van ambtsdragers, het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van de zegen 

in de betreffende gemeente te laten verzorgen, nu kan hetzelfde in vacante gemeenten. 

Daarnaast kunnen BMCV’s kerkelijk werkers toestaan om de bevoegdheid ook uit te oefe-

nen in andere vacante gemeenten.  

 

Slotdienst 14 april: Top2000-kerkdienst “Dankbaar de toekomst tegemoet” 

 

Afgelopen zondag 14 april jl. organiseerde de Jeugdraad een hele speciale slotzondag: 

Top2000-kerkdienst!  Na een lange voorbereiding was het dan eindelijk zover en mochten 

we een grote groep gemeenteleden welkom heetten in de kerk van Reitsum! Johan Helf-

frich was onze voorganger en we konden genieten van en meezingen met gospelband 

SJEM. De jeugdraad had van tevoren de hulp van onze gemeenteleden ingeroepen om hun 

favoriete Top2000 nummer door te geven. Het resultaat was een mooie lijst met 7 toppers 

uit de Flieterpen! Aangevuld met samenzangnummers beloofde het een prachtige dienst 

te worden. 

 

Bij binnenkomst werd elk door Warner en Jan op de gevoelige plaat vastgelegd, wat leuke 

kiekjes opleverden! De foto werd direct geprint en in de dienst zou duidelijk worden 

waarom de foto’s genomen werden. Natuurlijk kon elk eerst onder het genot van een kopje 

koffie met wat lekkers weer even gezellig bijpraten. Voor de kinderen was er tijdens het 

koffiedrinken een leuke opdracht om de planeten/sterren en andere gekke ruimtewezens 

voor het storyboard van het heelal op te zoeken, die overal in de kerk verstopt waren!  

 

Vanaf 10.30 uur begon de dienst en werden we door Johan en SJEM meegenomen in korte 

blokjes waarbij we noten konden kraken als er nog zaken waren die uitgesproken moesten 

worden. Er werd uitleg gegeven over het ontstaan van popnummers: Dat deze vaak 



ontstaan uit Bijbelse thema’s: Door de wind door de regen /Stef Bos: Je bent niet 

alleen, ik ga met je mee. Have you ever seen the rain/CCR: Indrukwekkend als de 

liefde over je heen valt als een regen! God zegt tegen je: Do meist der wêze yn Gods 

namme! Jij bent mijn geliefde kind. Hier werd ook meteen het maken van de Polaroid foto 

uitgelegd die iedereen na afloop als herinnering mee naar huis mocht nemen. 

 

One/U2 en A Sky Full of Stars/Coldplay 

De kinderen mochten een prachtig fotolijstje knutselen. Na-

tuurlijk moest er wel even een foto van de kinderen gemaakt 

worden met de fotolijst en de gekke brilletjes/snorre-

tjes/hoedjes. Want in een fotolijstje hoort een foto! Hierna de 

uitleg over het storyboard van het zonnestelsel met de pla-

neten en sterren. Wat is het heelal indrukwekkend en mooi. 

Waar word jij blij van? Waar wordt God blij van? God wordt 

blij van ons! Aansluitend een filmpje van Sandy Tales over Psalm 8. 

Over de grootheid van God. Kijk in de avond hoe indrukwekkend de sterrenpracht is, dan 

voel je je anders. Ga zwemmen in het water van Oude Leije! Als je zwemt, waan je je in 

een prachtige wereld met insecten en dieren om je heen. 

Dan word je klein en dienstbaar. Als de wereldleiders hier 

gaan zwemmen dan komt er vrede in de wereld. Dit is een 

droom. 

Als we de dingen samen gaan doen dan komt er een toe-

komst van dankbaarheid. 

God gebruikt een kind in de kribbe, onze opdracht begint 

vandaag om de liefde van God door te geven, om de 

schepping te beheren. Een toekomst vol van hoop. Hierna het blokje met de liederen An-

gels/Robbie Williams en Stil in mij/Van Dik Hout. Wij kunnen zelf Engelen zijn voor 

een ander. Soms onverwacht komt er 1 voorbij en we moeten stil worden, zo Stil in mij 

om engelen te verstaan. 

 

Aansluitend vertelde Warner over de collecte voor: Alpe d’HuZes – KWF kankerbestrijding 

En deze heeft het geweldige bedrag van € 477,55 opgebracht!  

De dienst was afgelopen en nu kon er nog even lekker gedanst worden op het lied van 

Bryan Adams: The Summer of 69! Het was een prachtige dienst. 

 

Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook mee heeft geholpen aan 

onze slotdienst. Om zo samen het winterseizoen met elkaar af te sluiten, heel erg bijzon-

der. We hopen jullie weer in september bij de Startzondag te ontmoeten!  

 

Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Sjouke en Sippie 

De Jeugdraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Jeugdraad 

Op de 1ste mei hebben we de laatste vergadering gehouden van de jeugdraad. Na een 

woord van welkom lazen we een stukje uit Filippenzen 4. Dit gaat over waar we de 

vreugde vandaan kunnen halen. Dit is bij onze Heer, waar we ook onze dankbaarheid 

kwijt kunnen. In dankbaarheid kunnen we terugkijken op een winterseizoen met veel 

mooie momenten. 

 

Afgelopen seizoen hebben we best wel een druk programma gehad, het streven is om de 

kerkdiensten zo in te vullen dat ze geschikt zijn voor alle leeftijden. Wij zijn hierin nog 

zoekende, maar de opkomst bij de speciale diensten is bemoedigend. We merken dat het 

zijn vruchten begint af te werpen. We noemen een aantal activiteiten en bespreken wat 

er anders of beter kan. Programmaboekje met het hele programma heeft meerwaarde 

 

Clubwerk: Jan en Piet leiden de club die om de 2 weken gehouden word in het Ponkje. 

Opkomst: begonnen met een wat grotere groep, komen er nu trouw een 12 jongeren 

Vaste opzet: voor de pauze een christelijk of actueel thema, daarna spelletje ofzo Ont-

moeting en fijne sfeer belangrijk voor vertrouwen. Is goed gelukt. 

 

Komend seizoen alle datums beter in beeld hebben en uitdragen. Gasten met een bijzon-

der verhaal hebben meerwaarde Clubuitje: we bespreken enkele mogelijkheden. We blij-

ven contact houden met Roetz! ( = voormalige YMCA Noord) 

 

We gaan er na de zomer door met het clubwerk! Examenkandidaten: We proberen er 

achter te komen wie er dit jaar examens hebben in het voortgezet onderwijs. Middels een 

bezoekje willen we hun een goed resultaat toewensen. Met Roetz activiteiten meedoen: 

startactiviteit, survival, volleybaltoernooi, etc We bespreken de speciale kerkdiensten. 

Praisedienst op de avond voor herhaling vatbaar 

 

Sommige diensten duren te lang, vooral voor kleine kinderen. Betere keuzes maken 

Animo voor jongeren in deze diensten is nog te klein, hoe kunnen we dit veranderen? 

Effect folders deur aan deur. Heeft dit een toegevoegde waarde? Gaan we mee door. 

We kijken vooruit naar komend jaar: wat gaan we wanneer doen? Ideeën genoeg! 

 

Op de kletspot-avonden voor jongeren vanaf een jaar of 20 merken we helaas een ta-

nende belangstelling. Wel is er op deze avonden, die in de kerk gehouden worden, een 

spreker uitgenodigd die een christelijk thema bespreekt. Hoewel de groep klein was, was 

het gesprek wel waardevol. We denken na of en hoe we dit in de toekomst kunnen op-

pakken. Of we doorgaan hangt erg af van deze jongeren. We gaan het hun vragen. 

 

We sluiten de vergadering. Met een goed gevoel terugkijken op een mooi seizoen. Voor-

uitkijken met nieuwe ideeën geeft goede moed. We hebben tenslotte een mooi verhaal te 

vertellen, nietwaar?  Groetjes van de jeugdraad en een fijne zomer toegewenst! 

Lieuwkje, Jan, Sjouke, Sippie, Elsanne en Piet 

 

 

Bedankt! 

Wy wolle eltsenien bedanke foar alle felicitaties, kaarten, blommen en cadeaus dy’t wy 

krigen ha by ús 45-jierige troudei. It wie geweldich!  

Ek de oandacht en meilibjen dy’t wy krije mei it siikwêzen fan Wieger docht ús tige goed. 

Bedankt dêrfoar. 

 

Wieger & Saakje 

 

 



Statistieken 

Overleden: 14-04-2024 Dhr. Jan Feenstra uit Reitsum  

 

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. 

A.S. Sijens  a.s.sijens@knid.nl  Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG 

Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij 

verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com 

kopij kerkblad graag in word en tekst graag verdana 10. 

 

 

 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse 

Gemeente Reitsum@pgreitsum16  

 

12-5  Dhr. J. Wagenaar Dokkum 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA binnenlands diaconaat  

  Koster: dhr. A.S. Sijens  

    

19-5 09.30 u Mevr. N. Berntsen, Pinksteren Leeuwarden 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e PKN missionair werk  

  Koster: dhr. H. Schaafsma  

    

26-5  09.30 u Ds. W. Veltman,  doopdienst Reitsum 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA zending Bangladesh  

  Koster: dhr. J. Sierksma  

     

2-6 09.30 u Ds. E. Van der Veer,  belijdenisdienst  Ferwert 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e St. Vrienden van De Hoop chr. Versla-

vingszorg 

 

  Koster: dhr. S. Sijens   

    

 

 

Geachte drukker enkele wijzigingen achterop het kerkblad:  

Sriba; Mevr. P. van der Meer-de Groot kan er uit en vervangen door 

          Dhr. A. S. Sijens, Iedyk 13, 9107GD, Jannum E-mail; a.s.sijens@knid.nl 

 

 

 

Voorkant kerkblad  

 

“Volhouden als het erop aankomt……” 

Met deze korte zin kan in zekere zin samengevat worden waartoe we worden opgeroepen 

in de woorden uit 2 Petrus 1 : 6 en 7. In de Bijbel in Gewone Taal staat het er zo; “Je be-

grijpt meer van het geloof als je geduldig bent. Je wordt geduldig als je volhoudt in moei-

lijkheden. Je kunt volhouden in moeilijkheden als je God eert. Je eert God als je van el-

kaar houdt als broers en zussen. En je kunt pas van elkaar houden als je van alle men-

sen houdt.” Wanneer de woorden van die laatste zin met ons meegaan als kerkelijke ge-

meenschap dan zitten we op het goede spoor. En die woorden ‘alle mensen’ wijzen erop 

dat we nooit exclusief kunnen omgaan met het begrip naastenliefde. Naastenliefde laat 

mailto:a.s.sijens@knid.nl
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zich niet beperken tot de eigen vertrouwde groep alleen, maar moet tot uiting komen 

naar ieder mens toe op ons levenspad. Er mogen geen mensen uitgesloten worden.  In 

de Groningse bijbel staat het helder en kort zo: “Zörg veur elkenain”. Naastenliefde moet 

inclusief zijn, ook wanneer het niet gemakkelijk is. In de kerkgeschiedenis komen we in-

drukwekkende voorbeelden tegen van mensen die, geïnspireerd door hun geloof , er wil-

den zijn voor anderen. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Franciscus van Assisi liet 

ruim 800 jaar geleden zien wat inzet voor de medemens betekent. In gevende liefde naar 

de ander toe gestalte geven aan de opdracht tot inzet voor de medemens. In een tekst 

die aan Franciscus wordt toegeschreven staat het er zo : “Heer maak mij tot instrument 

van uw vrede”. In de praktijk van het dagelijkse leven werken aan vrede,  aan goede 

verhoudingen onderling  en concreet er willen zijn voor de ander, daar komt het op aan. 

In een bijbelcommentaar zei iemand het eens zo: “Een verlost hart is een dienend hart”. 

Er dienend willen zijn , dan moet ik ook denken aan twee voorbeelden uit de recente 

kerkgeschiedenis, majoor Bosshardt van het Leger des Heils en pater Frans van der Lugt. 

Majoor Bosshardt, overleden in 2007, probeerde er in alle opzichten te zijn voor mensen 

aangewezen op hulp en ondersteuning. Mensen aan de zelfkant in Amsterdam en elders 

in Nederland liep zij niet voorbij en zo liet zij zien wat het christen- zijn voor haar bete-

kende in de praktijk van het dagelijkse leven. En pater Frans van der Lugt zette zich in 

Syrië totaal in voor alle mensen in uiterst moeilijke omstandigheden. Voor gehandicapten 

in Syrië bleef hij zich inzetten ongeacht hun religieuze achtergrond en hij bleef op zijn 

post in Homs, ook toen de situatie daar steeds dreigender werd .Uiteindelijk kostte die 

inzet hem zijn leven in april 2014.                                                                                                                                                                   

En van het er zijn voor anderen getuigen ook de levensgeschiedenissen van mensen die 

de moed hadden om in verzet te komen in ’40 – ’45. Begin mei is de tijd van gedenken 

en in die periode zal daar weer in het bijzonder bij stil gestaan worden. Mensen vanuit 

verschillende achtergronden, kerkelijk en niet-kerkelijk, hebben toen de moed gehad om 

niet weg te kijken maar om op te komen voor anderen. Wanneer je daarover hoort en 

leest kun je vaak alleen maar stil worden en met groot respect overdenken wat de inzet 

van hen is geweest. Velen hebben voor hun verzetshouding en overtuiging ook de hoog-

ste prijs betaald en in dit verband wil ik de naam noemen van de jonge verzetsman en 

student Jaap Sickenga die zes dagen voor zijn executie door de bezetter de volgende 

woorden schreef:  

“Ons bedreigt                                                                                                                                                                                              

‘n andere dood                                                                                                                                                                                         

dan ‘t lood. ‘                                                                                                                                                               

Onverschilligheid                                                                                                                                                                            

die daaraan lijdt,                                                                                                                                                                           

sterft voor zijn tijd”. 

Jaap Sickenga kreeg op 11 mei 1942 in Sachsenhausen het lood, de kogel, en stierf op 

23-jarige leeftijd. Zijn woorden las ik voor het eerst toen wij als leerlingen in Dokkum in 

1965 rond de herdenking van twintig jaar bevrijding het boek kregen met de titel : “Het 

laatste bolwerk is het hart”. En nog altijd denk ik wat zijn deze woorden, juist in hun 

kortheid, veelzeggend en wat doen ze, ook anno 2024 ,  een beroep op onze totale sa-

menleving. Ja mogen deze woorden ons steeds weer aan het denken zetten over het ver-

antwoordelijk zijn voor elkaar in deze wereld en laten wij ze meenemen wanneer wij in 

deze tijd gedenken. 

Teun R.A. Simonides 
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 ‘Toen Hij de mensenmenigte zag,  

voelde Hij medelijden met hen,  

omdat ze uitgeput en hulpeloos waren,  

als schapen zonder herder.’  

(Matteüs 9:36, NBV21)  

 

Schapen zonder herder  

Jet ziet het plaatje zomaar voor je: de schapen die dwalen over de heide, terwijl er in de 

verste verte geen herder of herdershond te bekennen is. In deze tijd is dat niet meer 

verantwoord: de wolf is geen vreemde meer in ons land! En wie zal hem verjagen als er 

geen herder is?  

Deze beeldspraak doet het nog altijd goed om de verhouding tussen de gemeente en 

haar voorganger te beschrijven. En nu er gebrek aan voorgangers is, is het ook niet meer 

dan logisch dat de vierde zondag van Pasen (dit jaar op 21 april) is uitgekozen als roepin-

genzondag. Op deze zondag wordt traditioneel in veel kerken van de Goede Herder uit 

Johannes 10 gelezen. En welke herder zou zich nu niet graag aan deze Herder willen 

spiegelen?  

Herder ben je niet zomaar  

Zelf vind ik dat beeld van de Goede Herder best wel hoog gegrepen. Liever had ik 

daarom de eerste zondag van de Veertig dagen gekozen. Op deze zondag staat de woes-

tijnervaring centraal. Als Jezus veertig dagen en veertig nachten in de wildernis heeft 

doorgebracht, komt de verzoeker bij Hem langs. En ook Johannes de Doper gaat eerst de 

wildernis in, voor hij in het openbaar mag optreden. Zo staat de woestijn voor de leer-

school waar een herder eerst doorheen moet voor hij de kudde kan leiden. Veel voorgan-

gers van nu hebben hun studie van destijds ook zo 

 ervaren. Je wordt alleen gelaten met een stapel boeken om je geloof te bevragen. Niets 

mag nog vanzelfsprekend zijn. Elke vraag wordt met een tegenvraag beantwoord, en elke 

stelling roept een net zo krachtig weerwoord op. Is er dan niets meer waar? De woestijn 

leert je inderdaad om te relativeren. Maar het leert je ook waar het ravijn is waar je weg 

moet blijven, en waar je de oases vindt om op krachten te komen. Vraag uw predikant 

maar eens wat z’n studie met z’n geloof heeft gedaan, en u krijgt vast een mooi verhaal.  

Eerst naar de woestijn  

Toen ik ging studeren waren er voor het Protestantse deel der kerk nog zes woestijnen 

om uit te kiezen. Nu is dat er nog maar één: de PThU in Utrecht. Die zit dan wel in het 

hart van de oecumene met de Theologische Universiteit van de Nederlandse Gerefor-

meerden om de hoek en het Catherijneconvent op loopafstand. Veel studenten kiezen er 

ook voor een tijdje in het buitenland te studeren. En dan zijn er natuurlijk nog de HBO-

opleidingen van CHE en Windesheim, met wat minder woestijn en wat meer praktische 

vaardigheden om aan de slag te gaan. Meer kun je lezen op de websites van PThU, Win-

desheim en CHE. En ken je zelf een leuke dominee? Vraag dan eens of je een dagje mee 

mag lopen.  

Pendelen tussen twee kuddes  

Steeds meer predikanten en kerkelijk werkers hebben twee of meer gemeentes. En ik 

denk dat dit er in de toekomst alleen maar meer zullen worden. Hoe pak je dat aan? Is 

het alleen maar dubbel werk, of kun je ook dingen combineren? En moet je tijd en aan-

dacht precies tussen de gemeentes verdelen, of mag je daar wat soepel in zijn? Er zijn 

vragen genoeg, en we nodigen elke voorganger met meer dan één gemeente uit om een 

keer bij elkaar te komen om hierover door te bomen. Aanmelden kan bij ds. Ferdinand 

Pierik: f.pierik@hetnet.nl.  

Op zoek naar een herder?  

Zoals gezegd: het zal steeds vaker zo zijn dat uw gemeentes hun voorganger met elkaar 

moeten gaan delen. Dat vraagt een stukje coördinatie. Daarom moet uw kerkenraad 

eerst in gesprek met de classis, voor ze het beroepingswerk kan opstarten. Onze 



specialisten van het CCBB kijken dan naar uw meerjarenbegroting, om te zien of u vol-

doende (financiële) draagkracht heeft om zelfstandig een predikant te beroepen. Maar 

dat is niet alles. Twee mensen van de classis gaan ook met u in gesprek of uw gemeente 

nu en in de toekomst voldoende bestuurskracht en geestkracht heeft. Met andere woor-

den: kunt u uw nieuwe voorganger omringen met een stevige kerkenraad om de verant-

woordelijkheid mee te delen en met voldoende betrokken en geïnteresseerde gemeente-

leden om geïnspireerd te blijven. Want zoals u inspiratie verwacht van uw voorganger, zo 

verwacht hij of zij dat ook van u. Het is goed om deze vragen te stellen voor u het avon-

tuur van een nieuwe predikant aangaat. Het is helemaal geen schande als u op één van 

de vragen ‘nee’ moet zeggen: gemeentes zijn er immers om elkaar te helpen en waar-

schijnlijk kunt u met een partnergemeente wel van start.  

Extra ondersteuning  

Wanneer u een predikant zoekt is bovenstaande procedure verplicht, maar wanneer u 

een kerkelijk werker zoekt is er wat dat betreft nog niets geregeld. Formeel staat een ge-

meente er dan alleen voor. Als classis hebben we daar geen vrede mee, en daarom bie-

den we ons vacaturegesprek voortaan ook aan voor gemeentes die een kerkelijk werker 

zoeken. Er zijn dan zelfs nog wat extra valkuilen te vermijden. Neemt u hiervoor gerust 

contact op met scriba of classispredikant.  

Kerkelijk werkers  

Vorig jaar was er een geslaagde ontmoeting voor alle kerkelijk werkers in Fryslân. Het 

ging toen vooral over de positie van kerkelijk werkers in onze kerk. Nu gaat het over één 

specifiek onderdeel daarvan: het voorgaan in kerkdiensten en dan vooral het preken. 

Kees van Ekris kan daar veel over vertellen. Hij verwierf bekendheid met zijn boek ‘Dia-

loog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten’ en is sinds november vorig jaar ‘Theoloog 

des Vaderlands’. Dat belooft een mooie en leerzame ochtend te worden! En na het inhou-

delijk deel gaan we voor de ontmoeting samen aan de lunch. Noteer alvast: 9 oktober 

2024, van 9.30 tot 13.30 in De Lantearne te Surhuisterveen of meld je aan bij onze 

scriba: classisfryslan@gmail.com.  

Als het spannend wordt  

Het ging zojuist al even over de wolf. Die kan het leven van een herder best spannend 

maken. En zo is er nog wel meer wat er op je pad kan komen. Niet voor niets heeft de 

landelijke predikantendag (21 mei) als thema ‘Als het spannend wordt’. En in het half 

jaar dat ik nu classispredikant ben, heb ik al verschillende collega’s gesproken die over-

wegen om te stoppen. Blijkbaar is de gemeente in sommige gevallen meer een verleng-

stuk van de woestijn dan het beloofde land. Is hier iets gaande?  

Jaren geleden is juist met het oog op dit probleem het jaargesprek voor predikanten in-

gevoerd. Maar ook daarbuiten is het niet verkeerd om eens aan uw voorganger te vragen 

wat de secularisatie met hem doet, wat de vergrijzing met hem doet en of hij zelf nog 

houvast vindt in zijn geloof. Er volgt vast een mooi en bemoedigend gesprek.  

Tot slot  

Laat je door dit alles niet ontmoedigen. En laten we vooral ook bescheiden blijven. Zowel 

herder als kudde leggen de lat nog wel eens te hoog. Denkend en schrijvend over roe-

ping en ambt gaan ‘herder’ en ‘Herder’ snel door elkaar heen lopen. Maar een herder kan 

uiteindelijk niet meer dan wijzen op de Goede Herder boven. De kudde is van Hem. Als je 

dat vergeet raakt de kudde op drift en de herder opgebrand. Maar de Kerk is van de 

Heer. Hij is het die zijn kudde hoedt.  

Met hartelijke groet,  

ds. Riemer Praamsma  

uw classispredikant 


