
 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Gemeentenijs 

 

De ôfrune wiken ha we al 5 groothuisbezoeken hân. Under lieding fan Simonides, Velt-

man as ter Veer. Ien fan de 3 siet der bij. Ek hiene dizze 3 it ûnderwerp foar ús betocht, 

altiid moai sa’n gearwurkjend team. Wij, as tsjerkeried, erfare dat as hiel fijn.   

Dit jier ha we ek 1 groothuisbezoek thús hân. Gezellig bij Eelke en Richt oanskood op in 

middei, koffie stie al klear . Doe at Simonides ek fan omfierrens kaam wie ha we in fijn 

gesprek hân mei syn achten. Dit moatte we faker ha, tinkt mij. 

 

Wy binne bliid dat der 2 jongelju binne dy at oanjoun ha om belidenis dwaan te wollen. 

Helemaal super.  Us consulent Ds. van der Veer sil har hjir yn begeliede. Yn it folgende 

tsjerkeblêdsje hoop ik jim de datum jaan te kinnen wanneer dizze bysûndere tsjinst plak-

fine sil. 

 

Mei de groeigroep (gespreksgroep) sille we nei de musical “Kain” yn Ferwert. Dy spilet 17 

oant te mei 21 april. Liket it jo ek wat dan kin jo op internet alle gegevens en kaarten 

fine. Sjuch, at no hiel folle fan jim de smaak te pakken krije, dan soene we it ek ris hjir 

dwaan kinne…… 

 

Noch in pear wike en dan sitte wy yn de peaske dagen. Liturgie commissie is alwer drok 

dwaande west hjir foar.  

 

Us gemeentejûn komt der ek wer oan, 18 maart. Graach sjogge we jim yn it doarpshûs. 

 Foar de pauze it financiële gedeelte en nei de pauze de koarte film “De Brug” fan in 30 

minuten. 

Dit is in ferfilming van Johannes 3 fers 16: 

Want sa wiis wie God mei de wrâld, dat Er syn ienlingssoan jûn hat, dat elk dy’t yn Him     

leaut, net omkomme, mar ivich libben hawwe soe. Graach oant sjen. 

                                                                                                                                     Jim tsjerkeried. 
Verjaardagen 

18 maart 2024  Dhr. K. Hilverda                  72 Jaar   Reitsum 

31 maart 2024  Mevr. J. De Groot-Visser   86 jaar   Jannum    

   7  april 2024  Mevr. N. De Groot-Terpstra 86 Jaar   Lichtaard   

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie kinderen en 

kleinkinderen. 

                                   Heer 

Help ons te geloven in U als de God die ons le-
ven wil delen. 

Zelfs de weg van lijden en dood is U niet teveel. 
We belijden dat wij U die weg alleen lieten 

gaan,  
want wij hangen zo aan het leven dat U ons 

hebt toevertrouwd. 

Het leven is een geschenk en wij bidden U 
dat wij U niet teleurstellen in onze omgang met 

uw geschenk, 
dat wij opkomen voor U als het eropaan komt, 

dat wij trouw zijn aan U  
en zorgvuldig omgaan met het leven in al zijn 

verscheidenheid.       Amen. 
 



 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 20 februari 2024 in dorpshuis “ de 

Fjouwer “ te Reitsum. 

 

Opening: door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. De voorzitter 

Opent de vergadering met het lezen van 1 Joh. 1: 7-11, We moeten andere gelovigen 

liefhebben. Gevolgd door de meditatie: Omgord u met de wapens van het licht. Waarna 

gebed. 

Notulen: 09-01-2023: de notulen worden goedgekeurd en getekend. 

 

Kerkenraadzaken  

Zieken: we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van 

zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de 

wijkouderling.  

Beroepen nieuwe predikant: er is overleg geweest met een deel van onze kerkenraad 

en 5 gemeenteleden uit Raard/Foudgum. Hoe zien wij een samenwerking met deze ge-

meente voor ons? Raard/Foudgum wil graag aansluiten. Bespreken op de gemeente-

avond. Op 9 april is er weer overleg met Raard/Foudgum. 

Groot huisbezoek: de Gespreksavonden zijn gestart. Er zijn 6 avonden gepland met 

ongeveer 10 mensen. Er is zelfs nog een middag aan de reeks toegevoegd. Volgend jaar 

ook een morgen of middag inplannen voor de ouderen onder ons die ‘s avond de deur 

niet meer uit willen. De avonden worden begeleid door dhr. T. Simonides, ds. W Veltman 

en ds. E van der Veer. Het onderwerp is “Waarom blijf ik?”  

Gemeenteavond: de Gemeenteavond staat gepland op maandag 18 maart in het 

dorpshuis. Uitnodiging komt als formulier in het kerkblad van maart. In ieder geval deze 

avond bespreken hoe we verder willen in de samenwerking met Raard/Foudgum. 

Bevestigingsdienst/belijdenisdienst: de bevestigings-dienst is op 28 april. De belij-

denis-dienst is onder voorbehoud op 2 juni. J. Sierksma en Y. Wijbenga doen belijdenis. 

Ouderenuitje: om de twee jaar een ouderenuitje. Dit jaar dus weer rond september. We 

kunnen alvast wat voorstellen inleveren bij Gré. 

Jaarrekeningen: de Jaarrekeningen worden goedgekeurd door de kerkenraad. De Kerk-

, diaconie- en begraafplaats- rekeningen sluiten 2023 met een voordelig resultaat af.  

Dienst Nieuwjaarsmorgen: voorstel om op Nieuwjaarsmorgen geen diensten meer te 

organiseren. Te weinig opkomst. In plaats daarvan de eerste zondag in het nieuwe jaar 

elkaar gezegend Nieuwjaar wensen en koffiedrinken. Bespreken op Gemeenteavond. 

 

Diaconie: notulen van 31 januari. Paasgroetenactie is afgerond. Verjaardagsfonds: Er 

komt een nieuw doel. Wordt vermeld in het Jaarboekje. Er is een bijdrage van 250 euro 

toegezegd aan Stichting Kenia, als aanvulling op de collecte tijdens de H en Z dienst.  

Bestellen van Paaskaars, doopkaars en gedachteniskaars regelt de diaconie voortaan. 

 

Kerkrentmeesters: notulen van 1 februari. De kerk koopt land aan en geeft dit weer in 

erfpacht uit. Urnenmuur op verzoek van begrafenisvereniging geregeld. Tekening ligt ter 

inzage.  

 

Jeugdraad: Lieuwkje Vrij uit Genum heeft ook plaatsgenomen in de Jeugdraad. 

Liturgie commissie: Paascyclus op Stille zaterdag en Paaszondag. (30 en 31 maart) 

 

Rondvraag: nieuw ingeschreven leden van de Kerk aan de Scriba doorgeven. Dan kan 

een welkom-bezoekje plaatsvinden. Plaatselijke regeling is van 2007. Deze moet herzien. 

Dorpsbelang wil graag weten wie de eigenaar is van pleintje en parkeerplekken in Reits-

um. Parkeerplekken zijn van de Gemeente N.E. Fryslân. Pleinbestrating van de diaconie. 

Bloembakken van de buurtvereniging. Dorpsbelang wil graag invulling geven aan het 

pleintje. 

 



Sluiting: de voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. Dhr. H. Akker-

man sluit met: Het is makkelijk om te zeggen “Ik geloof in God”. 

 

Volgende vergadering: Deze zal gehouden worden op 2 april in dorpshuis “de Fjouwer “ 

te Reitsum, aanvang 19.45 uur. 

 

Verjaardagsfonds 2024 

 

Dit jaar hebben we als collectedoel voor het verjaardagsfonds Victory 4 All uitgekozen. 

Kinderen die leven en opgroeien in de sloppenwijken van Zuid-Afrika worden als gevolg 

van armoede blootgesteld aan verschrikkelijke situaties: honger, geweld, misbruik, 

verwaarlozing enz. Goed onderwijs, dat de kans op een betere toekomst vergroot is erg 

duur in Zuid-Afrika en daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen. 

 

Victory 4 All gelooft dat goed christelijk onderwijs een springplank is naar een toekomst 

zonder armoede. Hiermee doorbreekt Victory 4 All de negatieve spiraal van armoede 

voor deze kwetsbare kinderen. De bijbel, Gods woord, is hierbij hun leidraad. Er is een 

kleuterschool, regulier onderwijs, maar ook speciale opvang en zorg voor kinderen met 

een beperking of een opgelopen trauma. 

 

Namens Victory 4 All zijn een broer en schoonzus van de familie de Jong actief in de 

regio met het inzamelen van geld d.m.v. inzameling van oud ijzer, verkopen op markten 

en via marktplaats. Zij zullen u middels een schrijven dat de collectant u overhandigt als 

zij of hij aan de deur komt meer vertellen over wat hen bezighoudt. 

Van harte bij u/jullie aanbevolen!                                                             De diaconie                                                    

 

 

Nieuws van de liturgie commisie. 

 

Hierbij nodigen we eenieder uit om ook dit jaar weer Pasen te gedenken en te vieren.   

Als liturgie commissie verzorgen we dit jaar een overdenking: 

 op 30 maart Stille Zaterdag s' avonds om 19.30 uur. 

 

Op Paas zondag 31 maart s' morgens om 10.00 uur 

is er een dienst i.s.m. Gospelgroep God Unlimited uit Marrum. 

 

Meditatie: Jezus leert ons opstaan! 

Eenieder van harte welkom. 

 

Namens de liturgie commissie. 

 

 

 

Collecte 10 maart “sterke vrouwen in de kerk” zending indonesië. 

 

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen 

een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgele-

gen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht 

functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale 

taken op zich.  

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerus-

ten van vrouwen voor deze taken. Het vormingscentrum 

P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen 



bouwen aan de kerk en de samenleving. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke 

training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingspro-

gramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding. 

 

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op vandaag, 10 

maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. Met je gift in de collecte 

steun je via het programma zending van Kerk in Actie de toerusting van vrouwen op Pa-

poea voor hun sociale en pastorale taken. Van harte aanbevolen. 

 

 

Collecte 13 maart “Goed boeren in een lastig klimaat” Oeganda 

 

Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van 

Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oe-

ganda is het niet gemakkelijk om genoeg voedsel te 

verbouwen. Het is er droog en door de klimaatver-

andering is regenval steeds lastiger te voorspellen. 

Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstro-

mingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel 

voor je gezin? 

Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse 

Kerk van Oeganda boeren en boerinnen droogtebestendige zaden te gebruiken en hun 

oogst beter te bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen en hun oogst samen 

verkopen. Boeren zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen 

en leren houtbesparende ovens bouwen. 

Dit alles steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.  

Met je gift in de collecte steun je via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie 

de boerengezinnen in Oeganda om genoeg voedsel te verbouwen. Van harte aanbevolen.  

 

Zending collecte Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda  

 

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwan-

dese predikanten laten leerzame stripverhalen voor 

kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwan-

da verspreiden. Kinderen gaan beter lezen, maar 

leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onder-

scheiden. Belangrijk in een land waar men nooit 

meer een genocide wil meemaken. De stripverhalen 

gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei the-

ma's vanuit het oogpunt van kinderen.   

Er zijn al boeken gemaakt over hun gezondheid, voeding, christelijke normen en waar-

den, kinderrechten, familieleven en goed omgaan met de aarde. Via hun school maken 

kinderen kennis met deze stripverhalen. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken ver-

spreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen, want ‘een kind dat 

leest, wordt een volwassenen die nadenkt', menen de oprichters. Met je gift in de collecte 

steun je via het programma Zending van Kerk in Actie de verspreiding van leerzame 

stripboeken onder Rwandese kinderen. Van harte aanbevolen. 

 



Collecte 24 maart Stichting Prins Max (Hart en Zieldienst) 

 

Stichting Prins Max startte in april 2022 met een eerste actie voor 

kinderen die zijn opgenomen op de kinderafdeling van het Medisch 

Centrum Leeuwarden. Een volgende actie volgde spoedig. En zo is 

Prins Max in Januari 2023 officieel een stichting geworden. Het doel? 

Stress en angst verminderen van kinderen opgenomen in het 

ziekenhuis. 

Elk kind dat zich in het ziekenhuis bevindt, bewandelt zijn eigen Leeuwenpad. Hoe hob-

belig, steil of rumoerig die tocht ook mag zijn, voor elk kind is zijn of haar pad spannend. 

Stichting Prins Max zet zich in om angst en stress te verminderen bij kinderen en hun 

gezinnen die opgenomen zijn op de kinderafdeling. D.m.v. fundraising kunnen producten 

worden aangeschaft die stress en angst kinnen verminderen. Uitgaven die een afdeling, 

uit zichzelf, niet zomaar uit de mouw kan schudden. Hiermee biedt de stichting een hel-

pende hand.  

Er zijn met de stichting al prachtige producten aangeschaft. Het huidige project waar 

geld voor wordt ingezameld is het realiseren van een Buitenspeelplaats bij het moeder 

en kindcentrum van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op dit moment is er voor kin-

deren en ouders geen mogelijkheid om naar buiten te kunnen. En dat terwijl dat juist zo 

prettig zou zijn. Niet alleen voor hun, maar ook voor hun broertjes en zusjes. Een plek 

waar ze kunnen rennen, lachen en mogen ontspannen. Met het realiseren van een Bui-

tenspeelplaats (zowel lopend, met rolstoel als voor kinderen met bed toegankelijk) 

kunnen de kindjes samen met hun broertjes, zusjes en ouders heerlijk buiten genieten 

van de zon. Kijk voor meer informatie op: www.stichtingprinsmax.nl 

De jeugdraad beveelt deze collecte van harte aan. 

 

 

UITNODIGING VOOR DE HART EN ZIELDIENST OP ZONDAG 24 MAART 2024 

10.00 UUR START MET KOFFIE, AANVANG DIENST 10.30 UUR.  

 

We gaan er weer een fijne dienst van maken en hopen op een goede opkomst! En na-

tuurlijk is deze dienst weer geschikt voor alle leeftijden! Dus jong én oud! 

Het thema van deze dienst is: “IK WIL HIER NIET ZIJN” 

 

Jeroen voor ’t Hekke is onze gast. Jeroen woont in Franeker 

en is Jongerenwerker en (mede)oprichter van Stichting 

Stronglife. Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het 

apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. 

Want als tieners vragen hebben, zoeken ze online. Stronglife 

laat zijn dat de Bijbel vandaag de dag nog steeds belangrijk 

is. Om te inspireren door verhalen van jonge christenen te 

delen. Dit doen ze voornamelijk online, via social media. Je-

roen is vorig jaar ook bij ons te gast geweest in een hart en 

zieldienst en deze dienst is als bijzonder inspirerend ervaren 

bij zowel jongeren als ouderen.  

 

Wij zijn blij dat Jeroen ook bij onze jeugd op woensdag 6 maart op een clubavondje in 

het Ponkje komt aanschuiven. Bij het verschijnen van het kerkblad is deze avond al ge-

weest maar het thema van deze avond: “Dromen” naar aanleiding van het leven van 

Jozef, zal in de Hart en Zieldienst verder gaan: Net als Jozef komen jij en ik in ons leven 

soms op plekken, fysiek of emotioneel, waar we niet willen zijn. Wat doe je dan?  

 

 

 

 

http://www.stichtingprinsmax.nl/


Naast inspirerende woorden kun je genieten van én meezingen met Jongerenband Sal-

vation 

Het verhaal begint zo’n 10 jaar geleden in de Christelijke 

Gereformeerde Kerk in Dokkum. Toen er voor een kerst-

dienst een muziekcombo nodig was, ontstond er een groep 

enthousiaste tieners die de muzikale begeleiding verzorgde. 

Tijdens kerst vieren we de geboorte van Jezus als onze red-

der van de wereld. In deze kerstdienst is de naam Salvati-

on (Redder) ontstaan, In de jaren daarna speelde Salvation 

steeds vaker in de kerk in Dokkum, maar werd Salvation 

ook gevraagd om in andere gemeenten te komen optreden. 

Tegenwoordig speelt Salvation in verschillende kerken in en 

rondom Dokkum tijdens kerkdiensten, sing-ins en jonge-

renavonden. Het repertoire van Salvation is erg uitgebreid. Door middel van vele instru-

menten proberen ze de nummers op een nieuwe, maar herkenbare wijze over te brengen 

in de diensten. 

De collecte tijdens deze dienst is voor: Stichting Prins Max 

Tot zondag 24 maart! Je bent van harte uitgenodigd! Elsanne, Jan, Piet, Lieuwkje, Sjouke 

en Sippie.   De Jeugdraad. 

 

 Collecte 31 maart kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia 

 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. 

Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe 

ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende 

kookschool. 

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de 

grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar 

worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren 

bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en vega-

nistisch koken.  

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een 

mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten 

behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend 

diploma.  

Met je gift in de collecte steun het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en help 

je kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle 

toekomst. Van harte aanbevolen 

 

 

Hart en Zieldienst 11 februari 2024 

 

Zondag 11 februari jl. organiseerde de Jeugdraad weer een Hart en Zieldienst in de kerk 

van Reitsum. We mogen terugkijken op een prachtige ochtenddienst! Een dienst waarin 

er voor jong en oud wat te beleven viel. Wat fijn dat de kerk weer zo goed gevuld was! 

Bij binnenkomst kon elk onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers even ge-

zellig bijpraten. Gerlof Wiersma was onze gast. We mochten al met Gerlof kennismaken 

op de Kletspotavond van donderdag 1 februari jl. voorafgaande aan deze Hart en Ziel-

dienst. Het thema van deze dienst was: All You Need is Love! We mochten meezingen 

met en genieten van Praiseband Revival uit Marum die prachtige liederen met en voor 

ons zongen. Voor de kinderen was er deze keer een mooie Valentijnskleurplaat.  

 

We werden getrakteerd op een speciale Valentijnsuitzending (m.m.v. de clubjeugd uit 

de Flieterpen en Jan) geïnspireerd op personages uit onze speciale diensten. 

 



“Robert ten Brink (Jan) is met de speciale All You Need is Love caravan (van Silke) 

naar het hoge noorden gereden om in Reitsum enkele brievenschrijvers te ontmoeten. Er 

is in het laatste jaar nl.  heel veel op liefdesgebied gebeurd! 

Robert heeft een brief gekregen van Ruth (Ylse) waarin ze uitlegt dat ze na de Tour on 

de Houwen, op Boer Boaz (Henner) verliefd is geworden! Ze is nu toe aan de volgende 

stap en heeft een boodschap voor Boer Boaz. 

Robert gaat op zoek naar dierenverzorgster Daisy (Saakje Marije). Hij heeft een brief 

gekregen van Freek Vonk (Jan Willem) waarin Freek Vonk uitlegt dat hij bij het zoeken 

naar dierenpartners bij de gezinsdienst in Sanjes Safari, een oogje op Dierenverzorgster 

Daisy heeft laten vallen. Haar graag een keertje mee uit wil nemen naar Wildlands in 

Emmen! 

En dat Robert een brief van de clubjeugd uit de Flieterpen heeft gekregen waarin staat, 

dat de jeugd met enkele ouderen op 1e kerstdag heel erg vroeg bij de deuren van de ou-

dere gemeenteleden langs is gegaan. Laura, Nynke, Hein en Nelly als afgevaardigden van 

de clubjeugd leggen het hem uit”.  

 

Na het filmpje kwam Robert ten Brink binnen met de clubjeugd. Ze hadden 2 manden 

met zakjes tulpenbollen (via Betty) voor de gemeenteleden meegenomen. De rode tulp 

staat voor eeuwige liefde. Gerlof verzorgde vervolgens op een hele toegankelijke en in-

spirerende wijze de preek over: Als God liefde is, waarom is er dan zoveel onrecht in de 

wereld? dat God niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Er is altijd hoop bij Hem, hij 

houdt van ons. 

De vergelijking met de tulpenbol: als je de tulpenbol opensnijdt dan zie je de kern. Er 

gebeurt iets heel erg bijzonders als zo’n bol de juiste voedingsstoffen krijgt. Wij zijn als 

deze tulpenbol. God heeft een bedoeling met jou en mij. God voegt zijn liefde toe aan 

ons en dan komt er iets heel moois uit!  De collecte was voor: Kenia Support en deze 

heeft het geweldige bedrag van € 250,00 opgebracht. De diaconie heeft dit bedrag aan-

gevuld tot € 500,00!  

Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook mee heeft geholpen aan 

deze Hart en Zieldienst. Het was een prachtige morgen. 

 

Tot de volgende Hart en Zieldienst! 

Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Sjouke en Sippie 

 

P.S Mocht je de dienst gemist hebben? Kijk dan op YouTube naar de dienst en het super 

leuke All You Need is Love filmpje (gemaakt door Warner en Jillert) 

    

 

 

 

 

 

 

Statistiek 

Verhuisd: Mevr. E.B. van der Veen van Reitsum naar Twijzelerheide 



Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Pietie 

van der Meer-de Groot pvdmeer2@hotmail.com  adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 

12 9175 GG Reitsum.  Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. 

Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com 

kopij kerkblad graag in word en tekst graag verdana 10. 

 
Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse 

Gemeente Reitsum@pgreitsum16  

 

10-3 09.30 u Dhr. Th. Van der Velde  

  Coll. 1e kerk  

  Coll. 2e KIA zending,  Indonesië     

  Koster: dhr. A. Sierksma  

    

13-3 19.30 u  Ds. K. Van Wijngaarden,    Bidstond Holwerd 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA wereldiaconaat, Oeganda  

  Koster: dhr. H. Hoekstra  

    

17-3  09.30 u Mevr. W. Marinus  

  Coll.1e Kerk  

  Coll. 2e KIA zending,  Rwanda  

  Koster:dhr. L. Wiegersma  

     

24-3 10.30 u  Hart en Zieldienst, Jeroen van’Hekke, band: Salvation Reitsum 

 10.00 u Koffie/Thee  

  Coll.1e stichting “Prins Max”  

  Koster: dhr. H. Hilverda  

    

28-3 19.30 u Ds. D. Scholtens Stiens 

  Stille donderdag, Heilig Avondmaal   

  Coll. 1e Oecumenische hulp  

  Koster: dhr. J. Reitsma  

    

29-3 19.30 u Ds. K. De Gier Dokkum 

  Goede vrijdag   

  Koster; dhr. R. de Vries  

    

30-3 19.30 u Liturgiecommissie Reitsum 

  Stille zaterdag  

  Koster: dhr. J. Hoekstra  

    

31-3  10.00 U Liturgiecommissie Reitsum 

  Eerste paasdag, Gospelgroep “unlimitid” Marrum  

  Coll. 1e kerk  

  Coll. 2e KIA werelddiaconaat Columbia  

  Koster: dhr. J.P. Sierksma  

    

7-4 09.30 u Dhr. Y. Zagema  

  Coll. 1e Kerk  
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  Coll. 2e Edukans  

  Koster: dhr. K. Folkertsma  

    

 
Voorblad door onze pastor dhr. Simonides 

 
Lucas 18: 9 – 14 - Tot zelfkennis komen…… 

Het bijbel gedeelte dat in deze korte meditatie centraal staat zijn de woorden uit Lucas 

18: 9 – 14. Jezus vertelt daar de bekende gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. De 

farizeeër is ervan overtuigd dat hij het als gelovige goed doet en hij uit dat heel direct, ja 

hij is ervan overtuigd dat hij het veel beter doet dan andere mensen. En dat hij het in 

zijn eigen ogen goed doet dat uit hij in veel zelfbewuste woorden De tollenaar stelt zich 

compleet anders op en hij is zich van eigen falen en tekortkomingen zeer bewust. De 

tollenaar heeft weinig woorden nodig en komt tot eerlijke erkenning van dingen die niet 

goed zijn in zijn leven en hij spreekt dat uit in een oprechte schuldbelijdenis. De tollenaar 

durft daarna om vergeving en genade te vragen. Jezus zegt dan over hem: “Hij ging naar 

huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God”. Deze gelijkenis hield Jezus zijn 

tijdgenoten voor maar ook ons nu. In wezen is het een spiegel die ons wordt voorgehou-

den. Kijk wanneer wij die gelijkenis lezen dan zullen we zeker zeggen dat de tollenaar 

met zijn zelfkennis op het goede spoor zit en dat is ook zo maar hoe zit het met ons per-

soonlijk? Zijn ook wij bereid om tot erkenning te komen dat er dingen niet goed zijn en 

zijn wij bereid om dat ook eerlijk te benoemen? Zijn wij bereid om in dezen naar ons zelf 

te kijken? Ik denk dat het goed is om ons dat af te vragen in deze Veertigdagentijd. In 

deze tijd willen we ons concentreren op de weg die Jezus voor ons is gegaan, Hij nam 

ons onvermogen en onze schuld op zich. Veel bekende passiemuziek zal in deze tijd uit-

gevoerd en beluisterd worden, en het is muziek die je raakt. Maar het is ook heel wezen-

lijk om bij deze muziek goed te luisteren naar de woorden die worden gezongen, worden, 

woorden die ons wijzen op een geloofshouding van zelfkennis. Wanneer in de Matthe-

uspassie van Bach gezongen wordt: “O, Mensch bewein dein Sünde gross”, dan is het 

goed om juist die woorden niet alleen te beluisteren maar ze ook oprecht te overdenken. 

En ik denk dat het ook goed is om dan nog eens te denken aan de schuldbewuste tolle-

naar die zich zijn eigen falen bewust was en die dat erkende. Zijn zelfkennis bracht hem 

daartoe, hij wist zich afhankelijk van vergeving en genade. De tollenaar werd na die er-

kenning door Jezus rechtvaardig verklaard. Zelfkennis is niet gemakkelijk, kan confronte-

rend zijn en vraagt ten diepste zelfoverwinning, maar wanneer we daartoe bereid zijn 

dan mogen we ons gedragen weten door de woorden uit het derde couplet van het oude 

kerklied ‘Alle roem is uitgesloten’, woorden die passen bij het toeleven naar Goede Vrij-

dag en die zeggen het zo: 

“Dat heet weergalooz’ ontferming,                                                                                                                                                                           

dat genade rijk en vrij!                                                                                                                                                                                     

God schenkt redding en bescherming,                                                                                                                                           

aan verloornen, ook aan mij.                                                                                                                                                                     

Ja wanneer mijn onvermogen,                                                                                                                                                            

en mijn diep bederf mij smart,                                                                                                                                                                                   

toont mij’t goddelijk Vaderhart                                                                                                                                                           

zijn verlossend mededogen:                                                                                                                                                          

God is liefd’, o engelenstem,                                                                                                                                          

mensentong verheerlijkt Hem! 

Mogen deze woorden met ons meegaan in deze Veertigdagentijd. 

                                                                                                Teun R.A.Simonides 



(Graag bij algemeen) 
Bijdrage van onze classispredekant Fryslân     

Minsken fan ‘e wei 
 ‘Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen,  
zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.’  
(Genesis 9:16, NBV21) 
 
Kijk eens naar de regenboog  

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de regenboog. De provincie wil haar regenboog-

beleid afschaffen, verschillende maatschappelijke organisaties doen een oproep dat niet 

te doen, en mij werd gevraagd of ik als classispredikant die oproep wil ondersteunen. 

Echt politiek is dat niet: het betreft een relatief kleine post op de provinciale begroting. 

Het is meer het symbool. En symbolen doen ertoe! Zo herinner ik me nog goed hoe mijn 

gemeente in De Knipe ter gelegenheid van ‘Roze zondag’ bij de kerk de regenboogvlag in 

top had gehesen. Het raakte me veel dieper dan ik had verwacht: ‘Mijn kerk staat borg 

voor mij!’ Dat wist ik natuurlijk al lang, maar nu werd ik er haast emotioneel bij. Dat doet 

een simpel stuk katoen aan een aluminium mast. En dat doet het beleid daaromheen. 

‘Het is maar een symbool,’ zeggen ze dan. En dan zeg ik: ‘Jazeker, het is een symbool!’  

Nu houd ik eerlijk gezegd niet zo van een lijst waar je je naam op mag zetten. Ik ben het 

nooit honderd procent eens met de tekst die erboven staat en ik vind het argument be-

langrijker dan het aantal mensen dat erachter staat. Maar in dit geval: Wat zou het zeg-

gen als de Kerk in deze lijst ontbreekt? Zeker in een tijd waarin Poetin met een beroep op 

religie homo’s terugjaagt in de kast en homo’s in bijvoorbeeld Oeganda met eenzelfde 

beroep op religie worden vervolgd, moeten religieuze leiders zoeken naar symbolen van 

veelkleurigheid. En ze moeten duidelijk maken dat de Kerk voor die veelkleurigheid borg 

voor wil staan. En wat leent zich daar beter voor dan de regenboog? Toch maar tekenen 

dan? Om de laatste twijfelaar mee te krijgen wijs ik graag op het bredere perspectief van 

een veelkleurige samenleving. Daar wordt in alle hoeken van de kerk aan gewerkt. Om 

daar iets van te laten zien loop ik de kleuren van de regenboog één voor één met u 

langs.  

 

 

 

Rood  

Rood of roze is de eerste kleur. Roze verwijst natuurlijk naar de jaarlijkse ‘Roze Viering’. 

Een werkgroep organiseert die steeds in een andere gemeente, samen mét die gemeen-

te. (www.werkgroepgh.nl)  

Rood zelf is de kleur van het gezellige haardvuur en daarmee van thuis. U kent wellicht 

de projecten van ‘De Thuisgevers’. Destijds is het opgezet door de gemeente Kampen en 

de PKN om Oekraïners een plek te geven. Inmiddels gaat de aandacht ook naar vluchte-

lingen met een verblijfstatus. Veel kerken en andere maatschappelijke organisaties doen 

mee. Veel gemeentes in onze classis zoeken na de noodopvang voor Oekraïners naar een 

vervolg. Misschien heeft uw gemeente nog een geschikte plek? De Thuisgevers denken 

graag met u mee. (www.dethuisgevers.nl)  

 

Oranje  

Nog geen jaar geleden deed onze koning een bijzondere poging de eenheid van de re-

genboog te herstellen. Bij de viering van Keti Koti in het Oosterpark in Amsterdam sprak 

hij plechtig namens ons allen zijn excuses uit voor de mensenhandel waar ons volk zich 

in het verleden schuldig aan heeft gemaakt. Of hoe zeg je dat: ons volk bestaat inmid-

dels ook uit talloze nakomelingen van de tot slaaf gemaakten. Samen moeten we bouwen 

aan de toekomst van ons land, en daarvoor hebben die excuses de weg weer een stukje 

vrij gemaakt. Voor de gemeente is er materiaal beschikbaar om hiermee aan het werk te 

gaan. (protestantsekerk.nl/thema/slavernijverleden)  

 

 

http://www.dethuisgevers.nl/


Geel  

Sinds kort hebben we als classis weer een actieve werkgroep Kerk & Israël. Eén van de 

opdrachten die ze hebben meegekregen is het alert zijn op antisemitisme in onze samen-

leving en in onze kerk. De gele ster is iets uit het verleden, maar zit er ook iets van de 

antisemiet in ons? Lezen we de schrift soms door een verkeerde bril? We hopen dat de 

werkgroep ons hierin de weg zal wijzen, zodat we weer echt contact krijgen met de jood-

se wortels van ons geloof. Ook bij het Overlegorgaan Joden en Christenen is hiervoor 

materiaal beschikbaar. (www.ojec.org)  

 

Groen  

Dit is echt iets heel anders, en toch is er ook een overeenkomst: boeren voelen zich 

soms apart gezet in ons land. Dat is natuurlijk nergens voor nodig. Er is een milieupro-

bleem waar we samen aan moeten werken, maar dat is dus ook voor ons samen: als ik 

bij de super die goedkope kippenbout kies, dan kan ik de boer niet verwijten dat hij die 

produceert. De boer is deel van het geheel. De oecumenische werkgroep Kerken & Land-

bouw probeert boer en burger weer met elkaar in gesprek te brengen en daar ook het 

geloof in te betrekken. (www.kerkenenlandbouw.nl)  

 
Blauw  

In mijn verbeelding staat blauw voor vrede. Dan staar ik in de wijde blauwe koepel boven 

ons hoofd, zie de weerschijn daarvan in het stille water en begrijp voor één moment niets 

meer van alle conflicten om ons heen. Laten we het vooral goed hebben met elkaar! Be-

denk hoe veel mensen hun gebed om vrede naar dezelfde hemel hebben op doen stijgen, 

en laat het als een milde regen weer neerdalen op je hoofd. Oorlog is huiveringwekkend, 

wij mensen zijn daar niet op gebouwd.  

 

Paars  

Paars of violet is de kleur van de Veertigdagen-, Passie- of Vastentijd. In de vorige 

nieuwsbrief schreef ik u al iets over een bijzonder vasten: veertig dagen zonder plastic. 

Er is nu een website waar u aardige ideeën hiervoor op kunt doen. Zo wordt ook in de 

vastentijd de wereld steeds een tikje groener. (www.geloveninleeuwarden.nl) 

De Passietijd brengt ons nog op een heel andere manier bij ons thema: de Heer zocht 

immers voortdurend zijn gezelschap in de marge: een tollenaar, een vrouw van lichte 

zeden, een bedelaar: op de één of andere manier wist Hij zich bij hen thuis. Of was het 

dat Hij voor hen een thuis wilde zijn? Het doet denken aan een aanloophuis, een warme-

kamer project of zomaar een project van een plaatselijke diaconie.  

Het lijden dat we deze veertig dagen gedenken is het lijden dat de Heer met ons deelt. 

Zo wordt zijn wereld één. Hij doet het met ons, en voor ons. We horen bij elkaar.  

 
Indigo  

Eerlijk gezegd weet ik niet wat Indigo is. En geeft u mij het op een plaatje, dan zie ik het 

nog niet. Ik zal wel wat kleurenblind zijn. Waarschijnlijk zit deze kleur precies daarom in 

de regenboog: er moet een plekje zijn dat niet echt benoembaar of aanwijsbaar is. Er is 

een plekje vrij, voor wie zich in de andere kleuren niet herkent. De afkorting die met 

LHBT begint, krijgt steeds weer een letter erbij, totdat uiteindelijk ook uw letter erin 

voorkomt. Dat is voor mijn idee indigo: een open plek voor elk die zich ergens anders 

niet bij vind horen.  

 

En nu nog eens de regenboog  

Zeven kleuren bij elkaar, zo hoort een regenboog te zijn. Die kleuren hebben niets met 

elkaar gemeen, behalve dat het verschillende kleuren zijn. Maar ze horen bij elkaar. Bij-

bels gesproken: we zijn door de goede Schepper samen op de aarde gezet. En zo hebben 

we het met elkaar te doen.  

Ik weet niet of de oproep voor de regenboog in het provinciehuis iets uit zal halen, maar 

daar gaat het ook niet om. Een grote groep mensen heeft zich uitgesproken om de re-

genboog hoog te houden. Daar gaat het om. En ook al stopt de provincie met haar eigen 

beleid, dat van de kerk gaat gewoon door. We blijven om ons heen zien of er één is die 

http://www.ojec.org/
http://www.kerkenenlandbouw.nl/
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ongewild buiten staat. We blijven net als onze Heer zoeken in de marge. En we blijven 

dromen van een aarde waar voor ieder mens een plekje is.  

Ik wens u een waardevolle Passie- en een uitbundige Paastijd!  

 
Met hartelijke groet,  

ds. Riemer Praamsma  

uw classispredikant 

 
(Graag bij algemeen)Interkerkelijke vrouwenochtend Burdaard 

 

Op 15 maart is alweer de laatste koffieochtend voor vrouwen van dit winterseizoen. Wij 

willen u/jou van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. De aanvang is om 9.30 uur in 

MFC Het Spectrum in Burdaard. 

Spreekster is Jeannet Bijleveld over de vijf talen van de liefde. 

1. Positieve woorden 

2. Tijd en aandacht 

3. Cadeautjes  

4. Dienstbaarheid 

5. Lichamelijke aanraking 

 

De entree is 5 euro inclusief koffie/thee met cake. In de pauze is er een collecte. 

Voor meer info: 06-48755808 

 

Hartelijk welkom! 

 



 

 

 


