
 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 Uit de gemeente  

 Oan ús gemeenteleden. 

Snein 10 septimber sil ds. A.Elverdink foargean yn de tsjinst. Dit is de lêste kear yn syn 

functie as ús eigen dûmny. Hjirnei sil ds.Elverdink ek noch wol in oantal kear by ús foar-

gean omdat dit al ynroastere is.  

10 september om 09.30 uur 

Kerk in Reitsum Flieterpsterdyk 16 

Om by dit “ôfskie” stil te stean, is der nei de tsjerketsjinst gelegenheid om nei te praten 

ûnder it genot fan kofje mei gebak. Eltsenien fan herte útnoege. Oant dan. 

De tsjerkeried. 

 

Verjaardagen 

14 september   dhr. W. Zoodsma               70 jaar    Ginnum   

20 september   Mevr. F.A. Verwolf-Doorduin 73 jaar Lichtaard                       

Namens de gemeente van Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en een plezierige dag toe-

gewenst met jullie kinderen en kleinkinderen. 

Jubilea 

Op DV 14 september hopen Cees en Erna Douwes-Ferwerda hun 35jarig huwelijksjubi-

leum te mogen vieren. Namens de gemeente een plezierige dag toegewenst. 

 

 

De vraag 

Krijgt ieder in zijn leven 

een taak toebedacht. 

Misschien van boven 

in stilte meegegeven. 

Begin jaren met obstakels, 

om te leren overwinnen. 

Zodat je de voor jou 

uitgekozen opdracht, 

elke dag weer met 

hernieuwde moed 

kunt beginnen! 
- Droomster – 

 

 



Bij de diensten: 

 

Zondag 24 september zal mijn nieuwe Hervormde collega, ds. Hester Wouda, mij 

verbinden aan de Gereformeerde kerk van Zuidhorn. 

Met de kerkenraad hebben we besloten dat ik dan op 10 september in (en ná) de mor-

gendienst afscheid neem als predikant van de Flieterpen. 

 

Ik kijk met dankbaarheid terug op de bijna 8 jaar dat ik in uw 

midden predikant mocht zijn; en dan met name op de eerste 4 jaar 

daarvan. Wat mooi en goed dat het in Reitsum steeds weer lukt 

om mensen bereid te vinden zich in te zetten voor de kerk; dat het 

al die jaren steeds weer mocht lukken ambtsdragers te vinden; de 

bereidheid daarin een taak op zich te nemen. 

 

De laatste 4 jaren had ik zelf iets meer en iets anders van ge-

hoopt. De samenwerking met Raard-Foudgum; het gedetacheerd 

worden naar de Gereformeerde kerk van Blije en dat er dan voor 

Reitsum een jongerenwerker aangesteld zou kunnen worden. Voor 

een deel heeft 2 jaar Corona daarbij een rol ingespeeld, dat dingen ‘net goed op’e haspel 

kamen’; voor een deel voelt het ook als dat ik als predikant daarin niet heb kunnen doen, 

bereiken, betekenen, wat ik graag had gewild.  

 

Ook moet ik terugkijkend concluderen dat we in 8 jaar wel aan betrokkenheid hebben 

ingeleverd. Wij zijn daarin niet de enige gemeente, dat is waar, maar laat ‘buurmans leed’ 

ons ook weer niet al te makkelijk troosten. De opkomst in kerkdiensten is flink teruggelo-

pen, kinderen en jongeren zijn minder betrokken. Ik kan me herinnereren hoe de eerste 

jaren blij verrast ik was van de opkomst bij de jongerengespreksgroep (en hoeveel jonge 

boeren daar bij zaten !) Later werden dat elf-uurtjes, maar wat is er van over? Tegelijk: 

mooi dat er in Reitsum toch steeds nog weer mensen zijn die aan die kar willen trekken; 

die zich in blijven zetten voor de kerk en voor het Jeugdwerk. Respect en bewondering. 

 

Ik wens u voor de komende jaren oprecht Gods zegen. Na de zegen zingen we in Reitsum 

altijd: “Hear wês mei ús oant in oare kear” – ik denk dat ik in de afscheidsdienst zal kiezen 

voor de Nederlandse versie (want dy ‘oare kear’ sil mar sa no en dan yn in gastbeurt mear 

wêze). De Nederlandse versie is: “Ga met God en Hij zal met u zijn”. Hij gaat verder met 

zijn kerk ook in Reitsum. 

 

Voor de afscheidsdienst denk ik als teksten aan Deuteronomium 31: 1 - 8, waar Mozes 

afscheid neemt van het volk Israel, maar zegt hij: “Het is de HEER, uw God, die met u 

meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten”.  Naast die lezing uit het 

Eerste Testament zal ik kiezen voor het slot van één van de brieven van Paulus, waar hij 

ook steeds eindigt met een groet en zegenwens. 

             ds. AE 

 

Collecte 10 september  

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. 

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en seri-

eus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee om-

gaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten ge-

maakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uit-

gedacht in samenwerking met lokale gemeenten. 

 



Startdienst 17 september 

De zomer gaat voorzichtig een stapje terugdoen, reden om het ‘winterwerk’ voorzichtig 

weer op te pakken. We willen dit doen door met elkaar een openluchtdienst on tour te 

houden op de Houwen, langs 4 verschillende adressen! 

 

Tour op de Houwen: thema is: Ik Vertrek!  

 

Hoe vaak ga je niet (op) weg? Waarheen?  Hoe?  Waarom?  Met Wie?  Kom je er wel?  

Welke hindernissen kom je tegen? Gaat God met je mee? Of juist niet? 

Ontvangst met koffie: vanaf 10.00 uur bij Oane en Tsjikke Sierksma 

 

Aanvang dienst: 10.30 uur 

 

Met Johan Eisma en sjonggroep GRYN, met bekenden: Theo Santema en Jacob de Boer 

On Tour langs verrassende en inspirerende stops met actie, satire, speurtocht, boercamp 

en diepgang-interview. 

 

Speciale collecte voor Camping Polemonium.  De Friese camping voor arme kinderen. 

12.15 uur sluiten we af met soep en broodjes. Daarna voor de liefhebbers bloemen pluk-

ken uit de berm. We hopen dat jij er ook bij bent!  

Samen met de mensen uit Raard/Foudgum hopen we op een mooie reis! 

 

Namens voor jeugdraad: Johan, Sjouke, Sippie, Elsanne, Jan en Piet, 06-51455625 

. 

17 september Collecte Camping Polemonium – Gratis kamperen bij Appie Wijma 

in Opende (GR) 

Het hart van kweker Appie Wijma uit Opende breekt bij het idee dat er kinderen zijn die 

nooit op vakantie kunnen. Daarom begon hij een camping waar je voor nop kunt over-

nachten. 

Het is dit jaar druk op de camping waar je niets hoeft te betalen. De camping zit tot half 

september vol. Campingbaas Appie Wijma krijgt dagelijks aanvragen. Is er plek? Mensen 

komen erachter dat een gewone camping niet meer te betalen is. De camping bestaat nu 

vijf jaar. Bijna alles wat er staat is gedoneerd. De camping draait op liefde. Alleen de 

speeltoestellen zijn van Appie. Voor de rest is alles gegeven door anderen. Het eten dat 

hij voor de gasten maakt is ook allemaal geschonken. Er is plek voor ruim 30 gasten. 

Wijma wil ook niet meer hebben. Het aantal is voor hem en de vrijwilligers goed behap-

baar. De gasten hoeven niets te betalen en gaan zelfs weg met meer dan dat ze kwamen.  

Gratis kleding: Iedereen krijgt gratis kleding. De meisjes krijgen zelfs allemaal een paar 

zetjes ondergoed. Dan hoeven ze thuis niet de spullen van hun grote zus te dragen. Maar 

ook de volwassenen kunnen kleding uitzoeken. Bijna iedereen in de omgeving kent Ap-

pie. Zo komt hij vanzelf aan spullen. Ook de kerken in de omgeving helpen Appie door 

zijn project te steunen, financieel of met spullen. 

De camping is voor mensen die de wind tegen 

hebben, die normaal in de zomer niet weg zul-

len gaan omdat het financieel gewoon niet haal-

baar maar er écht wel even uit moeten.  

Als de gasten weggaan, nemen ze soms wel een 

uur afscheid. Dan vloeien er veel tranen, omdat 

ze weer naar huis moeten. Dat maakt Appie blij 

want dan hebben ze het goed bij hem gehad. 

Voor meer informatie: kijk op de facebooksite 

Camping Polemonium Appie Wijma. 

 
De Jeugdraad beveelt deze collecte van harte aan! 



 
Collecte 24 september KIA 

Syrië - kerk als plek van hoop en herstel In Syrië leeft meer dan 90 procent van de men-

sen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië 

heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economi-

sche crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken 

geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in 

de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of ge-

loof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds 

helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opge-

knapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel 

langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en 

duur zijn. 

Collecte Kerk en Israël 1 oktober 

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? 

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog 

en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in 

het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de rela-

tie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt 

de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Is-

raëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is 

er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de 

grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 

1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. 

Vragen over Israëlzondag 

Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de litur-

gie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel 

joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan be-

doeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie 

met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. 

Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist 

van belang rond de grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie 

met het Joodse volk. 

 

Collecte Israëlzondag 

Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël 

gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof 

brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden 

predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In 

Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke ge-

meenschap, gesteund.  

Bij wie staat de Langste Zonnebloem van de Flieterpen? 

Hallo allemaal! Weet je het nog? Tijdens de gemeentezondag op SanjesSafari afgelopen 

voorjaar hebben we voor de wedstrijd:  

Langste zonnebloem van de Flieterpen! zakjes met zonnebloempitjes uitgedeeld. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-kerk-israel-israelzondagcollecte/


Wij als jeugdraad zijn erg benieuwd hoe het met de zonnebloempitjes is afgelopen! Was 

het dit jaar een goed zonnebloem groeiseizoen?                                                             

En is er speciale groei en bloeimest, voeding en grondstof gebruikt?  

Nog even in spanning afwachten, we horen graag naar jouw succesverhaal! Vanaf maan-

dag 4 september t/m zaterdag 9 september gaan wij op zoek naar de langste zonne-

bloem. Stuur ons een berichtje en wij komen langs om de zonnebloem op te meten!  

De verdeling van de dorpen is als volgt: 

Reitsum:  Elsanne   06-12117932  

Ginnum/Jislum:  Jan      06-52788998 

Janum/Houwen:   Piet      06-51455625 

Lichtaard:  Sippie      06-38484546 

De winnaar wordt tijdens de startdienst van 17 september bekend gemaakt! En wie weet 

is jouw zonnebloem de langste van alle inzendingen en ga jij er met de prijs vandoor! 

See you! Groeten van Elsanne, Jan, Piet, Sjouke en Sippie 

Jeugdraad Protestantse Gemeente Reitsum                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiek 

Onttrokken aan de Kerk: Fam. H. Kroodsma-Parmentier en 2 kinderen te Jannum. 

Ingekomen: J. van der Velde van Burdaard naar Ginnum.  

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Pietie 

van der Meer-de Groot pvdmeer2@hotmail.com  adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 

12 9175 GG Reitsum.  Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij ds. A. Elverdink 

of de wijkouderling. E-mail: a.elverdink@ziggo.nl Bij verhuizing en kopij kerkblad graag 

bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com  kopij graag in word en verdana 10. 

 

 

 

mailto:pvdmeer2@hotmail.com
mailto:a.elverdink@ziggo.nl
mailto:wzoodsma@


Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse Ge-

meente Reitsum@pgreitsum16  

 

10-09 09.30 u Ds. A. Elverdink, afscheidsdienst  Reitsum 

  Coll.1e Kerk  

  Coll.2e PKN kinderen en jongeren  

  Koster: dhr. C. Verwolf  

    

17-09 10.30 u Dhr. J. Eisma, op de Houwen, bij Oane en Tjikke Zie uitleg 

  Startdienst, 10.00 uur Koffie/thee  

  Coll.1e Camping Polemonium Appie Wijma  

  Koster: dhr. F. Sierksma  

    

24-09  09.30 u Ds. B. Timmer Burdaard 

  Coll.1e Kerk  

  Coll.2e KIA  vredeswerkcollecte Syrië   

  Koster: dhr. H. Akkerman  

    

01-10 09.30 u Ds. R. Bergsma Berlikum 

  Coll:1e Kerk  

  Coll:2e Israëlzondag kerk en israël  

  Koster: dhr. A. Sierksma  

    

 

 

 

 

Voorblad 

 

 
Waar draait het om ? 
 

In de 16e en 17e eeuw ontdekten wetenschappers als 

Copernicus en Galilei dat dat zon niet om de aarde draait 

(zoals we lange tijd dachten, want de zon ‘komt op’ in 

het oosten en  ‘gaat onder in het westen). Maar in plaats 

van dat de zon om de aarde draait, ontdekten zij dat de 

aarde, samen met 7 andere planeten in ons zonnestelsel, 

jaarlijks in een baan om de zon draait. Onze dag en nacht 

hebben we niet te danken aan de zon die om de aarde 

draait, maar aan het feit dat de aarde elke dag in 24 uren 

één keer om zijn as draait. 

  

Helaas werden deze geleerden door de kerk van die tijd in de ban gedaan; het was ketters 

wat ze beweerden, ‘want in de Bijbel staat...’ Jammer, en niet nodig, als geloof en weten-

schap zo tegenover elkaar worden gezet. Ik meen toch een redelijk orthodox theoloog te 

zijn, maar fundamentalistisch met de Bijbeltekst omgaan is voor rechtzinnig geloven niet 

nodig. 

 

Jammer ook dat eenzelfde soort tegenstelling vaak wordt gemaakt als het gaat om de 

vraag van Schepping en Evolutie. Charles Darwin, de man achter de evolutietheorie trof 

lange tijd eenzelfde lot als Copernicus en Galilei. Maar we hoeven niet op deze manier een 



tegenstelling te maken tussen geloof en exacte wetenschap. Ik heb er onlangs, toen ik 

over het 1ste scheppings-verhaal preekte, één en ander over gezegd. Wetenschap is 

breder dan de exacte wetenschappen van biologie, wis-, natuur- en scheikunde. Filosofie 

(en ook theologie) is óók wetenschap. Ze zijn voor mij zelfs ‘de hogere wiskunde’. Ze 

stellen namelijk niet alleen de vraag ‘hoe’, de dingen in elkaar steken, maar zoeken ook 

naar een antwoord op de vraag waartoe, met welk doel de wereld in elkaar zit zoals ze in 

elkaar zit; en met welk doel, welke drive voor ogen wij mensen onszelf en de wereld om 

ons heen verder willen ontwikkelen. 

 

omdraaien 

Volgens mij koos Jezus voor een andere weg ! Niet voor de weg van survival/overleven 

(want dan had hij vast ouder kunnen worden, langer kunnen leven dan de 33 jaar dat hij 

nu op aarde was). In plaats van ‘survival’ voor zichzelf offerde Hij zijn leven op, terwille 

van ons mensen. Hij koos voor de weg van het stervende tarwegraan.  

 

Waar draait het om? Nou, de zon draait niet om de aarde, de aarde draait om zijn as ! 

Maar waar draait het verder in het leven om? Sommigen zeggen, het draait uiteindelijk 

allemaal om geld (‘Money makes the world go round’). Of liefde, de aantrekkings-kracht 

tussen de seksen, alles draait om de god Eros. Of, alles draait om macht. 

 

Het bijzondere van de Bijbel (niet van kaft tot kaft, maar vanuit de kern, Jezus Christus, 

gelezen) is dan dat het evangelie dat omdraait (“Umwertung aller Werte”; alles krijgt een 

andere waarde en betekenis). 

Jezus zegt: “Ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, maar om te dienen”. En ik ben 

niet gekomen om het oordeel te voltrekken (waar Johannes de Doper als boeteprofeet voor  

waarschuwde) maar om Gods oordeel over de zonde  te dragen in jullie plaats, 

plaatsvervangend’. En waar wij mensen uit onszelf vaak denken dat wij God moeten zoeken 

(religie als zoektocht naar het goddelijke, het mysterie), daar zegt het evangelie dat God 

ons zoekt; ons gezocht heeft en in Jezus naar ons toegekomen is.  

 

Waar draait het om? In Jezus Christus draait God de rollen om. Het draait om wanneer wij 

in gaan zien en gaan geloven, ons er aan overgeven dat God in Christus zichzelf aan men-

sen bekend maakt. “Wie mij gezien heeft heeft de Vader gezien”.  

                                      ds. Anne Elverdink  

P.S. 1  

Juist vandaag las ik in de krant, het FD, een mooi artikel over een boek van de Remon-

strantse theoloog Eberhard Meijering: (ik las eerder goeie boeken van hem) “Zweverig 

vaag of hoogmoedig concreet”, waarin de schrijver aangeeft het meeste te voelen voor 

dat concrete, dat God zich in Jezus Christus laat kennen (zonder dat dat ons hoogmoedig 

hoeft te maken)  

 

P.S. 2 

Omdat ik op 24 september hoop verbonden te worden aan de Gereformeerde kerk van 

Zuidhorn, zal dit de laatste bijdrage zijn die ik mag leveren aan het gezamenlijke kerk-

blad van Burdaard / Wânswert en Reitsum c.a. Ik wens u allen van harte, vanuit de 

grondslag van mijn gelovig bestaan, Gods zegen toe voor de komende tijd. Probeer met 

elkaar als levende stenen te blijven bouwen aan Christus’ kerk. “Heer, wat een voorrecht 

om ... in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan”. 

 

 

 

Algemeen 

 

 

 



Voor vrouwen: doe maar gewoon, dat is genoeg! 

 
Het is weer gelukt om voor zes vrouwenochtenden een spreker/spreekster te vinden! 

De eerste keer is op vrijdag 22 september 2023. 

Met z’n allen koffiedrinken, zingen en luisteren naar Afke van der Mark. 

Waarom hier een keer naar toe gaan? 

Om je verbonden te voelen met andere vrouwen.  

En om meer van Gods onvoorwaardelijke Vaderliefde te ontdekken. 

 

Hartelijk welkom om 9:30 in het MFC in Burdaard. 

Organisatie Interkerkelijke Vrouwenochtenden, tel. 06-48755808 

 

 


