
                                                 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Uit de gemeente 

 

Het is niet vaak meer dat ik in trouwdiensten voor mag gaan. Maar op vrijdag 23 juni is er 

dan weer eentje. Sijbren Hilverda en Sara Reitsma hopen die dag elkaar het Ja-woord te 

geven; beloven elkaar liefde en trouw voor het leven.  

 

’s Avonds om 19.00 uur komen ze Gods ze-

gen over hun huwelijk vragen in een dienst 

in de: Tsjerke oan ’e Ie, in Birdaard. Ik mag 

daar voorgaan en de begeleiding van de 

dienst wordt verzorgd door het korps van 

Wânswert, waar de familie Reitsma heel 

actief in mee blaast. 

Sybren en Sara, een hele mooie dag ge-

wenst; voor de toekomst veel liefde en ge-

luk op jullie plekje aan de Julianastraat in 

Metslawier. “Wês súnich op elkoar en op 

wat jim tegearre ha!”  

 

 

Verjaardag: 

 

5-7-2023    Dhr. B. Bakker    89 jaar       Ginnum 

Namens de gemeente van Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en een plezierige dag toegewenst met 

jullie kinderen en kleinkinderen. 

Leer mij om te dansen 

als ik niet kan bewegen. 

Leer mij om een weg te gaan 

als er geen weg meer is.  

 

Leer mij om met niets 

toch alles te geven. 

Leer mij te verlangen 

naar wat onverklaarbaar is.  

Ik moet nog leren 

om niet alles uit te leggen.  

Want het gaat niet om de woorden,  

het gaat om wat we doen.  

En er zijn nog zoveel grenzen te verleggen,  

Ik wil voorbij mezelf gaan, Ik weet alleen niet hoe. 



Dus leer mij om te vliegen,  

als mijn vleugels zijn gebroken.  

Leer mij om te geloven 

in wat ik niet verklaren kan.  

Leer mij lief te hebben,  

al is mijn hart gesloten.  

Leer mij om te doen wat ik niet kan.  

Leer mij om te doen wat ik niet kan.  

                                              Stef Bos 

Kontakten ds. Elverdink mei oare gemeenten 

 

Bêste gemeenteleden, bruorren en susters, 

 

Op 23 juny is/wie it fjouwer jier ferlyn dat ik neist Reitsum, ferbûn wurden bin oan de 

tsjerklike gemeente fan Raard-Foudgum. In oerwaging dêrby wie foar my, dat der moog-

lik yn de rin fan’e tiid in stikje gearwurking groeie soe tusken beide lytser wurdende ge-

meentes. We ha wol in pear kear in moaie minskiplike Start- of Slotsnein hân, mar fier-

ders is gearwurking net echt fan de grûn kaam.  

 

Wat lykwols foar my foaral spilet is dat der tusken de gemeente fan Raard - Foudgum en 

my as predikant net de klik is, sa’t jo dy as dûmny en as gemeente graach mei elkoar ha 

wolle (dat jildt dus fan beide kanten). Dat hat reden west om te sizzen: dan is it foar my 

en foar de gemeente misskien mar better om net folle langer as de ferplichte fjouwer jier 

oan elkoar ferbûn te wêzen. Dan kin ik as predikant mar better omsjen nei in oare ge-

meente.  

 

Yn Raard-Foudgum stopje hâldt ek yn dat ik yn Reitsum en yn Blije stopje, omdat ik 

mooglike (!) gearwurking tusken de gemeentes yn de takomst net yn de wei stean wol. 

Ik haw yn april kontakt socht mei it landlike bureau dat fakante gemeenten en predikan-

ten mei elkoar yn kontakt bringt.  

Myn namme is trochjûn oan gemeenten dy’t in dûmny sykje, en dat hat de oanset west 

ta gesprekken mei beroppingskommissjes fan 2 gemeenten, dy’t my no foardroegen ha 

oan harren tsjerkerieden. Beide wolle graach mei my fierder, dat ik sil kieze moatte, en 

dat falt my dreech. Der is yn ús tiid nammentlik grut tekoart oan predikanten. It is foar 

foargongers hiel wat makliker om wer in gemeente te finen, as dat it foar gemeenten is 

om in passende foargonger te besetten.  

 

De ferwachting is dat it yn de rin fan juny dan mooglik ta in berop komme kin. En dan 

soe it kinne dat ik nei de simmer oan in oare gemeente ferbûn wurd. Mar dan rinne we al 

op de saken foarút. 

                                            ds AE 

 

 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 16 mei 2023 in dorpshuis “de 

Fjouwer“ te Reitsum. 

 

Opening: Door de voorzitster G. Hoekstra wordt eenieder welkom geheten. In het bij-

zonder onze nieuwe ambtsdragers dhr. A. Zoodsma en mevr. R. Folkertsma. 

Omdat Ds. A. Elverdink op vakantie is opent ze de avond met en een meditatie bij Deut. 

28:6 “Zegen in ons komen en gaan” uit de bundel “Goede Genade” van Willem Vink. 

Waarna gebed. 

Mededelingen: De Instellingscommissie van Foswert (Ferwert) is opgeheven. Deze 

heeft haar functie verloren. 



Notulen 04-04-2023: De notulen worden goedgekeurd en getekend. 

 

Kerkenraadzaken  

Zieken: We hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van zie-

ken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan ds. A. El-

verdink of aan de wijkouderling.  
Evaluatie gemeenteavond: Tijdens de Gemeenteavond is het Jaarboekje doorgeno-

men. Er zijn nog wat zaken niet goed ingevuld. Onder het kopje Classis, Regionaal Dien-

stencentrum en Diaconie-leden. De vragen bij de Rondvraag worden besproken. Ge-

meente wil graag meer inspraak, meedenken over organisatie. Dit kan op de volgende 

gemeenteavond een plek krijgen. Ook kwam er een vraag of we de kerkgebouwen weer 

onder eigen beheer kunnen stellen. De kerkrentmeesters gaan het kostenplaatje bekijken 

en komen met een weloverwogen besluit. 

Evaluatie Gemeentezondag: Het was een erg geslaagde dag. Er waren ongeveer 75 

personen aanwezig. 

Inspiratie dag: G. Hoekstra en P. Reitsma zijn hier naartoe geweest. Het was in de Ver-

bindingskerk in De Westereen. Het was echt een inspirerende dag met workshops, spre-

kers, muziek enz. Er zijn vele manieren om te geloven. Een workshop over “7 minuten 

stilte” werd even toegelicht. 

Theater in Burdaard: Op 5 oktober is er een interactieve theatervoorstelling in het MFC 

Burdaard. Bastiaan Ragas neemt ons mee in de verhalen uit de bijbel. Op 2 mei is er een 

online vergadering geweest over de opzet en kaartverkoop. Op 30 mei is er een volgende 

vergadering gepland in het MFC te Burdaard. Er komen kaarten voor onze leden beschik-

baar. 

Beroep ds. A. Elverdink: Ds. A. Elverdink heeft ons ingelicht over zijn mogelijk vertrek 

uit de gemeente Reitsum, Raard/Foudgum en Blija. De gemeenteleden zijn zondag 14 

mei tijdens de kerkdienst ingelicht d.m.v. het voorlezen van een brief geschreven door 

ds. A. Elverdink. In de dienst van 28 mei gaat ds. A. Elverdink voor en zal hij het een en 

ander toelichten. 

Kerk Overstag/ Jeugdwerker: Er is een evaluatiegesprek met KerkOverstag gepland. 

Zitrooster kerkenraadsleden. Er is afgesproken dat er bij elke dienst maar één ouder-

ling “zit” tijdens de dienst. De diaconie heeft een rooster waarbij dit wisselt. Ouderling 

kan dan eventueel helpen bij het “ponkjerinnen”. 

Diaconie: We nemen afscheid van dhr. L. Wiegersma als diaken en we heten mevr.R. 

Folkertsma welkom in ons midden. De kerkenraadsleden die afscheid nemen krijgen een 

VVV bon. Dhr. H. Akkerman ook, hij is herintredend. 

 

Kerkrentmeesters: Er is een gratis Energie-scan aangevraagd. Deze wordt uitgevoerd 

op 9 juni. Het vernieuwen van de daken van de woningen aan de Flietersterdyk gaan na 

de bouwvak van start.   
Jeugdraad: De jeugdraad is uitgebreid met Elsanne Bijma. Alle examenkandidaten uit 

de Flieterpen hebben een presentje gekregen. 

Liturgiecommissie: De Liturgiecommissie heeft in de paascyclus de zaterdagavond in-

gevuld. 

Sluiting: De voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. P. Reitsma sluit 

de vergadering met een korte meditatie in het kader van Hemelvaart. 

Volgende vergadering: Deze zal gehouden worden op 27 juni in dorpshuis “de Fjou-

wer“ te Reitsum, aanvang 19.45 uur. 

Sluiting: Mevr. R. Folkertsma 

 

29 april 2023 -Baukje Tamsma –Reitsma te hôf brocht yn Jannum 

Op sneon 29 april is ús âld-gemeentelid Baukje Tamsma –Reitsma yn Jannum te hôf 

brocht en dêroan foarôfgeand wie de tanktsjinst foar har libben yn de tsjerke fan 

Reitsum. Se wenne al wer in oantal jierren yn Dokkum mar fierwei it grutste part fan har 

libben hat se yn de Flieterpen wenne. Yn Reitsum groeide se op en letter wenne se in 

grut tal jierren mei har man Klaas op de pleats yn Jannum. Op dy pleats wie se der as 



leafdefolle frou foar har man Klaas en as soarchsume, leave mem foar de fiif jonges. En 

leafdefol wie se der letter ek foar har skoandochters, beppesizzers en âldebeppesizzers. 

En ek bûten de neiste famyljerûnte wie se der foar oaren, se wie meilibjend en se hâlde 

fan goede kontakten. Yn de tsjinst is yn grutte tankberens beneamd wat Baukje betsjut-

ten hat foar sa’n protte minsken . Soan Feike brocht dat hiel moai ûnder wurden en de 

tank foar wa’t Baukje wie waard yn de tsjinst  ek ûnderstreke yn gedichten. Yn de oertin-

king ha wy stilstien by wat yn Romeinen 8 sein wurdt oer Gods leafde weryn wy ús feilich 

witte meije yn tiid en ivichheid en ek ha wy heard nei de wurden út 1 Johannes 4 oer it 

wiermeitsjen fan leafde yn de praktyk fan it deistich bestean. Sa ha wy stilstien by 

Baukje en har libben en meije wy har no burgen witte yn Gods grutte leafde. Neidat wy 

by it útdragen noch lústere ha nei it prachtige muzykstik ‘The lark ascending’’, is Baukje 

yn Jannum te hôf brocht neist it âlde tsjerkje tichteby de pleats dert se sa lang wenne. 

Baukje is no net mear ûnder ús mar it tankbere oantinken sil bliuwend wêze. 

                                                                                      Teun R.A.Simonides 

Bij de diensten: 

De dienst op zondag 11 juni heb ik geruild met pastor Wiebe Feddema van Hantum. Ik 

had op 15 januari om 11.00 uur in Hantum voor zullen gaan. Dat kon toen niet doorgaan 

omdat ze een bijzondere dienst hadden die ze graag om 9.30 uur wilden houden. Vanuit 

Hantum kwam toen het verzoek of Feddema en ik dan een keer konden ruilen, zodat ik 

toch dit jaar een keer in Hantum ook voorga. 

Zondag 2 juli hoop ik voor te gaan in een avondmaalsvie-

ring.Het rooster reikt Jeremia 29 aan; waarin we die 

prachtige woorden tegenkomen “ik zal je een hoopvolle 

toekomst geven”.  

(In de stijl van Miguel, de pianist in het satirisch programma 

“Even tot hier”: ‘Jongens, jongens, daar is toch dat liedje 

van...’) Ja, hier is inderdaad ook een prachtig lied van:  

“U geeft een toekomst vol van hoop”. 

 

In Jeremia 29 wordt het volk wel te kennen gegeven dat het 

echter nog 70 jaar zal duren. De tijd van balling-schap zal niet maar van korte duur zijn, 

zoals valse profeten beloofden die het volk naar de mond praatten. Valse profeten die 

alleen maar zeggen wat de mensen graag willen horen.  

Nog een andere zin sprong er voor mij uit, vers 13: “Jullie zullen mij zoeken en ook 

vinden, als julie mij ten minste met hart en ziel zoeken”. Ook hier “Jongens, jongens, dat 

is toch van .... Ja, van Hart en Ziel-diensten die wij in Reitsum geregeld houden. 

 

 

Vooraankondiging 
 

 

In Gods Naam: waar: op donderdag 5 oktober in MFC Spectrum in Burdaard 

Wanneer: Om 20.00 uur.  Kaartverkoop volgt ter zijner tijd.  

 

Is er in deze schreeuwende wereld nog plek voor liefde, stilte en twijfel?  
In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar 

antwoorden in een eeuwenoud verhaal.  
Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, 
ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen.  

Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter 
wereld. 



In Gods Naam is een avondvullende theatervoorstelling over de bijbel, met verhalen 

waar je wat mee kunt. Vertelt door Bastiaan Ragas en Yvonne van den Eerenbeemt en 

Martijn Beekers. We willen jullie alvast warm maken voor dit evenement wat je niet wilt 

missen! Dit wordt een avond met impact, over wat verhalen in de bijbel met je kan doen 

in je dagelijks leven.  

 

• Deze avond is een gezamenlijk project van de PKN  kerken uit Hallum, Marrum, 

Ferwert , Burdaard en de Flieterpen. 

• Elke kerk heeft een beperkt aantal kaarten beschikbaar (vol is vol) 

• Datum uitvoering is donderdag 5 oktober 2023 om 20.00 uur 

• Plaats is MFC Spectrum in Burdaard 

• Kaartverkoop volgt t.z.t. 

De komende tijd zullen we jullie op de hoogte houden over dit gezamenlijke evenement 

waar iedereen welkom is. 

Groetnis fan Piet en Gré 

 

Collecte 11 juni “Uw kerk en ons werk” 

 

God heeft ons een belangrijke diaconale opdracht gege-

ven: zorg voor uw naasten! Deze oproep vindt u op vele 

plekken in de Bijbel terug. God heeft een groot hart voor 

mensen die leven in armoede, nood of verdrukking. Dor-

cas bestaat voor deze mensen. Wij bieden hen hulp en ge-

ven hen hoop. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij werken 

graag samen met christelijke gemeenschappen die onze 

missie delen. Door onze gezamenlijke inspanningen dra-

gen wij eraan bij dat Gods Koninkrijk steeds zichtbaarder wordt. 

 

Een nieuw begin voor boeren 

Kenia kampt al jarenlang met extreme droogte. Hierdoor mislukken oogsten en produce-

ren koeien minder melk. Dit betekent minder inkomsten en dus minder eten voor de boe-

ren en hun gezinnen. Dorcas zoekt naar manieren voor boeren om toch voldoende geld 

te verdienen. Een van die boeren is Bernard uit Kenia. Vroeger produceerden zijn koeien 

nauwelijks melk en mislukten zijn oogsten. Door het overstappen op andere koeienras-

sen en andere gewassen is de productie van melk enorm gestegen. Hierdoor hebben Ber-

nard en zijn familie meer geld om eten te kopen. Kom in actie voor boeren in Kenia en 

organiseer een collecte of bid voor ons werk. 

 

Collecte 18 juni Artsen zonder grenzen 

 

Wereldwijd worden steeds meer mensen ziek door water. 

Ziektes zoals cholera en malaria zorgen voor onnodig veel 

slachtoffers. Met de juiste behandeling kan je namelijk snel 

van deze ziektes genezen. Artsen zonder Grenzen behandelt 

patiënten en zet keihard in op preventie. Zoals nu na de cy-

cloon in Myanmar en Bangladesh, waar cholera op de loer 

ligt. Samen met jou voorkomen we nog meer slachtoffers. 

Help je mee? 

 

Collecte 25 juni Werelddiaconaat Seksueel misbruik van jongeren stoppen in 

Colombia. 

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat 

mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombi-

anen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, 

inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezu-

ela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en 

begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van 



seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden 

hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvang-

huis. Het misbruik begint vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De mede-

werkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren ze opvoeders 

over de gevaren. Daarnaast trainen ze ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze 

uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met 

steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van 

seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden. We bevelen de collecte van harte bij u 

aan. 

 

Van de Jeugdwerker. 

 

Terwijl ik dit schrijf hebben we net het weekend van Pinkteren achter ons liggen. Een 

weekend bol van activiteiten in kerken en op evenementen terrein om de geboorte van 

de gemeente en de komst van de Heilige Geest als plaatvervanger van onze Here Jezus 

te vieren. 10 dagen hiervoor stonden we als gemeente stil bij het vertrek van onze Here 

Jezus naar zijn Vader waar hij een plek aan het voorbereiden is waar Zijn bruid (de ge-

meente) na het huwelijk komt te wonen. 

 

In mijn “aardse” huwelijk ging dat ook zo ongeveer. Voor dat we gingen trouwen, nu zo’n 

34 jaar terug, had ik al een klus huisje gekocht waar we na het trouwen gingen wonen. 

Klussen aan een huis plan je altijd ruim in qua tijd, maar in de praktijk verbaast het je 

dat je daar altijd ruim overheen komt. Je kan natuurlijk niet gaan wonen in een huis wat 

niet af is, dus in de laatste weken vooraf werd nog met meer “man en macht” gewerkt 

aan on nestje. 

 

Om het gemakkelijker te maken voor Petra (mijn vrouw) qua bankzaken, verzekering en 

andere uitgaven en betalingen, hadden we voor de daadwerkelijke trouwdag al deze wij-

zigingen doorgevoerd. Zo kon ze uit mijn naam al zaken regelen en aanschaffen.  

 

Omdat ik geloof dat aardse vormen en gebeurtenissen ook raakvlakken hebben met de 

Hemelse (Geestelijke) wereld. Geloof ik ook dat het beeld en de gebruiken uit het huwe-

lijk door Jezus gebruikt worden om iets uit die onzichtbare Hemelse wereld te tonen. 

 

Als Jezus spreekt in Marcus 16 over: Uit Mijn naam zullen jullie (de gelovigen)……. 

Dan geloof ik dat Hij zegt, je mag nu al mijn naam dragen, vergelijkbaar met dat na het 

huwelijk vaak de naam van de man gaat dragen of zijn eretitel wanner hij van koninklijke 

afkomst is. 

 

In het joodse huwelijk laat de aanstaande bruidegom kostbaarheden achter bij de bruid 

voordat hij vertrekt naar het huis van zijn vader om daar een woning te bouwen. Deze 

kostbaarheden dienen als troost/verzekering bij eventuele ongemakken en mochten ook 

gebruikt worden als betaalmiddel voor de tijd die tussen vertrek en terugkomst van de 

bruidegom. 

 

In de Heilige Geest herken ik deze “bruids” schat die Jezus achterliet na zijn vertrek naar 

de Vader. In de brieven naar de gemeentes in de bijbel komen we een aantal tegen. 

Woorden van kennis, onderscheiding van geesten, spreken en uitleg van nieuwe talen, 

profeteren, kracht om te genezen. Wat een rijkdom ligt er voor ons klaar als e bij Hem 

horen en in de toekomst het feest gaan vieren. 

 

Ook ik besef me dat vaak veel te weinig of maar er gebruik van, hoe is dat bij jou? 

 

Meinte. 

 

 

 



Bedankt 

 

Bêste minsken, 

 

Troch alle argewaasje soe it der hast by bliuwe mar ik wol dochs noch eltsenien, dy’t my 

betocht hat tiidens myn ferbliuw yn it sikehûs ôfrûne febrewaris/maart en by thúskomst, 

hertlik betankje foar alle besite, kaerten, fruitmanden en oare attinsjes.  

It hat my tige goed dien. 

 

Einte Wassenaar. 

 
Kerkdiensten via Youtube 

 

De gewone kerkdiensten op zondag zullen vanaf 11 juni niet meer te zien zijn op 

www.deflieterpen.nl . Uit de gegevens van Youtube blijkt dat bijna iedereen Youtube 

goed kan vinden. Alleen een bijzondere dienst zal wel op deze site uitgezonden worden.  

Hier nogmaals het adres: Protestantse gemeente Reitsum@pgreitsum16 en 

maak een abonnement aan. Voor vragen kunt u bellen naar 06-30223675 . 

  

Statistiek 

Onttrokken aan de Kerk: Fam. E. Schoorstra en twee kinderen uit Lichtaard. 

 

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Pietie 

van der Meer-de Groot pvdmeer2@hotmail.com  adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 

12 9175 GG Reitsum.  Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij ds. A. Elverdink 

of de wijkouderling. E-mail: a.elverdink@ziggo.nl Bij verhuizing en kopij kerkblad graag 

bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com  kopij graag in word en verdana 10. 

 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse Ge-

meente Reitsum@pgreitsum16 en op www.deflieterpen.nl 

 

11-06 09.30 u Dhr. W. Feddema Hantum 

  Coll.1e Kerk  

  Coll.2e Dorcas  

  Koster: dhr. R. de Vries  

    

18-06 09.30 u Dhr. J. Helfferich Oude Bildtzijl 

  Coll.1e Kerk  

  Coll.2e Artsen zonder grenzen  

  Koster: dhr. J. Hoekstra  

    

25-06  09.30 u Ds. H. Vlasman Gytsjerk 

  Coll.1e Kerk  

  Collecte: 2e Werelddiaconaat Columbia  

  Koster: dhr.J.P. Sierksma  

    

02-07 09.30 u Ds. A. Elverdink,  Heilig Avondmaal Reitsum 

  Collecte: 1e Oecumenische Hulp  

  Koster: dhr. K. Folkertsma  

    

 

Achterop het Kerkblad aanpassing Preses Dhr. A. Zoodsma, Noardermieddyk  10, 

9176GE, Lichtaard. Mevr. G. Hoekstra-Snijder hier er tussen uit.  

 

    

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:pvdmeer2@hotmail.com
mailto:a.elverdink@ziggo.nl
mailto:wzoodsma@
http://www.deflieterpen.nl/


Overdenking (voorblad) 

 

Meester men zoekt u wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. 

 

Daarom zoekt U mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind...   

           LvdK, Gez. 170: 1(begin) en 5 (slot) 

 

Ja, hoe zit dat nou eigenlijk met de schapen en de Herder: wie zoekt nou wie?! (en‘wie 

weet Wie of Wie weet wie te vinden’?)  

 

Het lied hierboven begint met mensen die God zoeken, wijd en zijd, langs velerlei wegen. 

Maar geldt dan net zoals er ‘vele wegen naar Rome leiden’, dat er ook vele wegen, vele 

godsdiensten de weg naar God kunnen wijzen? Kijk, religieuze zoekers zijn er vele, onder 

allerlei godsdiensten. Wie ben ik dan om te stellen dat mijn zoektocht (mijn zoeken en 

vinden) beter is geweest dan die van een ander; een Boeddhist, Moslim of Hindoe? Maar 

aan de andere kant: wat doe ik met de woorden van Jezus: “Niemand komt tot de Vader 

dan door mij”?  

Nogmaals er zijn in deze wereld, ook in onze tijd nog, heel wat religieuze zoekers.  

 

Maar, dacht ik: als je iets of iemand wilt gaan zoeken, dan moet je wel weten wie of wat 

je zoekt. Als ik één van onze jongens toen ze 10 waren naar de garage had gestuurd: 

‘Chris of Sander, wil jij voor mij even de waterpomptang 

halen?” Grote kans dat ze met een nijptang, platbektang, 

zijkniptang, spitsbektang, of zelfs met een lijmtang of bah-

cosleutel waren komen aanzetten, als ik ze niet eerst ge-

leerd heb wat een waterpomptang is en hoe die er uit ziet 

… 

 

Geldt dat niet ook als we God zoeken? Want gaat het daarbij om het vinden van rust en 

evenwicht in jezelf; weer in balans komen? Dan zou je kunnen denken dat Mindfullness 

je dicht bij God brengt of Yoga (en dat zijn prima manieren om je rust en balans te her-

vinden in het leven, maar of je daar God vindt ...) Of God moet Almachtig en Rechtvaar-

dig en Eerlijk zijn en Hij moet vooral Liefde zijn. Maar ik weet niet of ik op die manier ooit 

bij een gekruisigde Heiland uitkom… Wie of wat moet ik zoeken?! 

 

En dan denk ik aan die gelijkenis die Jezus vertelde; die van die 99 schapen en eentje 

was er zoek geraakt. ‘Op zoek gegaan’ misschien wel, maar juist zo ‘zoek geraakt’. En 

dan is het de herder die op zoek gaat. 

Met het laatste (66e!) couplet van Psalm 119 zingen we “Ik was een schaap en had de 

weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht ...” Zoek ik God, of moet Hij mij zoeken en weten 

te vinden?  

 

In het Nieuwe Liedboek staan naast liederen ook hele mooie gedichten en gebeden. Zo 

ook een gedicht, een gebed van kerkvader Augustinus – op pag. 1351 

  Op de plaats waar ik was 

  Wanneer zocht ik U daar 

  En U stond gewoon vóór mij 

  Maar ik was ook van mijzelf weggelopen 

  en kon mezelf niet vinden,  

  laat staan U! 

 

Als ik als mens God moest zoeken als mijn kind de waterpomptang zou ik Hem ooit ge-

vonden hebben? Zou ik dan ooit in een gekruisigde en opgestane Heer de Zoon van God 

en de herder van mijn leven herkend hebben?  

Kijk kort nog even naar de regels 5 en 6 van Gz. 170: 5. 

      5 ‘Daarom zoekt U elk mensenkind,  

      6 zoek, Herder, mij, opdat ik vind’.  



Hoe zit het in regel 5: Wie is daar het onderwerp? En wie of wat is het lijdend voorwerp? 

Bedoelt de dichter te zeggen: ‘Daarom is God op zoek naar elk mensenkind’? Of bedoelt 

hij te zeggen: ‘Daarom is elk mensenkind op zoek naar God’?  

 

Wat is nodig voor een geslaagde zoektocht? 

En dan denk ik aan mijn jongens van 10, die inmiddels 30 en 27 zijn. De ene kan ik al 

wel om een waterpomp sturen. Die weet wat ik bedoel. De ander zal nog steeds geen 

idee hebben van wat hij moet halen, vrees ik. En, helaas, voor beide, als het gaat om het 

zoeken van God ... 

Dan denk ik aan dat prachtige dooplied NLB 778: 3 

 “Geef dat wij niets zozeer begeren  

   als dat ons kind U kennen zal”.    

Ik hoop en bid dat Hij hen (en mij!) blijft zoeken en vroeg of laat zal weten te vinden. 

                                             ds. A. Elverdink 


