
                                                  

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Uit de gemeente 

Kleine Melle Oege, het zoontje van Sijmen Hoekstra en Eline Brans, Wanswerterdyk 44, 

(geboren op 18 december), mocht halverwege februari weer thuiskomen uit het UMG. Melle 

heeft en inwendige hemangioom (in de volksmond een ‘ooievaarsbeet’) die tegen de lucht-

pijp drukt, waardoor het ademhalen bemoeilijkt wordt. 14 dagen geleden ging het goed en 

mocht hij naar huis. Helaas moest hij begin maart toch weer opgenomen. 

Spannende weken voor de ouders en grootouders. 

 

Dhr. Einte Wassenaar, Flieterpsterdyk 47a, verbleef in februari voor langere tijd op de 

afdeling cardiologie van MCL in Leeuwarden. Na meerdere onderzoeken werd hij gedotterd 

en kreeg twee dagen later, via een ader vanuit de lies een nieuwe hartklep. Bijzonder dat 

dat op zijn toch al gevorderde leeftijd (86) allemaal zo goed mocht verlopen. Het aanster-

ken zal nog wel even tijd vergen, ‘jou dat ek de tiid’. Beterschap gewenst. 

 

Herman Akkerman, Hikkaarderdyk 30, onderging halverwege februari een laparoscopische 

operatie aan de knie. In een ver verleden had hij al eens de kniebanden gescheurd. Door 

een lelijke val deze zomer speelde dat weer op. Ook werden er tijdens de ingreep wat losse 

stukjes van de meniscus weggenomen. Inmiddels is Herman met revalideren begonnen. 

 

Dhr. Jan Feenstra, Flieterpsterdyk 20a, ondergaat weer verschillende onderzoeken. Eer-

der werd hij al getroffen door hersenbloedingen. In december kwam hij ten val en liep 

een scheur in zijn pols op. De afgelopen weken kwam hij vaker te vallen. Er heeft er alle 

schijn van dat in de hersenen op meerdere manieren iets niet in de haak is. Al met al 

wordt het wereldje voor Jan en Teunie door deze beperkingen wel een stuk kleiner 

Verjaardag  

18 maart 2023       Dhr. K. Hilverda                 71 jaar 

31 maart 2023       Mevr. J. de Groot-Visser      85 jaar 

7 april 2023           Mevr. N. de Groot-Terpstra   85 jaar 

Namens de gemeente van Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en een plezierige dag toe-

gewenst met jullie kinderen en kleinkinderen. 

Lied: Wat vrolijk over U geschreven staat 

 

Wat vrolijk over U geschreven staat: 

dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 

de adembron die ons te drinken geeft – 

 

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 



 

dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

Een lied uit de veertigdagentijdskalender van Petrus voor Pasen. Je kunt de kalender dit 

jaar weer online volgen! Schrijf je in en ontvang elke ochtend een inspirerende Bijbel-

tekst, korte overdenking en prikkelende video in je mailbox. Ga naar de website van Pe-

trus en schrijf je in. Webadres is PKN (pkn.nl). Je kunt dit ook volgen op de website: 

www.deflieterpen.nl   P.G. Reitsum c.a./kerkblad        

In aanloop naar de Passion organiseert de Protestantse Kerk vanaf 22 februari 2023 The 

Passion 40daagse. Gemeenten in heel Nederland organiseren kleinschalige concerten, en 

paaswakes om even stil te worden. Bekijk een overzicht van alle concerten en paaswakes 

bij jou in de buurt. 

Bolsward: Grace & Glory  18 maart     20.00 u Gasthuiskerk 

Kollumerzwaag:  Gerald Troost  2 april 20.00 u Grutte Tjerke 

Haulerwijk The Psalm project  8 april  20.00 u KC De Oerdracht 

Boegbeeld of Crucifix … 
 

Geloven, is dat iets als een levensbeschouwing? Is het een levensbeschou-

welijke overtuiging; een bepaalde manier van kijken naar het leven; een 

manier van hoe je het leven ziet ? Veel mensen zullen die vraag met ‘ja’ 

beantwoorden, maar ik aarzel. Voor mij heeft geloven niet in de eerste 

plaats te maken met hoe ik God zie en hoe ik tegen dingen in de wereld 

aankijk. Nee, het begint voor mij bij hoe God mij ziet. Zoals de dichter van 

Psalm 139 het verwoordt: “Heer, die mij ziet zoals ik ben …” 

 

Het gaat niet om mijn levensbeschouwing. Het gaat er om dat ik geloof, 

wat o.a. Psalm 10 zegt: “Hij aanschouwt moeite en verdriet om het in zijn 

hand te leggen”. Het is niet hoe ik naar God en geloven kijk, maar hoe 

God naar mij kijkt. Ten diepste heeft dat dan ook te maken met de twee plaatjes bij deze 

overdenking. 

 

Want soms hoor je mensen over God en over Jezus spreken op een manier waarvan ik 

denk – God/ Jezus sluit bijna naadloos aan op jouw beeld van de ideale samenleving en 

hoe jij vindt dat wij mensen met elkaar om zouden moeten gaan: vrijheid, tolerantie en 

verdraagzaamheid; Jezus als partijganger van de armen; Jezus als de beschermheilige van 

vluchtelingen… Ja, ik weet: Jezus zegt zelf: ‘Wat je voor kwetsbare medemensen doet, dat 

doe je voor mij’ (Matteus 25, een prachtig gedeelte). Maar ik aarzel, c.q. de motor van 

mijn geloofsleven gaat sputteren, als dat het één en al wordt.  

Dan wordt Jezus bijna een politiek leider; of erger nog: een etiketje dat wij plakken op 

onze hooggestemde idealen. 

 

Wij hebben in Nederland momenteel een premier die wel eens aangegeven 

heeft dat hij niet zo ‘een man van visie’, en zeker niet van lange-termijn-

visie is; hij is meer praktisch gericht, oplossingen zoeken voor wat nu 

speelt. Het wordt hem wel eens verweten: ‘gebrek aan visie”… Als gelovig 

mens verlang ik ten diepste naar iets, naar Iemand die nog verder reikt 

zelfs dan een lange-termijn-visie. Het geloof leeft van visioenen! Het is, in 

mijn beleving niet voor niets dat de Bijbel eindigt met het boek Openba-

ring. Het visioen reikt namelijk verder dan wat binnen ons bereik ligt. Daar 

heeft voor mij geloof in de God en Vader van Jezus Christus mee te maken; 
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die Heer die mij ziet, zoals ik ben (en dat is vele malen belangrijker dan hoe ik Hem zie…) 

De kerk, is voor mij nog altijd het Scheepke onder Jezus hoede.  Van dat schip zingen we 

dat het vaart  

  “met de kruisvlag hoog in top”.  

Dat is iets anders dan een schip dat vaart  

  ‘met een boegbeeld fier voorop’ !        

         ds A.Elverdink 

 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 21 februari 2023 

in dorpshuis “ de Fjouwer “ te Reitsum. 

 

Opening: Door de voorzitter G. Hoekstra wordt eenieder welkom geheten. Ds. A. Elver-

dink opent de avond met het lezen van Psalm 27: 1 t/m 10 een troostende psalm; De 

Heer is mijn Licht en behoud. Waarna gebed. 

 

Notulen 11-01-2023: Werkgroep Kerk en Landbouw: bezoek was de moeite waard; 

Themaonderdeel Polarisatie; wat doet dat met mensen? Gebedsavond in de kerk van 

Reitsum: Waardevolle avond en opkomst was goed. De notulen worden goedgekeurd en 

getekend. 

 

Kerkenraadzaken  

Zieken: We hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van 

zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan ds. 

A. Elverdink of aan de wijkouderling.  

 

Groothuisbezoek: Dit jaar kon men zichzelf opgeven voor het Groothuisbezoek. De le-

den die zich niet opgaven zijn nog privé benaderd. We hebben 5 groepen met ongeveer 

8-10 personen. We werken met gespreksvragen in de vorm van een spel. 

 

Gemeenteavond: Op woensdag 12 april houden we de gemeenteavond. Onze voorzitter 

wordt dan vervangen door P. Reitsma. Voor de pauze het jaarboekje met daarin de be-

groting bespreken. Na de pauze vragen we Christien Ykema om te vertellen over het 

Vluchtelingenwerk. 

 

Jaarboekje: De kopij is op tijd aangeleverd. Baukje Stielstra kan aan de slag. 

 

Bevestiging ambtsdragers: De bevestigingsdienst is op zondag 7 mei. Voorafgaand is 

er een bijeenkomst met ds. A. Elverdink, de voorzitter en de nieuwe ambtsdragers.  

 

Brief van Chr. Ykema over het Vluchtelingenwerk: We besluiten Chr. Ykema te vra-

gen voor de gemeenteavond. Zij kan ons dan alles vertellen over het Vluchtelingenwerk. 

 

Uitje Kerkenraad: Op zaterdagmiddag 29 april gaan we eerst naar ds. A Elverdink 

thuis. Vervolgens fietsen we in de omgeving en gaan ergens samen eten. 

 

Ds. A. Elverdink: De verbouwing van de woning is zo goed als afgerond. We komen met 

de kerkenraad voor een rondleiding. Ds. A. Elverdink is aangesloten bij een intervisie-

groep. Ze bespreken het boek van Kees van Ekris. 

 

Diaconie: notulen: 23-01-2023  

• Verjaardag fonds: Stichting Grietsoogappeltjes is afgerond en het geld wordt naar 

Griet gebracht. Nieuw doel voor komend jaar is voor Bauke en Evie Deelstra in Al-

banië. Collectanten komen ook dit jaar aan de deur. 

• Er zijn voor Pasen weer Elisabethbodes besteld. Paasgroetenactie loopt nog even 

door. 



• Het Lichtpunt vraagt zo nu en dan vrijwilligers om als gastheer/vrouw te helpen. 

Johannes en Wieke de Jong en Ietsje Hoekstra zijn ernaartoe geweest. 

• Ouderenvervoer: Alle ouderen in de gemeente zijn benaderd.  

 

Kerkrentmeesters: Notulen van 01-02-2023 Kerkbalans is opgehaald. Huizen: het 

wachten is nog op levering van materialen. Er is een gratis Energie-scan aangevraagd. 

 

Jeugdraad 

• Hart en Ziel dienst op 12 maart met als thema: Ik zie jou. Voorganger is dan Je-

roen van “Stronglife”. Voorafgaand aan de H en Z dienst is er op 2 maart een 

Kletspotavond. 

• Slotdienst vastgesteld op 23 april. 

 

Liturgiecommissie: Op zondagavond 5 maart is er een zangdienst. De Paascyclus wordt 

ook door de commissie geregeld. 

 

Rondvraag:  

• Doop-rol moet aangevuld worden. 

• Besloten: Gemeenteleden die buiten de Flieterpen gaan wonen krijgen bij ziekte, 

geboorte of jubileum wel een bezoek van de wijkouderling. 

• Trouwdienst in Burdaard van Sybren Hilverda en Sara Reitsma; Ds. A. Elverdink is 

hiervoor gevraagd. 

•  

Sluiting: De voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. H. Haakma sluit 

de vergadering met “God fan myn bestean” út “Dizze dei”. 

 

Volgende vergadering: Deze zal gehouden worden op 4 april in dorpshuis “de Fjouwer 

“te Reitsum, aanvang 19.45 uur. Sluiting: Mevr. G. Hoekstra. 

 

Bij de diensten   

Voor zondag 19 maart reikt het rooster Johannes 9 aan, het ver-

haal van de blindgeborene; en als lezing uit de brieven Efeziërs 5: 

8 – 14. Van het verhaal van de blindgeborene wil ik deze keer 

vooral het slot behandelen. Ik laat nog even in het midden of ik be-

gin bij vers 18 of vers 24.  Wat mij in deze verzen heel erg opvalt is 

dat het meerdere keren gaat over “weten” en “niet weten”: ‘dit we-

ten we zeker’ en ‘dat weten we niet’… 

De blindgeboren weet in elk geval één ding. In vers zegt hij: “Eén ding weet ik wel, Ik 

was blind en nu kan ik zien”. Dat doet denken aan het bekende lied “Amazing Grace’’ “I 

once was lost, but now I’m found; was blind, but now I see”. Opmerkelijk is ook het slot 

van het verhaal. Dat Farizeeën die alles zo goed menen te weten aan de blindgeborene 

(of ook zichzelf ?!) de vraag stellen: “Wij zijn toch zeker niet blind?”   

Ja wie is er hier nu eigenlijk blindgeboren; wie moeten de ogen geopend worden?! En 

hoe zit dat met u, jou en mij. Wat zijn onze “blinde vlekken”?! (Ik schat zo in dat we aan 

Efeziërs 5 niet toekomen, of het wordt de wetslezing) 

Van de Jeugdwerker. 

Zo hier weer een kleine bijdrage van mijn kant, ik moet daar weer even tijd voor maken 

en de ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer. Dat woordje moeten kan zo een 

bijsmaak of weerstand opwerken. Vooral als we zo een goed advies richting vrienden of 

familiekracht bij willen zetten. Zoals bijvoorbeeld; als je niet te laat wil komen dan moet 

je….. of moet je nog naar de winkel dan moet je even voor mij….. 

 



Moet je, moet je, ja moeten doe je op de wc hoor je vaak dan als reactie. En dat lijkt 

toch heel begrijpelijk, je hebt dan iets van; dat bepaal ik zelf wel. 

Of als je in je vrienden groep, op school of werk verteld dat je Christen bent en dan als 

reactie te horen krijgt “dan moet je zeker iedere zondag naar kerk” Uh.. moeten? Ik 

moet helemaal niks, ik wil het zelf. 

 

Die weerstand die het woordje moeten oproept gaat natuurlijk niet altijd op. Als je vol-

gens de wet moet stoppen voor het stoplicht als deze op rood staat dan doe ik dat na-

tuurlijk ook. Als ik deze regel breek zitten er mogelijk gevolgen aan zoals een bekeuring 

of erger dat ik een botsing veroorzaak. 

En mijn keuze om voor een rood stoplicht stil te staan is een overwogen keuze. 

 

Hoe zit dat dan met ons Christen zijn? Er wordt toch vaak gedacht dat Christenen door 

allerlei regeltjes gebonden zijn en hun vrijheid hebben opgegeven. 

 

In Johannes 8:36 staat dat Jezus over zichzelf zegt dat Hij de waarheid is en als je Hem 

volgt en gaat dienen Hij je vrij zal maken van de macht die zonde in je leven heeft, dan 

zal je werkelijk vrij zijn en moeten verliest zijn kracht. Je kan dus zeggen Nee, ik moet 

niets. Ik mag in vrijheid. 

 

Natuurlijk worden veel dingen een stuk gemakkelijker als we ons aan de regels houden, 

als we begrijpen wat de reden als deze regel is 

Zoals bijvoorbeeld de regel Gij zult niet moorden, als we deze breken wordt het er echt 

niet gezelliger op. Of de wet Gij zult niet door rood stoplicht rijden. Opdat gij weet wat de 

gevolgen kunnen zijn. 

 

Misschien herken je jezelf wel in bovenstaand betoog? En heb je ook jeuk bij het woordje 

moeten. 

Meestal zijn de regels er niet voor niets. Ga dan ook zoek naar het nut van die regel met 

de Bijbel als gids. En vraag God om uitleg en wijsheid, want als je begrijpt het waarom 

dan wordt de uitvoer een stuk gemakkelijker. 

 

Meinte 

 
 

Brief van Veenklooster  ( info@pinksterfeest.com ) 

      

Geliefde broeders en zusters in Christus, 

 

Na een prachtige maar helaas natte jubileumeditie vorig jaar, zijn we alweer druk bezig 

met de voorbereiding voor het Pinksterfeest Veenklooster 2023. Wat zijn we Onze Vader 

dankbaar dat we dit feest al meer dan een halve eeuw samen met honderden mensen 

nog steeds in alle vrijheid mogen vieren! 

We willen vormgeven aan een Pinksterweekend vol activiteiten voor jong en oud in een 

ongedwongen festival sfeer. In bos en weide willen we elkaar ontmoeten en genieten van 

zang, muziek, viering, spel en lekker eten. 

 

Het thema van Pinksterfeest Veenklooster 2023 is 'Amazing Grace' 

"Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan 'k zien"(opwekking 428). Zou dit niet de uitwerking kunnen zijn 

wanneer de Heilige Geest mensen in hun hart raakt? Ik kan mij zo voorstellen dat dit de 

reden is geweest dat er zo op die bijzondere manifestatie van de Geest na de hemelvaart 

van de Here Jezus zoveel mensen tot geloof kwamen. Ook tijdens latere opwekkingen in 

de wereldgeschiedenis komen mensen tot het besef dat er door Genade van God bevrij-

ding en vrede voor hen is. Moge ook het Pinksterfeest 2023 voor iedereen die er naar uit-

ziet een vreugdevolle ervaring van God 's Genade worden! 
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Doet u mee? 

De organisatie van het Pinksterfeest kost ruim €50.000,-. Met stijgende kosten en terug-

lopende inkomsten is het een grote uitdaging alles weer financieel rond te krijgen. In 

feite is het Pinksterfeest de verjaardag van de kerk! Wij hopen dat u uw eigen verjaar-

dagsfeest ruimhartig wilt steunen. Uw traktatie/gift is welkom op IBAN: NL57 RABO 0333 

3340 00 (ANBI). 

 

Promotie 

In de Pinksterfolder staan alle activiteiten van het gehele Pinksterweekend overzichtelijk 

op een rij. Dit jaar promoten wij het Pinksterfeest vooral via social media en website. De 

Pinksterfolder wordt in beperkte oplage gedrukt en is op aanvraag beschikbaar. Meer in-

formatie en promotiemateriaal is vanaf mei te vinden op www.pinksterfeest.com. 

Tot slot 

Uiteraard is naast praktische steun ook uw gebed voor ons als bestuur, onze vrijwilligers 

en bezoekers hard nodig. Graag hopen wij u te zien in Veenklooster om het Pinksterfeest 

2023 met ons te vieren! 

Met vriendelijke groet, Lieuwe Bijleveld, voorzitter Pinksterfeest Veenklooster 

 

Collecte Missionair Werk - Ontdekken in kliederkerk 19 maart 

Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Klie-

derkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdek-

ken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk 

ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen.  

Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 

hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen 

groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt 

de Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land. 

Van harte aanbevolen! 

 

Collecteafkondiging 26 maart werelddiaconaat Bangladesh 

 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is 

dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt 

nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en wor-

den jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen.  

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-

werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica 

of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmid of meubelmaker.  

Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden 

vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen 

starten. Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u 

jongeren in Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!  
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UITNODIGING HART EN ZIEL DIENST OP ZONDAG 12 MAART 2023 

10:30uur start met koffie/11:00 uur aanvang dienst 

We gaan er weer een fijne dienst van maken en hopen op een goede opkomst! 

En natuurlijk is deze dienst weer geschikt voor alle leeftijden! Dus jong én oud! 

Meinte heeft voor de kinderen weer een leuk programma in petto. 

Het thema van deze dienst is: IK ZIE JOU!  

En Jeroen voor ’t Hekke is onze gast. 

Jeroen komt uit Franeker en is Jongerenwerker en (mede)oprich-

ter van Stichting Stronglife. Stronglife help tieners groeien in geloof via 

het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Want als tieners vra-

gen hebben, zoeken ze online. Stronglife maakt elke week een video en is live op Insta-

gram. Naast inspirerende woorden kun je genieten van én meezingen met: Jongeren-

band Salvation. Jongerenband Salvation is sinds 2013 actief als Worshipband. De band 

bestaat uit 7 leden met een uitgebreid repertoire!  

 

De collecte tijdens deze dienst is voor: STOPhersentumoren.nl . En dan in het bijzon-

der voor de actie’ s van Elly Leijstra uit Brantgum.  

Tot zondag 12 maart! Je bent van harte uitgenodigd!    De jeudraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte STOPhersentumoren.nl op 12 maart  

 

Een Hersentumor zet je leven op zijn kop…………………Elly Leijstra uit Brantgum weet sinds 

2016 dat ze een Hersentumor heeft, het monster heet een Meningeoom. Om meer over 

deze Meningeoom te weten te komen, is er veel geld nodig om een onderzoek te starten. 

Daarom is Elly vanaf maart 2017 met verschillende actie’s gestart, om meer geld in te 

zamelen voor meer onderzoek naar Meningeomen(hersenvliestumoren). Steun haar ac-

tie, zodat er geld komt om meer onderzoek voor hersentumoren mogelijk te maken.  

De opbrengst van Elly haar actie’ s komt terecht bij Stichting STOPhersentumoren.nl en 

gaat naar het meningeoomfonds. 

De Jeugdraad beveelt deze collecte van harte aan! 

 

 



GemeenteGroeiGroep 

 
Op 25 januari bespraken we Jakobus 1: 19 – 27; over dat goed luisteren vaak belangrijker 

is dan spreken. God heeft ons dan ook maar één mond gegeven en twéé oren! 

De volgende (en voor dit seizoen waarschijnlijk de laatste) keer dat we samen komen is 

op woensdag 15 maart. 

 

We behandelen dan Jakobus 2: 14 – 26. Geloven = Doen. Maar ko-

men we nou door geloof of door goede werken in de hemel? Werd 

Abraham door geloof gerechtvaardigd, of op grond van zijn werken. 

Jacobus stelt het laatste, en dat was voor Luther reden om deze brief 

van Jacobus een ‘Strooien brief’; een brief van niks te vinden. 

 

Woensdag 15 maart 2023 in de Kosterij om 19.30 uur staat de koffie 

klaar 19.45 uur beginnen we en we ronden af rond 21.30. uur  

 

KLETSPOTAVOND 2 MAART 2023 

We mogen terugkijken op een hele geslaagde KLETSPOTAVOND! De opkomst was on-

danks de vakantiedrukte toch prima en mochten we met een groep van 15 personen een 

inspirerende avond beleven met als inleiding het thema: IK ZIE JOU! door Jeroen voor 't 

Hekke. Jeroen is Jongerenwerker en (mede)oprichter van Stichting Stronglife: 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dra-

gen: hun smartphone. Want als tieners vragen hebben, zoeken ze online. Stronglife 

maakt elke week een video en is live op Instagram. Deze avond waren de vragen en di-

lemma's afgestemd op de 20+ en jong van hart! en kregen we meteen veel stof om over 

na te denken naar aanleiding van het verhaal over Jacob en zijn droom bij Bethel. 

Hierna werden de KLETSPOTTEN weer op tafel gezet en gingen we met elkaar in ge-

sprek over het verhaal van Hanna. Na afloop van de avond was er natuurlijk weer de 3e 

helft en kon elk nog gezellig even napraten onder het genot van heerlijke hapjes en een 

drankje! Jeroen KLETST nog even verder over dit onderwerp in onze volgende HART en 

ZIELDIENST op zondag 12 maart 2023 in de kerk van Reitsum! Nieuwsgierig naar deze 

dienst? We nodigen jou van harte uit! Iedereen bedankt voor het komen op de KLETS-

POTAVOND! Tot de volgende LETS KLETS!! 

Verslag namens de Kletspotcommissie, Sippie Sijens 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=921298469053985&set=pcb.921304699053362&__cft__%5b0%5d=AZWGv4sU2AZy02U9RZkOa8lmbsEf34BEt9nJcDurq1u7Jj2sNcRCCHWjvZDIpNkKtdOFVATvxxdWUt5Uss5DPpHa-hS-ZVE2nc3Sh35t1R6j4WUWtdzNO-aX76CXbz499l-tBH9fRbtnR1U6QJfLrgtG2RS_dpEVlDtXljt-E7uaqA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=921298469053985&set=pcb.921304699053362&__cft__%5b0%5d=AZWGv4sU2AZy02U9RZkOa8lmbsEf34BEt9nJcDurq1u7Jj2sNcRCCHWjvZDIpNkKtdOFVATvxxdWUt5Uss5DPpHa-hS-ZVE2nc3Sh35t1R6j4WUWtdzNO-aX76CXbz499l-tBH9fRbtnR1U6QJfLrgtG2RS_dpEVlDtXljt-E7uaqA&__tn__=*bH-R


Y-GAMES OP 3 FEBRUARI 2023. THEMA: IDENTITEIT 

Op vrijdagavond 3 februari jl. heeft de Flieterper jeugd aan de Y-Games meegedaan! Wat 

hadden we een enthousiaste groep jeugd! Met Meinte als spelleider wer-

den de opdrachten zorgvuldig uitgevoerd waarbij het thema: IDENTI-

TEIT centraal stond. De tip: Vergeet vanavond vooral NIET je telefoon 

was een gouden tip! En mocht deze avond de camera van de telefoon 

veelvuldig gebruikt worden! Piet en Sjouke waren onze juryleden, Jan en 

Sippie de manusjes van alles! Opdracht 1: WIE OF WAT BEN IK? Was al 

meteen een heel leuk spel om net zoals in het normale leven achter je ei-

gen identiteit te komen. Opdracht 2: PAREIDOLIA (het herkennen van gezichten in ob-

jecten, meubels, gebruiksvoorwerpen, etc!) was ook weer een heel leuk spel en hiermee 

werden heel veel punten mee verzameld. Wat een fantasie! Er werden overal gezichten in 

herkend: in kranen, wasbakken, flesjes, glazen, lampen, vaasjes, bloemen etc! Opdracht 

3: CAKE PROVINCIE: maak van een cake herkenbare provincies! Want de plek waar je 

woont is deel van je identiteit. Een hele creatieve opdracht waarbij ook lekker gesmuld 

mocht worden. De jury moest vervolgens raden welke provincies er waren gemaakt. Op-

dracht 4: HOBBY’S UITBEELDEN – Hobby’s zijn een deel van je identiteit. Wederom 

een hele leuke opdracht waarbij weer veel punten werden gehaald! Opdracht 5: WAAR-

DEVOLLE WAARDEBONNEN- Sociaal zijn voor elkaar! Ook hier werden leuke karweitjes 

bedacht: een brommer servicebeurt ter waarde van €100!  

Een kapperstegoedbon, was- en schoonmaakbon, 1x vrijwillig melken, massagebon 

voor 30minuten, stofzuigbonnen etc. de jeugd was erg creatief! En als laatste Opdracht 

6: TAAL/DIALECTEN SPEL – Herken de taal en waar wordt deze gesproken? Hier wer-

den ook weer veel punten gehaald. Voordat de uitslag bekend werd hebben we nog ge-

zellig in het Ponkje nagezeten onder het genot van een patatje en een drankje. Opge-

teld met de bonusopdrachten die tussen door werden gespeeld zijn we van de 23 deel-

nemende als 3e geëindigd! Een topprestatie! En mogen we zeer zeker terugkijken op 

een superleuke en geslaagde avond 

waarbij samenwerking, sfeer, motiva-

tie en enthousiasme zeer zeker aan-

wezig was!  

Jeugd Top gedaan!  

Verslag namens de Jeugdraad, Sippie 

Sijens 

 

 

De volgende activiteit staat ook alweer op 

de planning:  

Op vrijdag 24 maart 2023  

gaan we met de jeugd van de 6-uurtjes meedoen aan  

een VOLLEYBALTOERNOOI! 

Schrijf de datum vast in jullie agenda!! 

 

 



Statistiek 

 

Voorkeurlid: Mevr. IJ. Deelstra-Zijlstra, Dokkum. 

 

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Pietie 

van der Meer-de Groot pvdmeer2@hotmail.com  adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 

12 9175 GG Reitsum.  Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij ds. A. Elverdink 

of de wijkouderling. E-mail: a.elverdink@ziggo.nl Bij verhuizing en kopij kerkblad graag 

bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com  kopij graag in word en verdana 10. 

 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse Ge-

meente Reitsum@pgreitsum16 en op www.deflieterpen.nl 

12-3 11.00 u Jeroen voor ’t Hekke/Meinte,”Hart en Ziel” dienst, Reitsum 

  Thema “ik zie jou”  

 10.30 u Koffie  

  Collecte: goed doel  

  Koster: dhr. O. Hoekstra  

    

19-3 09.30 u Ds. A. Elverdink Reitsum 

  Collecte: 1e Kerk  

  Collecte: 2e PKN missionair werk   

  Koster: dhr. D. Deelstra  

    

26-3  09.30 u Mevr. F. Wesseling De Tike 

  Collecte: 1e Kerk  

  Collecte: 2e KIA Werelddiaconaat  

  Koster: W. Zoodsma  

    

2-4 09.30 u Ds. H. de Vries Dokkum 

  Collecte: 1e Kerk  

  Collecte: 2e Open Doors vervolgde Christenen  

  Koster: dhr. J. de Jong  

    

6-4 19.30 u Ds. A. Elverdink, Witte donderdag Reitsum 

  Collecte: oecumenische Hulp  

  Koster: dhr. T. Santema  

    

7-4 19.30 u Ds. W. Veltman, Goede vrijdag Reitsum 

  Geen Collecte  

  Koster: dhr. A.S. Sijens  

    

8-4 19.30 u Liturgiecommissie, stille zaterdag  

  Geen Collecte  

  Koster: dhr. H. Schaafsma   
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