
 

Twee onder een kap woning “achter de buorren” 

 

 

Op deze plek stond ooit een” pastorieplaats” in de vorm van een een huizinge met schuur.  

Dit gebouw was nog aanwezig op de kadastrale kaart van 1832. Later werd de “pleats” 

afgebroken en liet de kerkvoogdij hier een dubbele woning bouwen. Voorheen was hier het 

einde van de weg, die vervolgens overging in een puinweg. 

 

De bewoners van de Noardermieddyk 6 waren tot 1960 boerenarbeider op de Dambitzplaats 

van de Kroodsma’s. Boer Hans Kroodsma huurde de woning van de kerkvoogdij en moest 

ervoor zorgen dat die bewoond werd door een gezin met kinderen: goed voor de school en de 

kerk! 

 

Op nr. 6 woonden achtereenvolgens: Gerrit Woelinga (’46), Meint en Doutsen Alkema (’47- 

’49), Sietse en Lamkje Dijkstra (’50-’51), Hendrik en Dukke Heeringa (’52-’54), Haring en 

Tine Wassenaar (’54-’56), Paulus en Joukje Kingma (’55-’59), Harm en Anneke Broersma 

(’59-’60), Minze en Seppie Broersma, Eelke en Rigtje de Vries (’72-’76), Alle en Anna de 

Vries (’76-’94), Jacob en Jolanda de Boer (’94-2002), en sinds 2002 wonen Edwin Schoorstra 

en Petra Vellema hier, die het pand gekocht hebben. 

 

In de woning op nummer 8 woonden van 1939 tot 1947 Ate en Sieuwke Boonstra.  

Ate had een melkrit naar de zuivelfabriek te Betterwird. Hij had een wagen met twee paarden 

er voor. Ate stond in de Vlieterpen bekend als een echte “hynsteman”. En iedereen wist het: 

Ate kreeg de wildste paarden tam!  

Met zijn wagen reed hij ’s ochtends vroeg om half 7 naar Staniahuizen, waar de volle bussen 

van de Hogendijken, de Attema’s en ook de Sierksma’s werden opgehaald. Daar begon zijn 

melkrit. 

Ate stalde zijn twee paarden bij vader Sietse, die in die jaren op het “spultsje” woonde, waar 

Alle en Anna de Vries later zouden gaan boeren en waar Arjen Joostema nu woont.  

 

Daarna woonden Gerrit en Sietske Wierda er en vervolgens fam. Tjip van der Veen (’64-’72). 

De huidige bewoners Joeke en Martha Vellema wonen hier sinds 1972. 


