Stelpboerderij bij de Lichtaarderbrug

De boerderij werd in de dertiger jaren
bewoond door de Haakma’s. Op 24
augustus 1938 wordt de boerderij door
brand getroffen, met als oorzaak
hooibroei. Dat was een hele zware slag
voor Oebele en Idske. De gehele schuur
met de wintervoorraad hooi ging verloren.
En dat in de crisisjaren!  Het
woongedeelte kon worden gered door de
motorspuit van Wanswert. dankzij een
van gemeentewege aangebrachte
brandkraan op de waterleiding.

Het gezin Haakma vond tijdelijk
onderdak in het varkenshok van de fam.
Gerrit en Sietske Wierda.

Op 15 februari 1939 wordt de pasgebouwde stelphuizinge in de herberg van N. de Boer te
Wanswerd a/d Streek provisioneel geveild door Mr. D. F. van Giffen, notaris te Leeuwarden.
Koper is genoemde Gerrit F. Wierda (1881- 1963), getrouwd met Sietske J. Bijleveld (1884-
1962). Het land huurt het echtpaar van de Ned. Hervormde Kerk. In het pachtcontract is 0.a.
opgenomen dat de pachter zich verplicht om jaarlijks twee wagens koemest op de pastorietuin
te brengen. “Niet vooraan de weg, maar op de tuin...” Dit gebruik heeft tot na de oorlog
geduurd.

Na Gerrit en Sietske kwam hun zoon Folkert Wierda (1906-1971) met zijn vrouw Renske
Woudman (1906-1984), “Folkerts Rinske”, hier wonen. Ze hadden één zoon: Gerrit. In de
zeventiger jaren boerden Folkert en zoon Gerrit samen. Folkert had er ook nog een baan bij
als melkcontroleur, “monsternimmer”. Zoon Gerrit trouwde met Grietje Alserda, die helaas
vrij jong kwam te overlijden. Later is hij in Driesum gaan boeren.

Sinds 1974 wordt de boerderij door Einte Wassenaar en Baukje Beerda bewoond. Einte is nu
gepensioneerd klusjesman op de boerderij van zoon Jan. Bovendien heeft hij een moestuin.
Die groene vingers heeft hij natuurlijk van zijn vader geérfd...

Nog iets over de Lichtaarderbrug. In het jaar 1721 wordt aan de kerkvoogden Octrooi
verleend om een valbrug te leggen over de vaart.

Na de valbrug van 1721 werd begin 1900 (?) een nieuwe brug gebouwd. Dit was een vaste
brug, met bogen opgemetseld en een houten wegdek.

Als het water hoger was dan normaal konden de vrachtboten,
die turf, bieten, natte pulp etc. vervoerden, net niet onder het
oude bruggetje door. Spelende kinderen mochten dan op de
boot, zodat de roef er net onderdoor kon varen!

Op de foto ziet u een gedeelte van het oude bruggetje, met drie
vrienden uit de zestiger jaren: Jan de Vries, Piet de Poel en
Wouter Folkertsma.




