
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitspanning de Borls, de Boels of de Boelens 

 

Dit wonderschone plekje lag in vroeger tijden heel strategisch aan een drukke vaarroute. 

Vanuit Leeuwarden of Dokkum werden goederen naar Holwerd gevaren. En Holwerd was 

weer een doorvoerhaven naar Ameland! Uit de historie is bekend dat hier een overzet was, 

waar ook tol werd geheven! Vanaf de Jannumerweg bij Reitsum liep een pad door de 

landerijen richting de Borls. (De Schotanuskaart van 1695 vermeldt Borls). Hier kon men zich 

met een pontje tegen betaling laten overzetten om daarna achter Zuid- Kleffens via het rode 

boerderijtje van Hielkema weerbij de terp van Raard uit te komen. Er wordt ook beweerd, dat 

het een soortement van uitspanning was, waar ook wel gedanst werd! 

Dat dit plekje al zeer oud is, hoeft geen nader betoog.  

 

De schilder heette Wybren Fokkema en woonde hier van 1928 tot 1944. Op een gegeven 

moment kreeg Wybren de opdracht om de hervormde pastorie te schilderen. 

Ongelukkigerwijs maakte hij op de steiger een misstap en viel dwars door het raam naar 

beneden. Hij brak zijn been en met paard en wagen werd de ongelukkige Fokkema naar de 

Boels teruggebracht. Er restte geen andere oplossing dan dat de gereformeerde schilder de 

hervormde pastorie verder moest schilderen. De eerste stappen naar de oecumene waren 

gezet… 

 

Vóór Fokkema woonde hier de schilder-schrijver Reinder Brolsma(1882- 1953), naar wie een 

straat in Lichtaard is genoemd. Brolsma heeft o.a. een trilogie geschreven over het wel en wee 

van de mensen uit deze omgeving. 

 

Vanaf 1948 woont Sijbe Dantuma hier. Sijbe melkt er een aantal koeien. Hij was een 

vermaard voordrachtskunstenaar. Zo luisterde hij bijvoorbeeld bruiloften op met zijn 

humoristische voordrachten, die vaak zo lang waren, dat Sijbe zomaar een kwartier op de 

planken stond. 

 

De man was een merkwaardig dorpsfiguur. Het gebeurde eens dat Sijbe met een “bôletromke” 

onder de snelbinders bij Einte W. kwam. Tot groot vermaak van Einte en Bauk haalde hij een 

levensgrote poes uit de trommel. De poes was ziek, ze at niet meer! Einte adviseerde toch 

maar een fietstochtje naar dierenarts Reinders in Dokkum. Na een paar minuten in de 

wachtkamer was het probleem opgelost. Met een “tromke” vol piepende katjes fietste Sijbe 

hoofdschuddend weer huiswaarts. In materieel opzicht rijker, maar financieel smaakte het 

Sijbe niet zo lekker! 

In de 80-er jaren werd Sijbe tijdens een groot feest in de schuur van de Dambitzplaats het 

ereburgerschap van Lichtaard verleend. Een eer die zelfs voor de koningin niet is 

weggelegd….! 

In 1980 werd de Boels aan Melle en Tineke Bijma verkocht. Melle had als tweede tak 

vleesvee. Sinds 2000 wonen Kiki en Magda Schrier op dit idyllische plekje. 


