
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbel woonhuis R. Brolsmawei 2 en 4 

 

 

Deze locatie zal zo rond 1900 gebouwd zijn, alleen dat is niet terug te zien, omdat het huis 

door de jaren heen sterk gerenoveerd is! Voor die tijd moeten hier arbeidershuisjes hebben 

gestaan, die o.a. onderdak boden aan hardwerkende terpafgravers. De vruchtbare terpaarde 

werd met modderskûtjes naar elders gezeild / gevaren. Reken maar dat het toen een drukte 

van belang was in Lichtaard! Het woonhuis, waar u voor staat, bestond uit drie adressen. 

Lichtaard nr. 11, 12 en 14. 

 

In de middelste woning woonden Riemer en Anna Westra. Riemer was melkventer.  

Elke ochtend, behalve op zondag, ging Riemer met zijn kar en “kedde” naar de melkfabriek in 

Dokkum om zijn kar weer aan te vullen. Hij “sútelde” zijn producten in de wijde omgeving 

uit. Ja, tot aan Holwerd toe! Riemer maakte lange dagen. Maar dat was voor die tijd heel 

normaal. ’s Winters bij gladheid moest de Reitsumer smid Stielstra eerst ’s ochtends vroeg 

langskomen om de “kedde”op “scherp” te zetten. Ate Boonstra had ook iets met zuivel. Hij 

was “molkrider”, had een “molkwein” met twee paarden ervoor. Na het karweitje bij Riemer 

zette de smid de paarden van Ate ook nog even “op winterbanden”!  

 

Op nr. 11 woonde in 1942 huisschilder Fokkema, overleden in ’43. Zijn vrouw Yfke 

Fokkema-Kramer woonde er nog tot 1952. Fam. Hilverda woonde hier van 1953 tot 1966. 

Daarna Folkert’s Renske tot 1969 en Piet en Griet Pranger tot 1991. 

 

Op nr. 14 woonden in de vijftiger jaren resp. Klaas Kroodsma, Wiebe en Baukje Reidsma en 

Lolke en Ypie Fokertsma. Deze laatsten hebben hier met name lang gewoond. 

 

Na een totale verbouwing in 1992 wonen Durk en Jellie Vellema in het linker gedeelte en 

Edwin en Anja van der Meer mogen zich hun buren noemen! 


