Boerderij aan de Noordermiedwei

Net voordat de twintigste eeuw begon, werd in opdracht van de kerkvoogdij van de
hervormde gemeente te Reitsum deze boerderij gebouwd.

Aanvankelijk hoorde hier 28 ha grasland bij.

Het “miedlant”was niet van al te beste kwaliteit. De omschrijving van de pastoor in de 16-de
eeuw “maeden sijnde leechlant en bij sekere jaren onlant”, zegt genoeg!

Toch is door machinale bewerking en aanwending van mest de kwaliteit van deze landerijen
sterk verbeterd.

De eerste bewoners waren de Hiemstra’s. (1899-1929). Zoon Epke woont tot 1933 aan de
“Maedeweg”.

Wieger Zoodsma (1891- 1977) met zijn Froukje Sierksma (1893- 1980) pacht de boerderij
wat langer: Van 1933 tot 1960. Zoon Gaatse neemt vervolgens de teugels over.

Gaatse was een echte “folksman”, door velen geliefd.

Zo was hij jarenlang de animator op kerkelijk gebied. Ook in het verenigingsleven speelde hij
een grote rol. In 1987 komt hij, op weg naar de “pleats”, tragisch bij een verkeersongeval om
het leven.

Inmiddels is zoon Auke de boer, samen met zijn jongste zoon. En zoals bij zoveel boeren het
geval is: de boerderij is vanaf de negentiger jaren flink uitgebreid.

Op de foto ziet u Wieger en Froukje Zoodsma met hun kinderen: Baafke, Sietse, Gaatse, Doet
en Bouke.



