
 

Voormalige Looxmaplaats 

 

 

Momenteel wonen op deze boerderij Piet Reitsma en Jitske Hoekstra met hun 3 kinderen. 

Zij zijn nu de 5
e
 generatie Reitsma’s op deze plek gedurende ruim 175 jaar!  

 

Vanaf 1835 was de 1
ste

 Reitsma een zekere Pieter Jans geboren in 1813 en in 1867 (!) gehuwd 

met Akke Tamminga.  

Deze man speelde met Ds Ploos van Amstel een grote rol in de Doleantie in 1886, daarmee 

was Reitsum de 3
e
 gemeente in Nederland die zich losmaakte van de Hervormde kerk. 

Dit heeft grote invloed gehad in de omgeving, immers er waren pachters op kerkbezit die 

afstand moesten doen van hun rechten en moesten verhuizen. 

Het Samen op Weg proces is in Reitsum ongeveer 30 jaar geleden in een vroeg stadium 

opgepakt, om uiteindelijk de beide kerken weer samen te kunnen voegen in de PKN. 

 

Reeds in 1511 werd in het stemcohier melding gemaakt van deze boerderij, een huis met 

schuur, en in eigendom bij de adel. 

 

Uit de kasboeken: 

In 1732 werd de nieuwe kerk in Reitsum gebouwd, tijdens de bouw werden de diensten 

gehouden in het voorhuis van deze boerderij.  

De toenmalige bewoner Sijmon Pieters ontving toen tweemaal een half jaar kamerhuur 

betaald ten dienste van preekbeurten. 

 

In 1753 was grietman Hiddema Horatius van Knijff de eigenaar. Hij kocht toen in 1 keer 10 

boerderijen met 260 ha grond, en niet onbelangrijk: stemrecht! Daarmee had hij weer invloed 

gekregen op de Landdag, hij was een tegenstander van stadhouder Willem Karel Hendrik 

Friso. 

In 1778 koopt de familie Looxma-Ypey uit Vijversburg (bos van Ypey) uit Rijperkerk deze 

boerderij en de andere kophalsrompboerderij in Reitsum.  

 

In 1990 is deze boerderij gekocht door de huidige bewoners. 

Op dit moment worden er ongeveer 200 koeien gemolken. 


