
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein arbeidershuisje. 

 

Rond het jaar 1900 werd het huisje bewoond door de familie Kingma. Het is bekend dat ze in  

het huisje ook wel eens snoepgoed en andere kleine winkelwaren verkochten om toch maar 

“troch de tiid” te kommen.  

Later woonde de familie Gosse en Willemke Hoekstra er. Hoekstra was jager en visserman, 

een echt natuurmens. De familie had het moeilijk, want de jacht en het vissen brachten niet 

veel op.  

 

Eind 70-er en begin 80-er jaren kreeg het huisje een recreatieve bestemming met als eigenaar 

dhr. Tonen. In 1982 is het huisje door bouwkundige Tjeerd Broos gekocht. Tjeerd heeft op 

zijn eigen wijze enkele veranderingen aangebracht en heeft het huisje in 1994 aan Sjouke 

Sijens verkocht. 

 

Momenteel wordt het huis door de familie Sjouke en Sippie Sijens bewoond, samen met hun 

kinderen Jillert, Warner en Johanna. Deze familie heeft het huisje een compleet ander 

aanzicht gegeven. Van de oude indeling is weinig meer terug te vinden. In 1996 is er met de 

eerste ingrijpende verbouwing begonnen: het ophogen van de muren zodat de kap verhoogd 

kon worden. Enkele vondsten uit het verleden: kettingen in de muur van het achterkamertje. 

Hieruit blijkt dat dit kamertje vroeger een stal is geweest. Verder zat er een grote waterput, 

gebouwd van oude geeltjes, onder de vloer van dit kamertje.    

      

 

 

 

 

 
Foto: Huis na de eerste 

verbouwing van 1996. 

 

 

 

 

 

 

Na de geboorte van zoon Jillert in 2003 besloot de familie Sijens in 2004 nogmaals de woning 

uit te breiden met een aanbouw en inpandige garage. Dit resulteerde in de huidige staat van de 

woning. 


